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Voorwoord 
 
Op zaterdag 8 oktober staan de ruimtes van het Liberaal 
Archief, inclusief het Kramersplein, volledig in het teken van 
Het Betere Boek, een organisatie van het Willemsfonds. Om in 
die sfeer te blijven, is deze 25ste Het Kramersplein een 
boekennieuwsbrief. Met uiteraard informatie over Het Betere 
Boek zelf, over recente publicaties van het Liberaal Archief en 
over de collectie 19de-eeuwse brochures. De Blauwe Doos voert 
u mee naar 175 jaar boeken in de Gentse Veldstraat. 
Maak het gezellig, steek de haard aan, nestel u, en laat u 
meeslepen door een boek.  
 
Lees meer 

 

 

Het Betere Boek 
 
Wie geïnteresseerd is in boeken en in Nederlandstalige 
literatuur, wie wil weten wie het beste Nederlandstalige 
romandebuut schreef, wie bekende schrijvers en journalisten aan 
het woord wil horen, wie tuk is op gesigneerde boeken, wie voor 
de lange herfst- en winteravonden een lading boeken (nieuw of 
tweedehands) in huis wil halen, … moet op 8 oktober zeker op 
het Kramersplein zijn. Het Willemsfonds organiseert er Het 
Betere Boek, een nieuw jaarlijks literair festival.  
 
Lees meer 
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Charles Potvin, een negentiende-eeuwse netwerker 
 
Christoph De Spiegeleer bestudeerde voor zijn masterproef 
Charles Potvin (1818-1902), een Brusselse liberale, 
“progressistische” sleutelfiguur. Potvin stond te midden van het 
bruisende, intellectuele leven in Brussel, liet een indrukwekkend 
oeuvre na, had een uitgesproken mening, was lid van heel wat 
organisaties en stond in contact met grote namen uit binnen- en 
buitenland. Samen met ASP Editions publiceerde het Liberaal 
Archief dit werk over deze grotendeels vergeten figuur.  
 
Lees meer 

 

 

Polemieken in brochurevorm 
 
De omvangrijke bibliotheekcollectie bevat een aanzienlijk aantal 
19de-eeuwse brochures, over uiteenlopende thema’s. Grasduinen 
in die thema’s is altijd boeiend, zeker als het gaat om 
onderwerpen die in de 19de eeuw heel wat polemieken hebben 
teweeggebracht, zoals de evenredige vertegenwoordiging en de 
persoonlijke dienstplicht.  
 
Lees meer 

 

 

100 jaar Belgia Loge 
 
In september 1911 werd in Antwerpen de Belgia Loge gesticht, 
de eerste Belgische afdeling van de Independent Order of Odd 
Fellows. Naar aanleiding van hun honderdste verjaardag schreef 
Dara De Bruyn, wetenschappelijk medewerker bij het Liberaal 
Archief, de boeiende historiek van deze loge. Het verhaal werd 
opgehangen aan enkele thema’s die nauw met de Belgia Loge 
verbonden zijn, zoals de hulpverlening, één van hun 
fundamentele pijlers.  
 
Lees meer 
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Twee Vlamingen in Brussel 
 
Het Liberaal Archief verleende zijn medewerking aan twee 
publicaties van het Brusselse Willemsfonds. Alistair Dempsig 
schreef een essay over de dichter Emanuel Hiel (1834-1899), een 
liberaal, een humanist en een cultuurflamingant. Daarnaast is er 
aandacht voor de hedendaagse geschiedenis met een eigentijdse 
getuigenis over Vlaams parlementslid Sven Gatz en het links-
liberalisme.  
 
Lees meer 

 

 

De Blauwe Doos 
Op een hoekje met een boekje … 
 
Oudere Gentenaars herinneren zich ongetwijfeld boekhandel 
Herckenradt op de hoek van de Veldstraat en de Voldersstraat. 
Het is wellicht minder algemeen geweten dat in dit pand 175 
jaar een boekhandel was gevestigd. Ignace De Vigne begon met 
de zaak in 1824 en onder diens opvolgers Hendrik en Adophe 
Hoste werd de winkel een ontmoetingsplaats voor liberale 
flaminganten. In 1909 kwam de boekhandel in handen van de 
familie Herckenradt.  
 
U leest er veel meer over in de Blauwe Doos. 
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