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: Beknopte gerchiedenk var de Liberale Partij |

: Verwerving archicf Patrick Lachaert

« De Blauwe Doos

Voorwoord

De nieuwjaarsmaand januari is achter de rug. Tijd om weer
over te gaan tot de orde van de dag met de eerste nieuwsbrief
van dit jaar. Hierin aandacht voor twee tentoonstellingen: in
de Blauwe Zaal loopt nog tot 1 maart Met een Kodak aan het
IJzerfront en in Zwijnaarde kan je de tentoonstelling De
wereldtentoonstelling van 1913 in 100 beelden bezoeken.
Verder aandacht voor de verwerving van het archief van Patrick
Lachaert, Vlaams volksvertegenwoordiger en liberaal boegbeeld
van Merelbeke, en het huldeboek voor Robert Rinskopf, liberale
burgemeester van Gentbrugge. In de Blauwe Doos gaan we
honderd jaar terug in de tijd: in de winter van 1913 kreeg de
Liberale Partij een nationale structuur. En we geven twintig
exemplaren weg van het boekje Beknopte Geschiedenis van de
Liberale Partij. Enkel voor snelle doorklikkers.

Lees meer




Met een Kodak aan het 1Jzerfront, de oorlogsfoto's van Jean
Pecher

Nog tot 1 maart loopt in het Liberaal Archief de tentoonstelling
Met een Kodak aan het lJzerfront, de oorlogsfoto's van Jean
Pecher. Jean Pecher (1894-1973), telg uit een Antwerpse
liberale familie, maakte de Eerste Wereldoorlog mee als
mitrailleur aan de 1Jzer en fotografeerde het oorlogsleed en het
dagelijkse frontleven. Tegelijk werd ook zijn
oorlogscorrespondentie integraal uitgegeven in het boek Un
mitrailleur a I'Yser - La correspondance de guerre de Jean
Pecher.

Lees meer of bestel het boek

Een huldealbum voor burgemeester Robert Rinskopf

De Joodse industrieel Robert Rinskopf (1884-1934) was van 1927
tot 1933 burgemeester van Gentbrugge. Door zijn progressieve
visie en sociaal engagement kwam hij in conflict met de
conservatieve Gentbrugse Liberale Associatie. Hij stichtte de
Liberale Vooruitstrevende Kring van Gentbrugge en deed met
deze scheurlijst mee aan de volgende
gemeenteraadsverkiezingen. Rinskopf werd herkozen maar
moest de burgemeesterssjerp afstaan aan de socialist Emiel Van
Sweden. Bij zijn afscheid als burgemeester kreeg hij van zijn
Liberale Vooruitstrevende Kring een huldealbum cadeau. Dat
boek kwam onlangs in het bezit van het Liberaal Archief.

Lees meer

De wereldtentoonstelling van 1913 in honderd beelden

Honderd jaar geleden had in Gent de wereldtentoonstelling
plaats. Ze gaf aan de stad internationale uitstraling en prestige,
en was voor veel Gentse industriélen een kans om nieuwe
contacten te leggen en hun bedrijf te innoveren. Van 20 januari
tot en met 20 april loopt in het OCMW Zorgcentrum
Zonnebloem te Zwijnaarde de tentoonstelling De
Wereldtentoonstelling van 1913 in honderd beelden die tot
stand kwam in samenwerking met het Liberaal Archief.

Lees meer




Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij

In 1989 schreef professor dr. Marcel Bots, toen voorzitter van
het Liberaal Archief, het boekje Beknopte Geschiedenis van de
Liberale Partij. Hij schetst hierin de geschiedenis van de
Liberale Partij, vanaf de oprichting in 1846 tot en met de jaren
1980. In december 2012 heeft het Liberaal Archief dit boekje
heruitgegeven met een aanvulling door professor dr. Walter
Prevenier die de periode 1990 tot vandaag beschrijft. De eerste
twintig doorklikkers krijgen een gratis exemplaar.

Lees meer en maak kans op een gratis exemplaar

Verwerving archief Patrick Lachaert (1948-2012)

In de zomer van 2012 overleed Patrick Lachaert. Hij was Vlaams
volksvertegenwoordiger van 1995 tot 2009, en drie keer
schepen van Merelbeke, waar hij ook drie decennia lang lokaal
partijvoorzitter was. Het archief van Patrick Lachaert werd
door zijn zoon Egbert aan het Liberaal Archief geschonken.

Lees meer

De Blauwe Doos
100 jaar geleden kreeg de Liberale Partij een nationale
structuur

Toen in 1846 de Liberale Partij werd opgericht, werd er geen
nationale structuur opgezet en geen voorzitter of nationaal
bestuur gekozen. Pas in 1913 werd, op initiatief van de
Nationale Federatie van Liberale Jonge Wachten, werk gemaakt
van een partijstructuur en kreeg de Liberale Partij een
nationale voorzitter.

Lees meer
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