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Woensdag 8 oktober om 20 uur is de Nederlandse hoogleraar en filosoof Paul Cliteur te
gast in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, voor de derde John Rawls-lezing van de
politieke denktank Liberales.
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De eerste twee lezingen werden gegeven door de Nederlandse schrijver en D'66-politicus Jan
Terlouw en door voormalig SP.A-minister Frank Vandenbroucke. Ze hadden het vooral over A
Theory of Justice, het bekendste werk van John Rawils.

Paul Cliteur zal het vooral over twee andere werken van Rawls hebben: Political Liberalism
en The law of peoples, twee boeken die meer dan ooit actueel zijn. In Political Liberalism
onderzoekt Rawls de voorwaarden voor een harmonieuze multiculturele samenleving. In The
law of peoples geeft hij argumenten voor de verplichting om samenlevingen bij te staan in
ongunstige politieke, sociale of economische omstandigheden.

De lezing van Paul Cliteur is gratis. Inschrijven is wel nodig en kan door een mailtje te sturen
naar info@liberales.be.
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