


In ‘Ik zeg altijd de waarheid, maar niemand 
gelooft mij’  volgen we de odyssee van twee ouders 
(Jacqueline &  Jean), een broer (Sammy) en twee 
jongvolwassenen (Heidi & Saidja) die met ernstig 
psychisch lijden worden geconfronteerd.
De vier verhalen getuigen op een indringende 
manier over het verlies en de vervreemding die 
het ziekteproces bij alle betrokkenen veroorzaakt. 
We zien twee ouders en een broer vechten tegen 
de falende en ontoereikende psychiatrische zorg.  
Twee jonge volwassenen dromen ondanks hun 
psychisch ziek zijn van een normaal en gelukkig 
leven.

“Van het ene naar het andere ziekenhuis 
worden gestuurd. 
Een Engelstalig boekje in uw handen geduwd 
krijgen met uitleg over de ziekte van uw zoon. 
Tekst maar geen uitleg!
En als niemand het nog weet, is er alleen nog 
maar de gevangenis!”

IK ZEG ALTIJD DE WAARHEID,
MAAR NIEMAND GELOOFT MIJ!

Een beklijvende documentaire van Victoria Deluxe over de impact 
van psychisch ziek zijn op de mens en zijn omgeving
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