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Veerle Solia

Van: marx.be <webmaster@marx.be>
Verzonden: dinsdag 10 september 2013 17:33
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: Een festival en een verjaardag

Klik hier als de Nieuwsbrief niet goed leesbaar is. 

UItgave nr. 72
11 september 2013 

 In deze Nieuwsbrief… 

   Beëindig uw zomer in schoonheid 

   Chili 1973: die andere 11 september 

 Beëindig uw zomer in schoonheid 
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Toekomende zaterdag 21 september slaat het Imast zijn tenten op bij ManiFiesta. Dat is het festival van de goede
luim voor iedereen van links maar ook voor de liefhebbers van goede muziek, literatuur, theater, sport…en
tegendraadsheid! 

U kan er talrijke debatten volgen waar verschillende medewerkers van het Imast aan deelnemen: Herwig Lerouge
in debat met Bruno De Wever, Anne Morelli en anderen over het nationalisme en de Eerste Wereldoorlog; Jan
Fermon en Aurélie Decoene in debat met Jos Verbist en anderen over Justitie en democratie; Pol De Vos en Sofie 
Merckx in debat met Paul Callewaert en anderen over gezondheidszorg… En de lijst is verre van volledig.  

 

   Bezoek er zeker onze Imast-stand en laat onze speciale aanbiedingen niet links liggen: 
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o   cadeaubon voor nieuwe abonnees,  

o   leegverkoopprijzen (vóór de aanvang van de werken in Docu-Marx) voor alle oude nummers van 

Marxistische Studies (Maar opgepast! Deze prijzen gelden enkel voor ManiFiesta)… 

Maak er kennis met het programma van de 
wandelingen en bezoeken die het Imast 
organiseert voor 2013-14. Onder meer in het 
teken van de honderdste verjaardag van de 
Eerste Wereldoorlog.  

En – last but not least – ontdek ook het 
nieuwste nummer van Marxistische Studies. 
Daarin hebben we het over de beursgang van 
Bpost, het verband tussen de crisis en de 
overbevolking van de gevangenissen, de 
participatieve democratie in Cuba en de 
staatsgreep in Chili in 1973. 

Het dossier behandelt de inzet van de Belgische verkiezingen in 2014: wordt er gestemd over de toekomst van
België of over het beheer van de crisis? 

Heeft U nog geen ticket? Koop er hier een. 

 Chili 1973 : die andere 11 september 
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Veertig jaar geleden, op 11 september 1973, wierp generaal Pinochet de democratisch verkozen Chileense
regering van Salvador Allende omver in een bloedige staatsgreep. 

De naar België gevluchte Chileen Guillermo Polanco Pérez, voormalig militant en leider van de Socialistische Jeugd 
van Chili, komt in een artikel terug op de "Chileense weg naar het socialisme" en de dramatische gebeurtenissen
die er een einde aan maakten. Dit artikel verschijnt in het nieuwe nummer van Marxistische Studies, maar we 
bieden het u hier aan als primeur. 

Dank voor uw interesse en…stuur deze Nieuwsbrief door aan wie je denkt er zijn voordeel mee te
kunnen doen. We ontvangen U graag op onze webstek. 
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In- of uitschrijven van deze Nieuwsbrief op www.marx.be 


