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Veerle Solia

Van: Masereelfonds Brugge <brugge@masereelfonds.be>
Verzonden: woensdag 2 oktober 2013 13:45
Aan: vdr@yucom.be
Onderwerp: FW: TAZ

TAZ 

Marc Reynebeau interviewt Lucas Catherine op 
05.10 

TAZ, CC De Grote Post en boekhandel Corman slaan de handen in elkaar en willen op 
regelmatige basis boeiende gesprekken, debatten en boekvoorstellingen presenteren. 
Op zaterdag 5 oktober nodigen we graag Marc Reynebeau uit om in gesprek te gaan met auteur Lucas 
Catherine naar aanleiding van zijn pas verschenen boek:  ‘Loopgraven in Afrika (1914 – 1918). De 
vergeten oorlog van de Congolezen tegen de Duitsers’. 

Terwijl de kanonnen in de rest van Afrika al in 1915 zwegen, bestreden Belgisch-Congolese en Duitse 
koloniale troepen in Oost-Afrika elkaar tot het bittere einde, tot aan de wapenstilstand die een punt achter de 
Eerste Wereldoorlog zette. Dankzij de Congolese soldaten kreeg België als oorlogsbuit twee nieuwe 
kolonies: Rwanda en Burundi en de Oost kantons. 
U dacht dat de Groote Oorlog zich voornamelijk aan de Somme en achter de IJzer afspeelde? Historicus van 
Vergeten Zaken Lucas Catherine steekt een vinger achter het zwartgele bloemetjesbehang van de nakende, 
officiële herdenkingen. Want zoals Jan Blommaert in zijn voorwoord schrijft: ‘Wij, de Europeanen, hadden 
de koloniale onderdanen nodig om de strijd op leven en dood te voeren. We hadden hen heel hard nodig, 
want we konden die oorlog niet winnen zonder hen.’ 
 
In zijn boekbespreking in de Standaard op 21 september zet Marc Reynebeau er een aantal kritische 
kanttekeningen bij welke zullen leiden tot een pittige discussie. 

PRAKTISCH: zaterdag 5 oktober – 11u – foyer cc De Grote Post, H. Serruyslaan 18, 8400 Oostende – 
inkom: 5 euro (add) 

 

 

 


