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Syrische Saraa Saleh: 
'Vechtende rebellen zijn 
slechte kopie van het regime' 

De Syrische Saraa Saleh studeerde 

architectuur in de havenstad Latakia in het 

westen van Syrië. In 2001 kwam ze naar 

België om te studeren aan de KU Leuven. 

Sinds 2006 woont ze met uitzondering van de 

zomermaanden permanent in België. MO* 

sprak met haar over de situatie in Syrië: 'Ik 

geloof in de drie No's: neen tegen tirannie, 

neen tegen geweld en neen tegen 

buitenlandse (militaire) interventie.' 

Lees verder » 
 

 

NIEUWS » 

30 dec Bolivia is op een onzekere weg naar Mercosur  

30 dec Mexicaanse gevangenissen staan op instorten 

30 dec Goedkope Thaise medicijnen onder druk door vrijhandel EU 

30 dec Cuba krijgt hulp VN bij wederopbouw na orkaan Sandy 

28 dec Beroemde Filipijnse driewieler gaat elektrisch 

28 dec Laatste kans voor verstrekkend VN-wapenhandelverdrag 

28 dec Indiase vrouwen zijn hoge aantal verkrachtingen beu 
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Mening op Maandag: 
Nieuwjaarslied voor de 
planeet 

Buiten zweven de sneeuwvlokken als kleine 

dromen in de lucht. Binnen een knetterende 

open haard, dat wat soelaas kan bieden in deze 

koude, donkere periode. Een nieuw jaar op 

komst. Een lege pagina. De dagen beginnen 

terug te lengen. Vòòr de klok 12 uur slaat, wil 

MO*columniste Birsen Taspinar even heel snel 

back and forward, achteruit en vooruit 

blikken, zonder de fascinatie te verstoren, die 

de overgang naar het nieuwe jaar in zich 

draagt. Waar bevinden zich de ramen van deze 

wereld om naar buiten te kijken en te dromen? 

?s er een toekomstperspectief voor deze uit 

haar kindertijd gerukte planeet? 

Lees verder » 

Het jaar van de Allochtoon 

2012 was het jaar dat het woord allochtoon uit 

één van Vlaanderen's kwaliteitskranten 

verdween. Het jaar waarin Vlaanderens 

grootste partij na de 

gemeenteraadsverkiezingen klaar staat om een 

batterij 'gekleurde' schepenen en 

burgemeesters over het landschap uit te 

strooien. Het jaar waarin de Amerikanen 

resoluut opnieuw voor hun zwarte president 

kozen. Maar het was evengoed het jaar waarin 

de betrekkelijke waarde van het niet-blanke, 

niet-westerse mensenleven pijnlijk duidelijk in 

beeld kwam. In een terugblik op 2012 zoomt 

Olivia Rutazibwa in op wat ze leerde over het 

DNA van het lokaal en internationaal racisme 

vandaag. 

Lees verder » 

 

ANALYSE » 

28 dec Marcha Patriótica geviseerd in Colombiaanse vredesonderhandelingen 

 

 

MO*REDACTIE BLIKT TERUG OP 2012 » 

"The future we want" 
Wanneer in leven blijven luxe 
wordt 
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2012 zal de annalen ingaan als een memorabel 

jaar. Geen jaar om prat op te gaan maar een 

waarin de crisis echt heeft toegeslagen en 

angstwekkend dichtbij is gekomen. Toch zijn 

er ook lichtjes te ontwaren die wijzen op een 

kentering die zich langzaam maar zeker inzet. 

Lees de terugblik van Alma De Walsche » 

In een interview met MO* enkele weken 

geleden, zei de Egyptische acteur Amr Waked 

dat hij optimistisch is omdat de Egyptenaren 

nu voor het eerst een president hebben die ze 

openlijk kunnen bekritiseren en zelfs 

beledigen. En hij vond dit een eerste stap in de 

goede richting. 

Lees de terugblik van Samira Bendadi » 

 

RADIO MUKAMBO » 

Beluister Aflevering 65: Laat 2013 grooven! 

 

 

WERELDBLOG » 

31 dec 32.000 kandidaten, 90 jobs, 7 doden 

29 dec Over vaders, dochters en moslimbroeders in Caïro 

28 dec Ik weet nu waarom ik nog leef 
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