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 Rellen in Oost-Jeruzalem: waar draait het juist om? 
Oost-Jeruzalem bereikte de afgelopen dagen en weken een nieuw 
kookpunt. De aanslag op de ultrarechtse Joodse tempelactivist en 
kolonist Yehuda Glick op 29 oktober dreigt de al erg gespannen 
situatie in Jeruzalem helemaal te doen ontploffen. MO* zoekt een 
antwoord op de meest prangende vragen. 
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 Storm gaat liggen in Burkina’s zwarte lente 
Enkele dagen na het ontslag en vertrek van ex-president Blaise 
Compaore, lijkt de rust teruggekeerd in Burkina Faso. Vanuit 
internationale hoek verhoogt de druk op het leger, dat de macht in 
handen heeft. Zowel de Verenigde Naties als de Afrikaanse Unie 
vragen het leger om de macht binnen twee weken over te dragen 
aan de burger. 

LEES VERDER  

 

  
  

 
  

 Het moet niet altijd Piketty zijn! 
Het is herfst, en naar jaarlijkse traditie mag Antwerp Expo extra 
drommen boekenliefhebbers verwachten. Een uitstekende 
gelegenheid, vond Gie Goris, om vijf tegendraadse kooptips mee te 
geven in de vorm van recensies. Zaidie Smith, Bleri Lleshi, Nadeem 
Aslam, Marleen Temmerman & Tine Maenhout, Jos Geysels & Erik 
Vlaeminck: onthou vooral die namen als u naar de Boekenbeurs 
trekt. 
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 Opgroeien tussen de doden in Syrië 
In Serekaniye, een Koerdische stad in het noorden van Syrië, helpt 
de dertienjarige Diar zijn vader om de gesneuvelden te begraven. 
Voor de toekomst heeft Diar slechts een droom: hij wil soldaat 
worden. 
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 Levend werden ze meegenomen, dood kregen we ze terug 
“Levend werden ze meegenomen, levend willen we ze terug”. “Laat 
ons werken aan een Latijns-Amerika zonder vermisten”. Deze twee 
eisen prijkten vanaf 1983 op de spandoeken van de Peruviaanse 
vrouwen wiens vader, echtgenoot of zoon verdween tijdens het 
burgerconflict tussen de rebellenbeweging Lichtend Pad en het 
leger dat het land van 1980 tot 2000 in de greep hield. 
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