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ANALYSE | “Angstige burgers” massaal op straat in Duitsland 

Ook deze maandag trekken in Duitsland weer duizenden betogers de straat om te 
protesteren tegen de “vloedgolf van islamisering van de Duitse samenleving”. Althans, 
dat is wat ze beweren en zeggen te vrezen. 

LEES VERDER 
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De pijnpunten van diversiteit 

Ondanks het feit dat de diversiteit blijft 
toenemen, heeft België nog een lange 
weg af te leggen wat betreft omgaan met 
dit gegeven. Van de politiek en de media 
tot het brede middenveld, allen zijn ze in 
hetzelfde bedje ziek. Nochtans kan en 
moet het anders. 

LEES VERDER 

 

 

De gift van een nieuwe kans 

Boko Haram. Ebola. Ferguson. 
Malaysian Airlines. ISIS. De ellende blijkt 
niet op te houden. Soms ben ik bang om 
naar het journaal te kijken. Op 
persoonlijk vlak heb ik ook met wat 
donkere dagen te maken. Het lijkt alsof 
het gisteren was dat ik plannen maakte 
voor 2014. Ik heb niet alles bereikt wat ik 
hoopte te bereiken, maar … 

LEES VERDER 

 

 
 
  

MO* JAAROVERZICHT 

  

 

DOSSIER | Vijf hoopvolle ontwikkelingen in 2014 

Hoe onthou je een jaar met zo veel botsingen, doden en nieuwe richtingen als 2014? 
Hoe vat je zowel Ferguson als Piketty, Myanmar en Gaza, de klimaattop in Lima en de 
nobelprijs voor Malala in een jaaroverzicht? Door er lijstjes van te maken. Het is niet 
origineel, maar het werkt wel. 2014 in 11 MO*lijstjes: uw gids door een jaar dat u 
alweer half vergeten was. John Vandaele bijt de spits af. 

LEES VERDER 
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ANALYSE 

   

Het klimaatjaaroverzicht 2014: Extreem en hoopgevend 

Zal het klimaat de jaaroverzichten halen? Dat is niet zeker. Het thema is door de 
economische crisis uit het aandachtsveld van velen verdwenen. Toch is er in 2014 zo 
veel belangwekkends gebeurd dat we er best even op terugblikken. Het is niet zeker of 
we onze deze klimaatgebeurtenissen zullen herinneren, maar het is wel zeker dat ze 
onze toekomst zullen bepalen. 

LEES VERDER 
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Klimaatverandering is niet nieuw  
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RADIO | Radio Mukambo: Beste 
albums van 2014 (16 tot 30) 

Speciaal voor de Kerst krijgen jullie van 
Radio Mukambo de dertig beste albums 
van 2014 voorgeschoteld. Deze week 
luisteren we naar de tweede helft van de 
top 30, een heuse reis rond de wereld 
met highlife, Afro-Braziliaanse ritmes, 
reggae, global hiphop, kuduro en 
uiteraard heel wat afrobeat. Volgende 
week is het dan de best of the best! 

LEES VERDER 

  

 

WEDSTRIJD | Win duotickets 
voor het concert van Sekouba 
Bambino op 17 januari in Bozar 

Op zaterdag 17 januari vindt in Bozar het 
evenement AFROPEAN+ plaats. Een 
dag lang wordt de culturele rijkdom van 
de Afrikaanse diaspora in Europa 
gevierd met concerten, een 
talentenjacht, films, debatten, theater, 
een creatieve markt, kinderanimatie, 
tentoonstellingen en tal van andere 
activiteiten. Ook de Afrikaanse ster 
Sekouba Bambino is van de partij en 
voor zijn concert mag MO* 5 duotickets 
weggeven. 

LEES VERDER 

  
 

  

WERELDBLOG 

  

 

Haïti op weg naar een onzeker 2015 

Op 12 januari 2015 herdenken Haïti en de wereld voor de vijfde maal de dag waarop 
een krachtige aardbeving het kleine landje in de Caraïben trof en een grote ravage 
achterliet. De wereld stond toen even besluiteloos stil, maar maakte al snel plannen 
om samen de schouders onder de wederopbouw van Haïti te zetten...  

LEES VERDER 
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