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Als ik wacht tot het daadwerkelijk herfst is, dan ben ik hopeloos te laat om de schoonheid van 

de zwavelzwam te bejubelen. 

Straks gaan ze uitbleken en de vraatgangen van larven en slakken zal de kleurige verschijning 

omvormen tot een korrelige ruïne. 

Zwavelzwammen zijn in staat om een eik, een oude wilg of talrijke andere, liefst 

alleenstaande bomen flink te ‘pimpen’. Kerstversieringen delven het onderspit tegen het 

kleurenspel van geel en oranje en soms is er zelfs een roze weerschijn. 

De plat golvende zwammen lijken vanuit één gemeenschappelijke basis te groeien en ze 

vormen daarbij vaak een aanzienlijke massa die ruim 10 kilo weegt. 

Boomschade door een afgekraakte tak, het kerven van je naam of het insnoeren door 

prikkeldraad kan genoeg zijn om één van de miljoenen sporen gelukkig te maken en te laten 

uitgroeien tot een zwavelzwam. Dan ben je als mens nog mooi op tijd om een nieuwe boom te 

planten, want de oude zal je niet meer kunnen redden. 

De trage ‘killer’, vermomt als piepkuikentje zal z’n stille werk doen. Groeien, jaar na jaar, 

verder afbreken en steeds dieper met de zwamdraden de levende boom indringen om tenslotte 

het geheel zodanig te verzwakken dat hij tegen de vlakte gaat. 

Zwavelzwammen zijn echte parasieten en ze hebben bovendien een medestander die de 

palliatieve toestand van de boom alleen maar erger maakt. 

Bij kwetsuren aan de schors komt bruinrot vaak voor, maar als er zwavelzwammen in het spel 

zijn, dan is het voor deze schimmel een koud kunstje om zich in geen tijd volledig te 

ontplooien. 

Piepkuikentje of boskip? 

Wanneer iemand het heeft over ‘boskip’ in plaats van zwavelzwam, dan is het een liefhebber 

van culinaire specialiteiten. Ze zijn goed eetbaar, als ze jong zijn, als je zelf niet allergisch 

bent en als je zeker bent dat je wel degelijk zwavelzwammen geplukt hebt. En ja, ze smaken 

ei zo na naar gebakken kipfilet. 

Ei zo na… Ook bij zwavelzwammen blijft de vraag overeind. Wat was er eerst, de kip, het 

piepkuiken of het ei? 
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