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Het is zacht voor de tijd van het jaar en voor de ijsvogel is het maar goed ook. Na de strenge 
winters van de afgelopen jaren is hun aantal danig teruggelopen. 
De vogel van het jaar 2013 heeft zowat het slechtste jaar ooit beleefd. 
Het is de metaalglans op hun kop en rug die naam ‘ijzervogels’ teweeg brachten en niet de 
dichtgevroren waterlopen en poelen. Verbastering tot ijsvogel is al eeuwenoud. 
IJs is voor de ijsvogel wat vuur is voor een vuurvlinder, wat brand is voor een brandgans of 
wat een kogel kan betekenen voor een kogelvis. 
Dit vrouwtje met de oranje ondersnavel is er nu al klaar voor. Ze is regelmatig te zien op de 
plaats waar Natuurpunt een ijsvogelwand heeft uitgegraven. Die gerichte beheersmaatregelen 
en de betere waterkwaliteit staan garant voor het succes van de ijsvogels maar om de zoveel 
jaar is koning Winter spelbreker. 
Dit VORST-enhuis is in staat om de toename van 10 jaar in één keer weg te vegen. 
IJsvogels zijn nagenoeg uitsluitend viseters en open water is dus een noodzaak. 
Dit jaar zijn we daar (nog) niet aan toe en madame Frisco kan zich nu rustig concentreren op 
het beschermen van haar gebied. Ook meneer Cornetto wordt vakkundig buiten gehouden, zij 
het minder hardnekkig dan de andere ijsvogels. 
De bek is een geducht wapen maar echte harde confrontaties zijn eerder zeldzaam. 
De jacht op de visjes is spectaculair. 
Ze zitten op een tak die boven het water uitsteekt of ze hangen bidden boven het 
wateroppervlak. De breking van het licht wordt op die manier tot het minimum herleidt en 
dan maken ze een haast verticale duikvlucht. Eenmaal onder water zetten ze een duikbril op. 
Er schuift een vlies voor de ogen om deze te beschermen. In geen tijd zijn ze weer boven en 
met één slag van de vleugels vliegen ze weer. Eén keer op tien treffen ze raak en dan zoeken 
ze hun vaste stek weer op. 
Daar wordt het visje met de kop tegen de tak gekwakt om hem vervolgens met de kop eerst 
naar binnen te spelen. 
Ik duim dat 2014 het jaar van de ijsvogel wordt. 


