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Wil je met me trouwen en je leven lang van me houden? Niets daarvan. Een eksterbruiloft is
niet wat het lijkt.

Er bestond het volksgeloof dat de eksters samenkomen om een partner te kiezen en dat werd
beschreven en in een wetenschappelijk kleedje gegoten door niemand minder dan Darwin
himself.

Het waren er vandaag 27 vandaag maar ze waren niet aan het daten. Niet ‘to date’ maar eerder
‘to hate’ ligt dichter bij de waarheid.

Het begint met hormonen en een moment waarop de natuur zegt dat men stilaan mag denken
aan de voortplanting.

De eksters wachten vaak twee of drie jaar voor ze hun vaste partner voor het leven kiezen.
Ondertussen vormen ze jeugdbendes, hangjongeren die niet echt in groepen leven zoals de
kauwen dat doen, maar die toch vaak elkaars gezelschap opzoeken. Samen een jong konijntje
pesten of er genoegen in vinden om krijsend en fladderend achtervolgingen en
straatgevechtjes te organiseren. Zij die samen de wind trotseren en met zwiepende staarten
boom na boom bezoeken in de Lange Lindenlaan.

Er worden soms koppels gevormd en die gaan op zoek naar een eigen stekje. Dat is tegen de
zin van de gevestigde waarde die al jaren naeen een paar nesten in de buurt bezet. Discussie in
de boomtop, op het hoogste niveau. De twee koppels geven luidkeels aan wat ze willen
veroveren of willen behouden. Zoveel gekrijs, gefladder, onenigheid, machtsstrijd en openlijk
straatgeweld lokt ramptoeristen. Zowat alle gangs uit de buurt komen er op af en zijn de
stillere getuigen van het schouwspel. Zij hebben commentaar en vanop de zijlijn die een paar
takken lager getrokken is, hebben elk wel wat te zeggen. Zie het als de supporters bij de
derby, zie het als de mensen naast de boksring. Na een tijd beseffen ze wel dat het eigenlijk
niet zo veel om het lijf heeft en één voor één verlaten ze de tribune. Elk doet verder met wat
hij of zij bezig was en de rust keert stilaan weer.

‘Daar komt de bruid’ is herdoopt tot het populairste strijdlied bij de eksters. Dag Darwin.




