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Soms ontstaan ze vanzelf, door de golfslag en inkalven van de oever. Ideaal voor een aantal 
broedende vogels. 
De ijsvogel graaft er diepe gangen in, maar het is me deze keer te doen om de oeverzwaluw. 
Het is de kleinste van onze zwaluwen en zoals de naam al aangeeft maakt hij geen nesten in 
de stallen zoals de boerenzwaluw of hangt hij geen kommetje onder de dakgoot zoals de 
huiszwaluw. De onechte zwaluw, - want de gierzwaluw behoort zelfs niet tot de familie -, 
moet het dan weer hebben van een nis of spleet in een gebouw. 
Oeverzwaluwtjes houden het graag gezellig en met soms 50 koppels in één wandje zijn ze in 
staat om een hele plas nagenoeg muggenvrij te houden. 
Ze zijn haast allemaal terug en misschien deze keer met wat meer dan vorige jaren. 
Ik zie steeds meest uit naar de oeverzwaluw. Je kan vooraf de plaatsen gaan inschatten waar 
ze een kolonie zouden kunnen maken. Elk jaar is er de desillusie maar ook elk jaar is er de 
hoop dat ze misschien wel volgend jaar aan een remonte zullen beginnen. Deze keer zijn de 
weersomstandigheden over de hele lijn heel gunstig, van hier tot ten zuiden van de Sahara. 
Wereldwijd is het aantal oeverzwaluwen wat verminderd, maar door gebrek aan geschikte 
broedplaatsen lijkt het wel of ze er bij ons flink op achteruit gaan. 
Toen men nog niets wist over vogeltrek, zomer- en winterverblijfplaatsen moest men 
noodgedwongen uitwijken naar stellingen, hypotheses of in het wilde weg verzonnen 
waarheden. 
Over elke zwaluwsoort had men een andere theorie. Ze waren er plots niet meer. Van de 
boerenzwaluw dacht men dat ze onder water leefden, de gierzwaluwen waren zo hoog 
gestegen dat ze onzichtbaar waren. 
Onze vriend, de oeverzwaluw kreeg een wel heel bijzonder verhaal aan de broek. Nadat men 
de winternesten ging uitgraven en er niets aantrof kwam men tot een heel merkwaardige 
conclusie. Ze bleken zich niet diep ingegraven te hebben zoals men oorspronkelijk dacht, 
maar ze waren gewoon verzwolgen door de aarde. 


