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Snuitvlinders zijn tandvlinders, althans de nachtvlinders onder de tandvlinders. 

Niet dat ik het helemaal moeilijk wil maken, maar wat ik zeg is gewoon wat het is. 

Er bestaan dagvlinders met de naam snuitvlinder en er zijn nachtvlinders met die naam. Die 

nachtvlinders behoren tot de familie van de tandvlinders, samen met nog een dertigtal soorten 

in ons land en ruim 3000 soorten wereldwijd. 

De tand op de rug bij een aantal van hen hebben de naam bezorgd. Ze luisteren naar namen 

zoals wapendrager, dromedaris, kroonvogeltje, hermelijnvlinder, berkenbrandvlerkvlinder en 

toch is het de snuitvlinder die mijn voorkeur wegdraagt. 

Is het omdat hij zich zo goed weet te camoufleren en zowat z’n hele leven slijt als stand-in 

voor een afgebroken takje? 

Zijn het de opgerichte palpen die zowaar een snuit vormen die me verwonderen of gaat het 

hem over het feit dat ze algemeen zijn en haast nooit gezien worden? 

Ik vind ze intrigerend. 

Als je een nachtvlinderval opzet en ze lokt met licht, dan is er niets aan om hen te zien, vooral 

de mannetjes dan, maar als je dat niet hebt of gebruikt, dan is een ontmoeting met een 

snuitvlinder echt wel een toevalstreffer. 

Dat gaat ook op voor een insecteneter. 

Arme drommel die moet leven van snuitvlinders. 

Als je specifiek op zoek wil gaan naar ‘snuitje’, dan moet je bij wilgen en populieren zijn. 

Het is hun waardplant, de rupsen leven er op en ze verpoppen aan de voet in de strooisellaag. 

De generatie die we nu vinden heeft er het voortplantingswerk zowat opzitten en straks, tegen 

het eind van de zomer zal een tweede generatie de poppen voor deze winter leveren. Die 

zullen in een soort cocon verpakt zitten en komen in april, mei als volwaardige snuitvlinders 

mijn wereld interessanter maken. 

De rupsjes zijn geelgroen met blauwgroene kopdelen en met een paar bleke lengtestrepen 

vallen ook die nauwelijks op tussen de blaadjes van de wilg en de populier. 

Een leven lang fungeren als achtergrond, als decorstuk is blijkbaar ook lonend. ‘Respect’. 
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