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NACHT VAN DE DUISTERNIS

FROEF DE DOMNKERSTE NACHT VAN HET JAAR

12 OKTOBER 2013

Zaterdag 12 oktober - Wandeling Nacht van de Duisternis

Tijdens de nacht van de duisternis wordt iedereen opgeroepen om even alle lichten te
doven, dit jaar al voor de 18e keer. Heel wat gemeenten doven de openbare verlichting e
laten zo hun inwoners genieten van de rust en gezelligheid van een donkere nacht. Te
veel licht daarentegen kan zorgen voor slaapgebrek en gezondheidsproblemen bij mense
en ook dieren en planten raken door al dat licht 's nachts hun vertrouwde ritme kwijt.

Doof dus thuis alle lichten en kom samen met ons en de gemeente Zemst wandelen in de
Dorent vanaf 19u.

Voor 11 oktober inschrijven bij katleen.delbeke@zemst.be







