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Afscheid van Marleen Vermeiren

Met veel verdriet en ongeloof melden wij u dat onze lieve collega Marleen

Vermeiren onverwacht is heengegaan.

Marleen begon te werken voor Onafhankelijk Leven in 2005. Wij kennen
Marleen als een bijzondere vrouw wiens persoonlijke leven en ambities
nauw verbonden waren met de missie van Onafhankelijk Leven. Toen
Marleen 18 jaar was kreeg zij een hersenbloeding. Na een zware revalidatie
en een persoonlijke onafhankelijkheidsstrijd maakte zij haar eigen dromen
waar: Ze studeerde af als juriste aan de universiteit van Gent, stichtte met

haar partner een gezin en werd moeder van Julie.

Ze ontmoette Onafhankelijk Leven in de figuur van Jan-Jan Sabbe,

oprichter en bezieler van Onafhankelijk Leven. De ambities van Onafhankelijk Leven en Marleen zijn
groot: mensen met een beperking moeten in de toekomst, zonder betutteling, zelf kunnen beslissen over
hun eigen leven en ondersteuning. Dat waren grote ambities voor een organisatie die 8 jaar geleden
bijna geen centen had.

Marleen zorgde voor die centen. Als onze Public Relations verzamelde ze de voorbije jaren duizenden
kleine en grote giften, goed voor enkele honderdduizenden euro’s. Dat Onafhankelijk Leven op 8 jaar tijd

een enorme groei kende is dan ook grotendeels te danken aan Marleen.

Marleen is overleden op 15 december.

Wij nodigen u uit om samen met haar familie en vrienden afscheid te nemen van Marleen in de
parochiekerk O.-L.-Vrouw Sint-Pieters, Sint-Pietersplein te Gent op zaterdag 22 december 2012 om

11uur. Er is gelegenheid tot groeten en rouwbetuiging in de kerk vanaf 10.15 uur.

De familie van Marleen koos er voor om haar levenswerk verder te zetten, ook na haar overlijden.



Marleen stopte immers nooit. Bloemen noch kransen. U kan vrijblijvend uw medeleven betuigen door een
bijdrage te storten aan Vzw ‘Onafhankelijk Leven’ op rekeningnummer BE12 001541707892’ met

vermelding ‘in memoriam Marleen Vermeiren'.

We zijn vandaag verdrietig. We zijn dankbaar jou gekend te hebben, Marleen. Je bracht ons als ancien in
het team enkele wijze lessen. Van jou leerden we te vechten voor elke dag extra. We leerden dat het
belangrijk is die dag samen met andere mensen door te brengen. We leerden dat we moeten genieten

van elk moment.

Vaarwel

Jouw collega’s

facebook

Copyright © Onafhankelijk Leven 2012 « www.onafhankelijkleven.be

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, of wil je je uitschrijven? Surf naar deze webpagina.



