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Eindejaar in zicht bij de Bookshop

Van 16 tot 27 november organiseert Oxfam Bookshop Gent een

verkoop van honderden boeken over Oosterse godsdiensten en
filosofie. Het gaat om werken in het Nederlands, Frans, Engels en
Duits.  De nadruk ligt  op boeddhisme, maar  ook andere religies
komen aan bod. Er zijn bijvoorbeeld ook enkele tientallen boeken
over  en van Krishnamurti.  Een deel  van de  (duurdere)  boeken
zullen we na de actie online te koop aanbieden.

Het  geloof  in  de  goedheilig  man  en  zijn  trouwe
andersgepigmenteerde knechtenbrigade is al vele jaren verloren
gegaan,  en  de  Kerstman  heeft  hier  nooit  écht  vaste  voet
gevonden, maar troosteloos cadeauloos hoeft dit jaar toch zeker
niet te eindigen! Warempel, wis en zeker, lieve kunstminnaars en
–minnaressen,  Uw  Vaste  Waarde  proest,  puft  en blaast  een
strakke  bries  door  de  categorie  kunst.  Vanaf  december
verwelkomen wij u gaarne temidden van onze vernieuwde collectie
tweedehandse kwaliteit.

Ah,  januari! Een maand zo inspirerend als elke andere, en toch
dat  beetje  anders.  Goede  voornemens  ontsnappen  vrolijk  uit
beschonken  monden,  gemijmer  over  barre  koude  leidt  tot
omslachtige rijmelarijen,  en menig wintertafereel vindt zichzelf  op
doek vereeuwigd in halfduistere hobbykamers. Uw Bookshop laat
zich op haar beurt inspireren door traditie en plaatst,  net als de
vorige jaren, haar volledige stock tijdschriften voor het voetlicht.
Op  zoek  naar  literaire,  wetenschappelijke,  politieke,  antieke,
culturele of natuurtijdschriften? Snuisteren verplicht!

Naast  de  boeken die  in de winkel  staan hebben we nog heel
wat poëziebundels in voorraad.

Via onderstaande link kunt u een kijkje nemen in onze reserves. 
De bundels die u interesseren kunt u via mail reserveren.  U wordt
verwittigd van zodra  ze  klaar  liggen in de winkel.  Let  wel:  de
boeken kunnen uitsluitend in de winkel zelf afgehaald worden; ze
worden niet  met  de post  verstuurd.  Het  bestand wordt  verder
geactualiseerd  en aangevuld.  Er  zitten enkele  recente  bundels
tussen, maar de hoofdmoot bestaat uit  het oudere werk: poëzie
tot de jaren '70 van de vorige eeuw.

Klik hier: Poëzie in voorraad 

 
 

Het eerste lustrum van de Vintage is een
feit

Oxfam-Solidariteit
Bookshop Gent
Sint-Amandstraat 16
9000 Gent, België
ma-za: 10-18h
09/ 233 42 13
bookshop.gent@oxfamsol.be
 

Oxfam-Solidariteit
Vintage Gent
Bij Sint-Jacobs 12 - 9000
Gent, België
wo-za: 10-18h, zo: 10-13h
09/ 223 13 53
vintage.gent@oxfamsol.be
 

Oxfam-Solidariteit
Online Bookshop
netshop.gent@oxfamsol.be
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                                                            Foto door Tineke

Dhaese
 
Zoals we al aankondigden,  is ons 5-jarig bestaan gevierd  op
zaterdag  23  oktober.  Dit  feestje  waarop  Monique  iedereen
welkom heette,  ging gepaard met  heel wat  verwennerijtjes.  Zo
werden er non-stop drankjes en huisbereide hapjes aangeboden,
nostalgische filmpjes vertoond, geschenkjes uitgedeeld, enz.
 
Tijdens het  nightshoppen trakteerden we de bezoekers op een
“levende  vitrine”. Onze  mannequins  wisten  de  aanwezigen  te
verrassen en te boeien met stijlvolle, sportieve, feestelijke, coole,
wilde en soms gekke vintage outfits, die met het uur extravaganter
werden... En ... heel belangrijk:  dankzij jullie - onze vele klanten -
zijn een pak artikelen van eigenaar verwisseld. Zo realiseerden we
samen een  flinke  opbrengst  voor  de  huidige  en  toekomstige
projecten van Oxfam Solidariteit! Mooi toch?
 
Wie  de komende weken onze winkel bezoekt,  zal er  heel  wat
winterspullen  op  de  kop  kunnen tikken,  in ruitjes-  en andere
kleurrijke motieven, want cocoonen “op z’n Vintage” is nooit saai.
En in  december  pakken we  natuurlijk  weer  uit  met  originele
feestkledij en dito accessoires.  Wees er  op tijd bij,  want  de
leukste stukken vliegen snel de deur uit! See you at St.-Jacobs!
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