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Ecce Homo

  
Nooit iets gemerkt van die eeuwige maartse buien? En slaat de 
existentiële twijfel u nu reeds om het hart dat ook aprilse grillen 
misschien niet meer tot de zekerheden des levens behoren? En 
had men daar vroeger ook al last van? Voor extra inzicht in 
dergelijke kleine, maar liefst ook in andere en grotere, besognes 
haalt uw Bookshop het ontstuimige tweespan Filosofie en 
Geschiedenis van stal. De volledige tweede helft van april nemen 
zij een centrale plaats in in onze winkel. Voor de categorie 
Filosofie is ons uitgebreide gamma bovendien welvoorzien van 
vakliteratuur van en over Baruch Spinoza en Simone Weil, en van 
verschillende jaargangen van de vermaarde Philosophica 
Gandensia.
 
Fans van Marten Toonder kunnen zich dezer dagen stevig in de 
handen wrijven! Speciale edities, eerste drukken, officiële 
uitgaven en piraatuitgaven van de stripteksten met de slimme, 
bijna betweterige kat Tom Poes en de naïeve, ietwat dommige, 
‘heer van stand’ Bommel, liggen op hen te wachten bij onze 
stripafdeling. Wie eerst komt, eerst maalt!
 
Breng zeker en vast ook onze boekenstand een bezoekje op de 
Alternatieve Boekenbeurs in De Centrale op 16 april. Het is dé 
beurs voor kritische, tegendraadse publicaties, die je moeilijk tot 
helemaal niet in de commerciële boekhandel vindt. Publicaties 
over anarchisme, antiglobalisme, directe actie, anti-militarisme, 
politieke filosofie, radicaal milieu-activisme en nog veel meer. De 
beurs duurt de hele dag en de inkom is gratis.
 
Nu u de agenda toch bij de hand heeft: op 1 mei tekent de Oxfam 
Bookshop als vanouds present op de grote Kunstboekenmarkt 
tussen het Museum voor Schone Kunsten en het SMAK. We 
bieden er een flinke collectie antiquarische en tweedehandse 
boeken aan over de beeldende kunsten, architectuur, fotografie, 
muziek en film. Laat u zich trouwens vooral niet afschrikken door 
een plotse aprilse gril: alles is mooi overdekt!
 
En als afsluiter vestigen we uiteraard graag nog even uw 
aandacht op onze immer groeiende poëzievoorraad.
 
 
 

Etalage à gogo
  
 

Oxfam-Solidariteit 
Bookshop Gent 
Sint-Amandstraat 16 
9000 Gent, België 
ma-za: 10-18h 
09/ 233 42 13 
bookshop.gent@oxfamsol.be 
 

Oxfam-Solidariteit 
Vintage Gent 
Bij Sint-Jacobs 12 - 9000 
Gent, België 
wo-za: 10-18h, zo: 10-13h 
09/ 223 13 53 
vintage.gent@oxfamsol.be 
 

Oxfam-Solidariteit 
Online Bookshop 
netshop.gent@oxfamsol.be 
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Voor velen zal het als muziek in de oren klinken: “Datum van de 
etalageverkoop” behoort tot het verleden. De artikelen die te koop 
aangeboden worden in de etalage, kunnen voortaan meteen 
aangeschaft worden! Geen geduldig wachten meer tot de etalage 
vernieuwd wordt. Hiermee voldoen we aan een vaak gestelde 
vraag. Je hoeft er dus niet langer wakker van te liggen dat andere 
kooplustigen jou misschien nèt voor zullen zijn. Als het liefde op 
het eerste gezicht is voor dat verleidelijke kokerjurkje op de pop in 
de vitrine, dan laten wij het je onmiddellijk passen en het wordt 
meteen je eigendom. Pure luxe toch?
 
Om praktische redenen moeten we hierbij wel afstand doen van 
onze traditie: het uitstalraam gevuld met allerlei silhouetten, 
accessoires en hebbedingetjes, zal voortaan een afgeslankte 
versie zijn. Maar minder voor het raam, impliceert meer binnenin! 
We hopen dat we met deze nieuwe aanpak alle klanten, op elk 
tijdstip, gelukkig zullen maken.
 
 
Wie houdt van een gezellige avondshopping, moet beslist 
donderdag 7 april noteren in zijn/haar Oxfam-agenda! Dan 
neemt de Vintage deel aan een georganiseerde avondshopping in 
de Gentse binnenstad. We zijn dan extra lang open tot 22u. Voor 
wie overdag niet de mogelijkheid heeft om allerlei 
shoppingadresjes te bezoeken, is dit de ideale gelegenheid. En 
voor de die-hards die er maar niet genoeg kunnen van krijgen, 
wordt het  ongetwijfeld “shop till you drop”.  
Aan dit koopjesfeest wordt ook een thema gelinkt, nl. chocolade.
Wat ons betreft: fairtrade chocolade van de Oxfam Wereldwinkel!
 
 
See you downtown.
 
 

Contact nieuwsbrief: Renaat Van Eetvelde
Privacyverklaring
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