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WE DOEN DE WERELD WAPENFABRIEK FN CADEAU 
 
De mens is tot het beste en het slechtste in staat. Het verhaal van de mens op zoek naar een beter leven hebben we ook leren schrijven als een verhaal van rechten en 
vrijheden, met als meest unieke bladzijde de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Die ziet ‘een wereld waarin de mensen vrijheid van 
meningsuiting en geloof zullen genieten en vrij zullen zijn van vrees en gebrek’. We staan nog héél ver af van die ambitie. Maar de mensenrechten zijn een permanente 
aanmaning om het op te nemen tegen honger en uitbuiting, tegen dictatuur en vervolging, tegen oorlog en geweld. 
 
Georganiseerd geweld of oorlog is samen met dictatuur en honger ongetwijfeld de zwaarste aanslag op de menselijkheid. We kunnen ons niet (meer) voorstellen dat 
oorlog ook ons zou kunnen treffen. Maar oorlog komt vaker voor dan we denken en lang niet alleen in Irak. Zelfs wie enkel de grotere gewapende conflicten telt – met meer 
dan duizend doden – telt er zevenendertig in 2002. Van Colombia over Oeganda en Algerije tot Rusland (Tsjetsjenië), Nepal, Indonesië enzovoort, allemaal in de eerste 
plaats burgeroorlogen. 
Natuurlijk is het best om oorlog te voorkomen. Dat kan door zwaar te investeren in manieren om conflicten geweldloos op te lossen, in diplomatie, overleg en democratie 
altijd veel goedkoper dan geweld. Daarom moeten we ook het structurele geweld van honger, van armoede en ongelijke inkomensverdeling, van vermijdbare ziekten en 
van analfabetisme overwinnen; die permanente voedingsbodem voor geweld droogleggen vereist minstens dat we alle mensen toegang verzekeren tot minimale welvaart. 
Maar we kunnen moeilijk naast de feiten van zoveel losgebarsten oorlogsgeweld kijken. Hoe raken we de oorlog kwijt? is dan ook een levensbelangrijke vraag in een 
wereld waar gewapend geweld hoogtij viert. 
Niet dat het vanzelfsprekend is of meteen altijd toepasbaar maar we kennen wel allemaal een deel van het goede antwoord. Want in onze samenlevingen laten we 
gewapende bandieten niet los lopen, neen, we sturen er de politie op af. Net zo kan de wereldgemeenschap niet lijdzaam toezien wanneer macht-hebbers, moderne 
krijgsheren of bendeleiders in Bosnië, Rwanda, Somalië, Kongo, Colombia of Afghanistan oorlog en terreur zaaien of zich te buiten gaan aan etnische zuiveringen en 
genocide, neen, dan moeten we er met de Verenigde Naties een internationale politiemacht op af sturen. 
En omdat er meer dan werk genoeg is moet dat een permanente VN-politiemacht zijn. Die staat er niet alleen voor, ook bijvoorbeeld Europa en Afrika ontplooien hun 
regionale organisaties voor vrede en veiligheid, hun politiemachten. Laat het woord politie echter niet voor verwarring zorgen. Zonodig – denk bijvoorbeeld aan de oorlogen 
in Bosnië of Rwanda – moeten zij over de zwaarste bewapening beschikken. Dan lijkt het wel een leger, maar is het niet. Zulke internationale politiemacht voert immers 
geen oorlog maar zorgt voor openbare veiligheid en verzekert volledig legitiem een minimale rechtstoestand. 
Een veiliger wereld vraagt ook dat er dringend werk wordt gemaakt van ontwapening. Allereerst moeten kleine wapens de wereld uit. Nu slingeren er wel een half miljard 
van die lichte wapens rond en dat zijn verreweg de belangrijkste doders. We moeten mondiaal de ambitie hebben om van wapens weer een monopolie te maken van 
publieke ordehandhavers die er heel terughoudend, streng gereglementeerd en democratisch gecontroleerd mee omspringen. En net zoals in democratische nationale 
staten dat geweldmonopolie bij de overheid thuishoort, komt het internationale geweldmonopolie toe aan democratische regionale en mondiale overheden. 
 
‘Veel mooie dromen’ zal u misschien denken. Maar er is meer. Als we willen kunnen we met ons land de wereld op dit spoor van ontwapening en mondiale 
vredeshandhaving zetten. 
Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk om een legereenheid aan te bieden als deel van een permanente VN-politiemacht; of, nog realistischer misschien, als deel van een 
Europese regionale veiligheidsorganisatie die dan binnen het raamwerk van de Verenigde Naties de veiligheid in Europa en de wereld mee verzekert. 
Mag ik een nog veel ambitieuzer maar al even realistisch voorstel formuleren? Dit land heeft de twijfelachtige eer om een wereldwijd bekende wapenfabriek te bezitten 
waarvan de handvuurwapens opduiken in zowat alle conflicten op onze aardbol, FN Herstal, eigendom van het Waals Gewest. Waarom doen we ze niet cadeau aan de 
Verenigde Naties, op één voorwaarde? De geproduceerde wapens mogen enkel terechtkomen bij legitieme en democratisch gecontroleerde politiemachten. Dat zou voor 
de wereld een principiële reuzensprong betekenen op weg naar ontwapening en naar een geweldmonopolie voor democratische overheden. Dan kunnen we echt hopen 
op een veiliger wereld waarin we opnieuw veel vrijer kunnen rondlopen. 
 
Dirk Barrez, journalist en auteur 
 
REAGEREN EN MEEDENKEN kan op het FORUM van WWW.IKWILNIET.ORG, onder het nieuwe discussiethema ‘Oorlog en Vrede‘. Zorg voor korte, doordachte 
bijdragen, zo komen we samen verder. 
 
OVERNAME VAN DE PALA THEMABRIEF mag, met bronvermelding en verwijzing naar het forum van www.stichtingglobalsociety.org – wij vernemen dat graag via 
INFO@STICHTINGGLOBALSOCIETY.ORG 
 
VOOR WIE NOG MEER DISCUSSIESTOF WIL, surf op onze website WWW.STICHTINGGLOBALSOCIETY.ORG  
naar het boek en lees vooral deel 9 ‘Kunnen we samenleven? Over oorlog en vrede’ 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
JOUW OPENINGSPAGINA OP NIEUWS UIT DE HELE WERELD 
 
Sinds vorige maand zijn er heel wat nieuwe berichten over onze globaliserende wereld te lezen op onze website. Indien je geen enkel van die berichten wil missen, is er 
een heel makkelijke oplossing. 
Stel je openingspagina van je browser (onder Extra > Internetopties) in op www.ikwilniet.org/informatie/nieuwspagina.php. Als je dit adres exact hebt ingevoegd, onderaan 
rechts op ‘toepassen’ drukken. 
Zo beland je bij het surfen in het vervolg meteen op onze nieuwspagina en krijg je (bijna) elke dag waardevol wereldnieuws – zie ook hierna bij ‘kinderziekten’. Je flitst dan 
wel voorbij onze teller op de thuispagina maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste :-)  
 
Vanzelfsprekend kan je ook gewoon surfen naar WWW.IKWILNIET.ORG, klik onderaan op het puzzelstukje INFO, de nieuwsberichten zijn vervolgens te lezen aan de 
rechterkant. 
 
KINDERZIEKTEN 
 
‘Low cost’ werken heeft soms wat nadelen. Zo slagen we er nog niet in om elke dag nieuwe berichten op de website te laten verschijnen. We doen ons best om deze 
kinderziekten zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. 
 
We hopen dat jullie ons enthousiasme en waardering voor deze berichten zullen delen, vooral door ze te lezen en als informatiebron te gebruiken, af en toe ook door 
Stichting Global Society een financieel duwtje te geven. Want om dit informatieaanbod te kunnen garanderen in de verdere toekomst, blijven we op jullie steun rekenen. 
Hartelijk dank daarvoor. Ook sponsors zijn zeker welkom. 
 
U KAN DIT INFORMATIEPROJECT STEUNEN met een overschrijving op Triodos-rekeningnummer 523-0801723-93 met vermelding "Stichting Global Society 
informatieproject IPS" 
Wie belangstelling heeft om de Stichting Global Society te sponsoren voor haar informatiewerk kan contact opnemen met Jan Rutgeerts via telefoonnummer 02/640.19.98 
of dat laten weten met een mail naar INFO@STICHTINGGLOBALSOCIETY.ORG, liefst met vermelding van een telefoonnummer, dan laten we snel van ons horen. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.MUMBAI2004.BE 
 
Het nieuwsagentschap IPS-Vlaanderen, het mondiaal magazine MO* en de website Oneworld Nederland hebben de nieuwssite WWW.MUMBAI2004.BE opgezet om 
iedereen in België en Nederland in staat te stellen de aanloop naar het vierde Wereld Sociaal Forum in Mumbai goed te volgen. Voor het eerst zal dat Forum dus niet in 
Porto Alegre zijn. De website brengt nieuws in het Nederlands over het Forum en schenkt ook speciaal aandacht aan de Belgische en Nederlandse inbreng. Verder worden 
ook analyses, achtergrondartikels, opiniestukken over de belangrijkste thema’s aangekondigd en nieuws over andere internationale fora. 
 
NEEM EENS EEN KIJKJE OP WWW.RISQ.NL 
 
RISQ is een onafhankelijke denktank voor internationale vraagstukken. Ze telt zo'n 30 partners, waaronder academici, journalisten, beleidsmakers, en activisten waarvan 
de bijdragen belanden op de WWW.RISQ.NL. 
Er zijn o.a. artikels te lezen over het jongste Europees Sociaal Forum in Parijs, over een proces tussen Ecuadoranen en de oliemultinational ChevronTexaco over het 
opruimen van de vervuiling die de oliewinning meebracht, over het uiteindelijke resultaat van de Cancun bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie, over president 
Lula, de sojateelt en het lot van het Braziliaanse regenwoud,  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
BOEK – HEEFT DE BURGER NOG ZIN? 
MET DE BIJDRAGE – HET GEZICHT VAN DE GLOBALISERING 
 
Vorige maand verscheen bij uitgeverij Garant het boek ‘Heeft de burger nog zin? Essays in burgerzin’, met daarin bijdragen van Dirk Barrez, Herman De Dijn, Kris 
Deschouwer, Patrick Dewael, André Flahaut, Johan Leman, Ching Lin Pang, Koen Raes, Luk Sanders (tevens red.), Walter Van Herck en Johan Verstraeten. 
 
Dit boek gaat in op de vraag of de ‘notie’ burger nog zin heeft. En het heeft aandacht voor de betrokkenheid van die burger bij de politiek en het maatschappelijke leven, 
m.a.w. heeft de burger er nog wel zin in? Een veelzijdig boek, zowel door de brede waaier van onderwerpen als de verscheidenheid van de auteurs en hun standpunten.
 
U vindt er onder andere de bijdrage ‘Het gezicht van de globalisering. Over het wereldburgerschap in onze globaliserende wereld’, een vertelling over onze globaliserende 
wereld zowel vanuit kikvorsperspectief als vanuit vogelperspectief, van lokaal tot globaal dus. 
 
Wie belangstelling heeft voor dit nieuwe boek dat 176 pagina’s telt, kan het boek bestellen voor de winkelprijs van 19 € plus portkosten bij : 
Stichting Global Society vzw, Van Elewyckstraat 35, 1050 Brussel 
of mail uw bestelling naar INFO@STICHTINGGLOBALSOCIETY.ORG 
telefonisch kan het op 02/640.19.98 
en faxen kan op 02/640.07.74 
Betalen doe je na ontvangst van het boek met het meegestuurde overschrijvingsformulier. 
De opbrengst van de door de Stichting Global Society verkochte boeken gaat naar haar activiteiten. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
REGENBOOGVLAG VOOR DE VREDE – 6 EURO 
 
In samenwerking met Jeugd en Vrede kunnen we je de befaamde PACE of PEACE regenboogvlaggen aanbieden met het Engelstalige opschrift PEACE. 
Je haalt er een veelzeggend symbool mee in huis (of aan de gevel) en de opbrengst van de verkoop gebruiken we voor de uitbouw van deze website en andere initiatieven 
van de Stichting Global Society. 
Eén vlag is 85 cm x 130 cm groot en kost 6 euro, en de verzendingskost is 1 euro per exemplaar. Wie vijf vlaggen of meer bestelt, krijgt een korting van vijfentwintig 
procent. Betalen doe je na ontvangst van de vlag(gen) met het meegestuurde overschrijvingsformulier. 
U kan uw bestelling mailen naar INFO@STICHTINGGLOBALSOCIETY.ORG 
telefonisch kan het op 02/640.19.98 
en faxen kan op 02/640.07.74 
 
BOEK VOOR AMPER 10 € 
 
De gedrukte versie van het boek ‘Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw. Over leven in de 21ste eeuw’ (238 pagina’s, uitgave 2001) kan nog altijd besteld worden aan de 
uitzonderlijke prijs van 10 EURO op volgend adres : 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Stichting Global Society vzw, Van Elewyckstraat 35, 1050 Brussel 
of mail uw bestelling naar INFO@STICHTINGGLOBALSOCIETY.ORG 
telefonisch kan het op 02/640.19.98 
en faxen kan op 02/640.07.74 
Betalen doe je na ontvangst van het boek met het meegestuurde overschrijvingsformulier. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
WERK MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD 
Ben je tevreden over PALA ? Mail hem dan door naar vrienden en kennissen. 
Wil je geen enkele PALA missen, om gratis in te schrijven, KLIK HIER 
 
BOUW MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD 
Zie je onze initiatieven zoals de PALA themabrief en deze website wel zitten? 
We willen graag nog meer doen. Geef ons een tweede adem, naar eigen vermogen. 
Uw steun is welkom op Triodos-rekeningnummer 523-0801723-93 
met vermelding "steun Stichting Global Society" 
 
EN VOORAL - DENK MEE OVER EEN LEEFBARE WERELD 
jouw bijdragen zijn welkom op het FORUM 

  Om verwijderd te worden van onze lijst, klik HIER  
Om deze email zonder HTML opmaak te ontvangen vanaf nu, klik HIER  

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


