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Een schitterende hoogdag voor New B - hoe vooruit nu met 
43.000? 
Beste lezer, lezeres, 
 
Tevreden zijn we natuurlijk, en ook fier, dat we van in het 
prilste begin in 2009 met Global Society vzw / PALA.be aan de 
kar van New B hebben geduwd, en er steeds voluit zijn voor 
blijven gaan. 
 
Zaterdag 6 juli, internationale dag van de coöperaties, was 
een schitterende hoogdag. 1100 coöperanten zegden op hun 
algemene vergadering  enthousiast – een minutenlange ovatie 
– ‘ja’ op de vraag: gaan we verder om onze bank op te 
richten? Met intussen meer dan 43.000 coöperanten, 
waaronder 101 organisaties, lag die keuze voor de hand. 
 
Over de beginjaren van de lange weg naar een nieuwe 
coöperatieve bank schreven we hier bijna twee jaar geleden 
een overzichtsartikel. Dat blijft interessant om lezen – klik 
hier - want ook al schrijven we met New B een schitterend 
succesverhaal, ook vandaag blijft de weg lang en niet zo 
makkelijk. 
 
Licentie, kapitaal, het is allemaal nodig... 
 
Beslissend is dat New B in de loop van 2014 de licentie 
verwerft om te mogen bankieren, en dat het dossier daarvoor 
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helemaal in orde wordt gebracht door het team. 
 
Tegelijk is het cruciaal om vanaf eind 2013 vaste 
toezeggingen voor het nodige kapitaal rond te krijgen. Dat er 
zich zo massaal veel coöperanten aandienen die later als 
klanten spaargeld toevertrouwen aan hun bank, is natuurlijk 
een goede zaak om snel een rendabele bank te kunnen 
uitbouwen. Maar het brengt als luxeprobleem mee dat er van 
bij de start nood is aan meer kapitaal dan eerst geraamd. 
 
Het goede nieuws is dat heel veel individuele coöperanten ook 
bereid zijn om hun eigen bank van kapitaal te voorzien. 
Ronduit schitterend zou het zijn als zij voor het meeste geld 
zorgen, dat dus de burgers echt hun bank maken, en dat het 
dus veel minder van financiële partners zal moeten komen. 
We zullen met PALA niet nalaten om daar campagne voor te 
voeren. 
 
... en meest van al, de kracht van participatie 
 
Een heel belangrijk derde aandachtspunt blijft de participatie 
door de coöperanten. Er is al heel wat gebeurd, denk aan de 
120 New B tour avonden, 16 lokale fora en reeds 134 
vrijwillige New B ambassadeurs die hun trekkersrol vervullen.
 
Maar als de kracht van New B werkelijk die van de coöperatie 
is, dan moet dat de kracht van de leden zijn, niet enkel in 
geld, maar zeker ook in de vorm van ideeën, inspiratie, 
voorstellen, oplossingen, projecten, expertise… Dan moeten 
die hun weg vinden, niet enkel via de algemene vergadering, 
maar via de werking van lokale groepen, van themagroepen… 
en meer algemeen via een krachtig sociaal platform dat de 
‘crowdsourcing’ van dit alles op een participatieve wijze 
mogelijk maakt en ondersteunt. Alleen zo kan het dat de 
coöperanten in heel grote mate zelf mee hun bank bedenken 
en aan het stuur zitten van het meest duurzame bankieren. 
 
Omdat echt participeren altijd begint met ten gronde 
geïnformeerd zijn, is het van onschatbaar belang dat New B 
op de website heel eenvoudig en begrijpelijk uitlegt wat dat 
is, bankieren? Voor wie meer wil weten over al wat maar met 
geld te maken heeft, en over hoe je met duurzaam bankieren 
een duurzame economie kan maken, moeten daar de heldere 
antwoorden te vinden zijn. 
 
Zo blijven we vooruitkijken en denken. Want onze nieuwe, 
coöperatieve bank is broodnodig: alleen zo krijgen we 
opnieuw greep op het geld om zo de economie te kunnen 
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bouwen die we nodig hebben. 
 
Dirk Barrez – Jan Rutgeerts 
PALA.be | Global Society vzw 
 
PS: wil u ons steunen bij het ontwikkelen en steunen van nog 
meer initiatieven? Klik dan hier 
Voor een overzicht van onze activiteiten - klik hier  
 

Agenda voordrachten 

Op zondag 18 augustus in Horebeke: 10 jaar 
Geuzenfeest met om 13.30 uur lezing door Dirk Barrez 
'van Verontwaardiging naar Verandering: bouwen aan 
sociaal kapitaal' gevolgd door discussie - voor meer info 
www.geuzenfeest.be  
 

De voedselparadox 
Na de twee grote voedselcrises van 1880 en 1930, staan we 
nu aan het begin van de derde, wereldwijde landbouwcrisis. 
aan het woord is Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Rurale 
Sociologie aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen, en 
één van de geïnterviewden in het boek De Voedselparadox. 
Dat interview verscheen in vorige PALA en is te lezen op 
PALA.be - klik hier 
 
In dit boek nemen 14 filosofen, economen, wetenschappers 
en veldwerkers de lezer mee naar de ondoorzichtige wereld 
van de voedselparadox. De wereld waarin zowel sprake is van 
grootschalige honger als van (meer dan) genoeg voedsel voor 
zelfs een groeiende wereldbevolking. 
 
De voedselparadox legt de belangrijkste gebreken bloot van 
de hedendaagse marktgeoriënteerde 'ieder voor zich'-
samenleving, die 'de economie' en 'de markt' centraal stelt en 
waarin mensen in feite veroordeeld zijn tot kritiekloos 
'meedoen'. Een wereld, waarin uitsluiting en afwenteling deel 
uitmaken van het heersende economische en politieke 
systeem, dat de rekening eenzijdig legt op het bordje van de 
op afstand geplaatste en langs de zijlijn staande 
belastingbetaler en die ten koste gaat van de allerarmsten, 
toekomstige generaties en de leefbaarheid op de planeet. 
 
De voedselparadox schetst ook contouren van een andere 
wereld: de wereld waarin ménsen ertoe doen en de 
dominantie van markten verleden tijd is. Een wereld waarin de 
relatie tussen mensen rust op een uniek stelsel van 
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mensenrechten dat er in feite al langere tijd is. Waarin voedsel 
voor mensen voorrang heeft op voedsel voor grootschalige 
veeteelt en biobrandstoffen en massale voedselverspilling 
wordt tegengegaan. Een wereld waarin meer aandacht is voor 
toegang tot land en voedsel voor de allerarmsten, de 
ontwikkeling van lokale voedselvoorzieningen en 
gemeenschapszin. 
 
Een andere wereld is mogelijk! Dat is de boodschap van tal 
van maatschappelijke organisaties die zich niet herkennen in 
het huidige marktdenken dat de koers van veel regeringen 
bepaalt. De boodschap van dit boek gaat nog een stapje 
verder: een andere wereld, ze is er al. Ze moet alleen nog 
ontdekt en omarmd. 
 
Wie dit boek wil kopen - klik hier 
PS: let op, door de vakantieperiode worden boeken slechts 
eind juli verstuurd  
 

BOEK 'Van eiland tot wereld' voor SLECHTS 12 € - 
verzending inbegrepen 

UITZONDERLIJK AANBOD. Het boek 'Van eiland tot 
wereld. Appèl voor een menselijke samenleving' (258 
p.)' bestellen kan voor slechts 12 €, verzending 
inbegrepen (winkelwaarde 19 € - klik hier 
 
Wanneer u dit meer uitgebreide boek 'Van eiland tot 
wereld. Appèl voor een menselijke samenleving' (258 p.) 
bestelt samen met het meer recente 'van 
Verontwaardiging naar Verandering' (3de druk al, 72 p.) 
betaalt u slechts 15 €. En dat is eveneens met de 
verzending inbegrepen (winkelwaarde 25 €) - klik 
hier voor dit voordeelaanbod  
 

JA, IK WORD NU PALA 2 EURO STEUNGEVER 
PALA.be werkt zonder subsidies. Met slechts 2 euro per 
maand verzeker ik de verdere uitbouw van PALA... klik hier  
____________ 
 
WERK MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Ben je tevreden over 
PALA ? 
Mail hem dan door naar vrienden en kennissen.  
Wil je geen enkele PALA missen, 
om gratis in te schrijven, klik hier  
 
BOUW MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Zie je onze initiatieven 
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zoals de PALA brief, onze websites, boeken en DVDs wel 
zitten? 
We willen graag nog meer doen. 
Uw steun is welkom op 
rekeningnummer 979-2186488-16 
met vermelding "steun Global Society vzw"  
   

Uitschrijven  
 


