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Het is bij ons niet evident om het woord utopie te laten vallen.
Zelfs nog maar proberen te suggereren dat er op het vlak van
economische of sociale of ecologische politiek toch
alternatieve wegen zijn om te bewandelen, is voor velen al een
brug te ver.

Dat mocht ik samen met een paar anderen heel recent nog
ervaren vanwege een kabinetslid van een Europees
commissaris. Echt niets was nog maar te overwegen, eigenlijk
was hij de sprekende negatie van alles waar politiek zou voor
moeten staan, namelijk het goede leven van de burgers
bewerkstelligen en bewaken. Of nog anders geformuleerd,
mee vorm geven, en kansen geven, aan de meest haalbare Nieuw Boek

goede samenleving. De Voedselparadox

Gelukkig zijn er toch ook burgers die nog durven vertrekken
van streefbeelden en idealen. Zo mocht ik bijvoorbeeld op het
recente Geuzenfeest in Horebeke vrijuit mijn zeg doen over
‘Het goede leven’, een heel bewust door de organistoren
gekozen feestthema.




Gelukkig zijn er ook nog politici die zich kunnen opwinden
over wat allemaal niet wordt aangepakt, die nog kwaad
worden over het verkwanselen van in het verleden
gerealiseerde utopieén zoals voldoende sterke
herverdelingsmechanismen, of de beste gezondheidzorg voor
iedereen, of goed presterende publieke banken.

Maar om nog ronduit over utopieén te durven nadenken, er
zelfs een heuse meerdaagse conferentie over te organiseren,
moeten we een heel eind ver - naar Soitula, een eiland voor
de Stille Oceaankust - en zelfs een stukje Canadese Van eiland tot
geschiedenis meepikken. wereld.

van Dirk Barrez

Intussen is het rode licht aangegaan, wanpraktijken van voor Slechts 12 €
de financiéle crisis zijn terug. De bankwereld slaat de weg in
van een nieuwe crisis. Ook daarover meer in deze PALA. En de
volgende editie zal zeker nieuws te vertellen hebben over het
alternatief New B dat we mee aan het uitbouwen zijn.

Dirk Barrez

De auteur schreef Van eiland tot wereld. Appél voor een
menselijke samenleving, een boek dat niet vies is van
concrete utopieén - klik hier voor een aantrekkelijk aanbod:
slechts 12 i.p.v. 19 euro, verzending inbegrepen

Soitula - utopie, van dromen en realiteit

In 1901 ontvluchtten een aantal Finse migranten het
harde mijnleven op Vancouver Island om een utopische
socialistische gemeenschap te stichten op één van de
vele eilanden eromheen. Ze noemden hun dorp Sointula,
naar verluidt Fins voor een ‘harmonische plek’.

De gemeenschap redde het niet, maar de utopie is niet
weg. Zo bestaat de in 1909 opgerichte CoOperatieve
Winkel Sointula meer dan honderd jaar later nog altijd.
Die winkel is zowat het eerste wat de bezoeker die
aankomt met de ferry te zien krijgt.

Nog opmerkelijker, de bevolking, voor een flink deel
nabestaanden van de eerste migranten, koestert de
utopische traditie. In september 2013 organiseren ze op
hun eiland de conferentie ‘Culture Shock: Utopian
Dreams, Hard Realities’. Om in te schrijven is het te laat,
alle plaatsen zijn al lang uitverkocht.




Wat wel kan, is een bezoekje aan de website, zie
hieronder. En hopelijk komen er binnenkort ook
interessante conferentiebijdragen online. Utopieén zijn
niet verboden :-) (DB)

‘Culture Shock: Utopian Dreams, Hard Realities’.-
conference in Sointula, Sept. 2013
http://www.sointulan.ca/

Keert de financiéle crisis terug?

Komt straks de financiéle crisis terug die bij ons in 2008
banken zoals Fortis en Dexia neerhaalde, die wereldwijd de
belastingbetalers afgrijselijk veel miljarden euro kost en in
veel landen de economie onderuit deed gaan zodat miljoenen
mensen hun job en inkomen verliezen... staat zulke hevige
financiéle crisis opnieuw voor de deur?

Die crisis brak los in de Verenigde Staten waar het al volop
verkeerd liep in 2007. Eén van de grote oorzaken was dat
ratingbureaus zoals Standard & Poor’s, Fitch en Moody'’s tal
van financiéle producten die banken op de markt brachten
veel te hoog waardeerden. Dat was zeker het geval wanneer
ze steunden op herverpakte hypotheekleningen, een zeepbel
die ontplofte door de Amerikaanse huizencrisis.

Net op gezag van de ratingbureaus gingen die
rommeleffecten de wereld rond met de bekende gevolgen, de
aandeelhouders van het voormalige Fortis en Dexia kunnen
ervan meespreken. En we betalen allemaal nog voor hun
misstappen met belastinggeld, recent nog maakte Dexia
bekend bijna een miljard vierlies te hebben geleden... in een
half jaar..

Mag Standard & Poors opnieuw met onze voeten spelen?

Men zou kunnen denken dat de ratingbureaus hun les geleerd
hebben, of beter nog, dat overheden ongelooflijk streng
toekijken op wat ze uitspoken... of nog beter, dat men betere
oplossingen zou vinden dat een systeem waarbij banken die
bureaus betalen voor hun rating. Altijd loert dan natuurlijk de
verleiding om de banken gunstig te stemmen, en dus niet al
te streng te oordelen over hun producten.

Een recente analyse door Commercial Mortgage Alert voor de
New York Times verwijt Standard & Poors in dezelfde fouten
te vervallen als voor de financiéle crisis. Het ratingbureau

blijkt sinds bijna een jaar opvallend hogere waarderingen te
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geven aan herverpakte hypotheken dan Fitch en Moody’s. En
het resultaat mag er zijn, althans voor Standard & Poors. Want
het verdrievoudigde maar liefst zijn marktaandeel voor
dergelijke financiéle producten.

Daarmee is het hek opnieuw van de dam. Want als één
beoordelaar dit mag, zullen de andere volgen, al was het maar
omdat ze moeten van hun aandeelhouders. Meer nog dan bij
de vorige crisis lopen we met open ogen, want ten volle
geinformeerd, de volgende financiéle crisis tegemoet.

Hallo, waar zijn onze financiéle toezichthouders en
waakhonden, onze nationale banken, onze Europese Centrale
Bank, het IMF, onze politieke verantwoordelijken? Gaan ze
opnieuw toestaan dat sommigen zich mateloos verrijken
terwijl ze daarmee de welvaart en het welzijn van massa’s
mensen rikseren te verwoesten?

Dirk Barrez

JA, IK WORD NU PALA 2 EURO STEUNGEVER

PALA.be werkt zonder subsidies. Met slechts 2 euro per
maand verzeker ik de verdere uitbouw van PALA... klik
hier

WERK MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Ben je tevreden
over PALA ?

Mail hem dan door naar vrienden en kennissen.

Wil je geen enkele PALA missen,

om gratis in te schrijven, klik hier

BOUW MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Zie je onze
initiatieven zoals de PALA brief, onze websites, boeken
en DVDs wel zitten?

We willen graag nog meer doen.

Uw steun is welkom op

rekeningnummer 979-2186488-16

met vermelding "steun Global Society vzw"

Een blijvend actueel Global Society BOEK - van
Verontwaardiging naar Verandering

Het boek van Verontwaardiging naar Verandering. Hoe is onze
wereld eraan toe? Waar moet het naartoe? Hoe geraken we
daar?van Dirk Barrez voor slechts 6 euro, verzending
inbegrepen - voor meer info en bestellen klik hier
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Meteen voordelig 10 of 20 exemplaren kopen? Dat kan ook
10 ex. kosten 40 euro, voor 20 ex. is de prijs slechts 60 euro,
telkens verzending inbegrepen. Voor deze bestellingen vanaf
10 ex., mail naar info@globalsociety.be met vermelding van
naam, adres en aantal boeken,

of bel naar tel. 32 (0)486 36 09 68

Uitschrijven



