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Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier.  
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Steeds meer gewapende conflicten, oorlog en 
geweldsdoden? Neen, toch niet 
 
Alle dagen opnieuw zijn er berichten over conflict en oorlog, 
in Irak, Gaza, Oekraïne, Syrië, Libië, Nigeria, Zuid-Soedan… 
Dit is inderdaad al een indrukwekkend lijstje en kan snel de 
indruk wekken dat oorlogsgeweld en het aantal mensen dat 
om het leven komt door geweld stevig in opmars zouden zijn. 
De werkelijkheid is heel anders. 
 
Wie op korte termijn kijkt, zal inderdaad opflakkeringen en 
sterke schommelingen zien van oorlogsgeweld. Maar we 
vergeten snel de conflicten die nog niet zo lang geleden 
enorm veel mensenlevens eisten. 
 
De oorlog in Congo omstreeks de millenniumwisseling eiste 
naar schatting meer dan 5 miljoen mensenlevens, het grootste 
aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. 
De dodentol van de Rwandese burgeroorlog in 1994 bedraagt 
zowat 800.000. 
Meer dan een miljoen tot zelfs verschillende miljoenen doden 
waren de resultaten van de Irak-Iraanse oorlog (1980-88), de 
Vietnamoorlog (1955-1975) en de oorlog in Korea (1950-
1953). 
 
Voorlopig blijft de 21ste eeuw – indien we de Congo oorlog 
nog tot de vorige eeuw rekenen waarin hij begon – gespaard 
van dergelijk hoge cijfers. 
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Geschiedenis toont sterke daling van aantal mensen dat 
gewelddadige dood sterft 
 
Nog veel interessanter is wat de lange termijn leert, voor 
zover we over gegevens beschikken. En dan zien we iets heel 
opvallend, én hoopgevend. Het aantal doden door geweld - in 
grote mate veroorzaakt door oorlog - is ontzettend sterk 
verminderd doorheen de geschiedenis. 
 
     Van 10 tot zelfs 20 procent naar minder dan 1 procent 
geweldsdoden 
 
In de steentijd stierf naar schatting één op tien mensen, tot 
soms wel één op vijf, aan geweld. Deze 10 tot 20 procent 
daalde in de oudheid fors tot naar schatting 2 à 5 procent. 
 
De middeleeuwen laten – tegen de trend in - een verhoging 
zien. 5 tot 10 procent van wie dan in Europa of Azië leeft, 
sterft een gewelddadige dood. 
 
Daarna herneemt de daling. De 20ste eeuw, gekenmerkt door 
o.a. twee wereldoorlogen, laat een cijfer van nog slechts 1 à 2 
procent optekenen. 
 
Vandaag, in onze 21ste eeuw, sterft nog niet één procent van 
de mensen een gewelddadige dood. Dat is dus zeker ruim tien 
keer en mogelijk zelfs goed twintigmaal minder dan onze 
voorouders presteerden in de steentijd. 
 
     Goed om weten: menselijke samenleving is veel minder 
gewelddadig geworden 
 
Die kennis brengt geen enkele verzachting van het 
oorlogsleed dat momenteel tal van mensen treft. En absolute 
zekerheid dat er in de toekomst niet opnieuw meer mensen 
aan geweld zouden sterven, biedt ze evenmin. 
 
Wanneer media sterk inzoomen op het woedende 
oorlogsgeweld is het echter goed om weten dat de menselijke 
samenleving er doorheen haar geschiedenis in is geslaagd 
minder gewelddadig te worden, én dat die trend dominant is.
 
Dirk Barrez  
 

Tweede Wereldtop van de Coöperaties in Québec 
 
Van 6 tot 9 oktober 2014 is er opnieuw een wereldtreffen van 
coöperaties in het Canadese Québec. 

SLECHTS 6 EURO 
verzending 
inbegrepen 
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De eerste internationale top van coöperaties vond twee jaar 
geleden plaats, ook al in Québec. Dat is niet toevallig omdat 
het de thuisbasis is van de sterkste coöperatie onder de 
initiatiefnemers, de Desjardins groep met haar 400 lokale 
kredietcoöperaties. 
 
Het is de bedoeling om er een tweejaarlijks evenement van te 
maken, de eerste maal was in 2012, tevens het internationale 
jaar van de coöperaties. Verantwoordelijken van coöperatieve 
en mutualistische bedrijven kunnen er praten over de huidige 
en toekomstige uitdagingen die ze delen, en over hoe ze best 
aan te pakken. 
 
De werkzaamheden concentreren zich rond vijf thema's. Bijna 
vanzelfsprekend is er de ontwikkeling van deze bedrijfsvorm. 
Vervolgens de economische kant met o.a. de vraag naar 
financiering en kapitaal. Ten derde staat werkgelegenheid op 
de agenda. Ook voedselzekerheid is een thema, evenals 
gezondheids- en sociale diensten. 
 
De organisatoren maken zich sterk dat ze zullen uitpakken 
met sterke studies die nieuw licht werpen op de 
innovatiekracht van coöperaties. Dit aanbod wordt aangevuld 
met stevige sprekers en vertegenwoordigers van 
internationale organisaties, en met een internationale 
tentoonstelling van coöperaties. (DB) 
 
Voor meer informatie klik hier  
 

PALA boek 'Coöperaties' rondt kaap van 1250 

Het nieuwe PALA boek Coöperaties. Hoe heroveren we 
de economie? van Dirk Barrez heeft intussen de kaap 
gerond van 1250 verkochte exemplaren. 
 
Steeds meer mensen beseffen dat de klassieke aanpak 
van onze vele crises niet werkt. En ze willen niet 
machteloos aan de kant blijven zitten. Net daarom zit 
het coöperatieve alternatief in de lift. Het PALA boek 
vertelt de verbazingwekkende voorbeelden van wat vele 
coöperaties weten klaar te spelen in o.a. Zwitserland, 
Canada, Spanje, Brazilië en India. 
 
VOORDEEL – PALA lezers krijgen tien procent korting 
plus gratis verzending bij aankoop van Coöperaties. Hoe 
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heroveren we de economie? – om te bestellen klik hier 
en vermeld ‘PALA’ bij uw bestelling  
 

Tweede transitiefestival in Gent 
 
Op dinsdag 7 oktober organiseert het Transitienetwerk 
Middenveld haar tweejaarlijkse Transitiefestival in Vooruit in 
Gent, met de volle steun van PALA, één van de leden-
oprichters van dit netwerk. 
 
Dit festival wil de transitie naar een sociaalrechtvaardige en 
duurzame samenleving zichtbaar maken. Dat gebeurt op 
verschillende niveaus, van praktische doe-ateliers tot 
systeemanalyses. 
 
Er wordt gewerkt rond enkele essentiële thema's. Dit jaar zijn 
dat: naar een rechtvaardige energietransitie,  agro-
ecologische landbouw als toekomstbeeld en de financiering 
van transitie. Met keynotes van o.a. Harald Welzer, Peter Tom 
Jones, Pablo Tittonell en Joris Luyendijk, en workshopsessies 
rond bijvoorbeeld crowdfunding, betaalbare energierenovatie 
en voedselverspilling. 
 
Voor meer informatie en inschrijvingen, klik hier  
 

Herover de economie TOUR van boek COÖPERATIES 

Heusden-Zolder, donderdag 25 september 2014 om 
19.30 uur, gespreksavond met Dirk Barrez en Jelle 
Goossens (Vredeseilanden). Dirk Barrez zal er zijn 
nieuwe boek 'coöperaties. Hoe heroveren we de 
economie?” voorstellen, terwijl Jelle de link legt met de 
werking en visie van Vredeseilanden in Afrika (Benin). 
Organisatie BeninFiet in samenwerking met GROS 
Heusden-Zolder, voor meer info klik hier 
 

JA, IK WORD NU PALA 2 EURO STEUNGEVER 
PALA.be werkt zonder subsidies. Met slechts 2 euro per 
maand verzeker ik de verdere uitbouw van PALA... klik hier  
____________ 
 
WERK MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Ben je tevreden over 
PALA ? 
Mail hem dan door naar vrienden en kennissen.  
Wil je geen enkele PALA missen, 
om gratis in te schrijven, klik hier  
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BOUW MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Zie je onze initiatieven 
zoals de PALA brief, onze websites, boeken en DVDs wel 
zitten? 
We willen graag nog meer doen. 
Uw steun is welkom op 
rekeningnummer 979-2186488-16 
met vermelding "steun Global Society vzw"  
   

Uitschrijven  
 


