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Geweldsdoden nu en vroeger

 
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier.  
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Inhoud 
Als ratten in de val. De rol van transitie 
99 miljard dollar outsourcing... Toch maar beter ‘insourcen’?
Reactie op vorige PALA: minder geweldsdoden in de steentijd?
Herover de economietoer: Hoeilaart, Lier 
Mediacafé: journalistiek en ondernemerschap  
Herinnering Transitiefestival 7 oktober  
 

Als ratten in de val. De rol van transitie 
Met de economie die we vandaag wereldwijd pratikeren, zitten 
we als ratten in de val. Zelfs al zouden schrikbeelden niet al te 
goed werken, toch doen we er goed aan nuchter in te schatten 
wat op ons afkomt als we de huidige koers blijven varen. 
 
Dan kan het besef binnendringen dat we grote delen van 
Vlaanderen, Nederland en andere regio’s aan de zee zullen 
moeten prijsgeven; eten voortbrengen voor iedereen lukt 
minder en minder; exploderende inkomensongelijkheid jaagt 
tallozen onder de bestaansminima; honderden miljoenen 
moeten have en goed verlaten in de hoop elders een 
menselijk leven te kunnen opbouwen; we hangen ons op aan 
een mank financieel systeem dat onze economie kapot maakt; 
energetisch lopen we op de klippen van onbetaalbare fossiele 
brandstoffen die zowel uitgeput raken als de aarde 
opwarmen; oplopende conflicten monden uit in steeds meer 
geweld. 
 
Wat is er aan de hand? Onze mondiale economie, d.i. de wijze 
waarop we onze welvaart voortbrengen en verdelen, 
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overschrijdt ten eerste de draagkracht van de aarde en is ten 
tweede sociaal onrechtvaardig. 
1. Draagkracht van de aarde: of we dat nu willen of niet, onze 
planeet aarde is een ecosysteem met beperkte biofysische 
grenzen. De huidige economie doorboort voortdurend die 
grenzen, of het nu om klimaatverandering of aantasting van 
de biodiversiteit (bv. overbevissing) gaat. 
2. Sociaal onrechtvaardig: de welvaart is zeer ongelijk 
verdeeld, een derde van alle mensen die werken verdient 
minder dan anderhalve euro per dag. En de armsten zijn 
daarenboven relatief veel zwaarder getroffen door de 
gevolgen van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.
Verder doen zoals we bezig zijn, voert ons regelrecht naar een 
systeemcrisis, een ecologische, economische en sociale 
ineenstorting ergens in de tweede helft van deze eeuw. Dat is 
dus geen optie. 
De enige uitweg – weg van een systeemcrisis - is een 
systeemverandering. Daar moet niet lang over nagedacht. 
Kernvraag is dan, welke verandering van systeem? 
 
Waar naartoe? Van systeemcrisis naar sociaalecologische 
economie 
We moeten, zo snel als maar mogelijk en met alle beschikbare 
mensen en middelen, een sociaalecologische economie 
bouwen. 
Haar ecologische dimensie is dat zij onze welvaart moet 
voortbrengen binnen de grenzen van het ecosysteem aarde en 
van al haar ecosystemen. 
Tegelijkertijd, en dat is haar sociale dimensie, moet zij voor 
de nodige welvaart zorgen om aan de gerechtvaardigde 
behoeften van alle wereldburgers te voldoen. 
Voor een welvarend land zoals het onze betekent dit dat de 
impact van onze economie in 2050 met een factor 10 moet 
zijn teruggedrongen. Dit wil zeggen dat we vergelijkbare 
welvaart en welzijn zullen creëren met tienmaal minder 
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Ook zal er tegen 
dan tienmaal minder materiaaldoorstroming zijn, minder 
gebruik van materialen dus. Dat is een immense maar een 
haalbare opdracht. 
Het goede nieuws is dus dat we eigenlijk weten waar het 
naartoe moet. 
 
Hoe daar geraken? Een rechtvaardige en democratische 
transitie 
Om aan die sociaalecologische economie te geraken, zijn 
radicale veranderingen nodig. Het gaat eigenlijk om een 
revolutie die een lange, volgehouden inspanning vergt van de 
hele samenleving. Want de job die wacht is niet min, we 
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moeten onze huidige economie volledig ombouwen en 
omschakelen op zowat alle terreinen, d.i. zowel mobiliteit, 
energieopwekking en bouwen als voedselproductie en 
toerisme, alsook fiscaliteit, werk en sociale zekerheid. Alleen 
zo kunnen we belanden in een nieuw en goed functionerend 
systeem. 
Dat hele proces noemen we transitie, een transitie die 
rechtvaardig en democratisch moet zijn. Anders dan nu mag 
de economie niet op maat gesneden zijn van de financieel en 
politiek machtigen. Zij moet sociaal rechtvaardig zijn. En 
samenlevingen horen er greep op te hebben om ze te sturen 
in het algemeen belang. 
 
Transitie, een opdracht voor overheid, bedrijfsleven en 
samenleving 
Overheid, bedrijfsleven en samenleving kunnen alle motor van 
verandering zijn. De transitie naar een sociaalecologische 
economie die ons voor ogen staat – namelijk rechtvaardig en 
democratisch – kan maar indien de samenleving zich sterk 
weet te organiseren. 
 
          De onontbeerlijke rol van de samenleving 
 
We weten immers dat zonder initiatieven uit de civiele 
samenleving – dat middenveld tussen overheid en economie -
het dikwijls niet lukt om goede oplossingen voor grote 
maatschappelijke problemen te vinden. Als wij vandaag 
bijvoorbeeld kunnen genieten van prima gezondheidszorg, 
heeft die haar wortels in het mutualisme dat door de 
samenleving is uitgewerkt en uiteindelijk kon uitgroeien tot 
de wettelijk verplichte ziekteverzekering voor iedereen Slechts 
een sterk middenveld kan zowel de politiek als het 
bedrijfsleven ertoe dwingen om de noodzakelijke ecologische 
economie ook sociaal te maken. De allereerste en 
noodzakelijke stap daartoe is dat het middenveld het erover 
eens geraakt welke transitie het wil. 
 
Het is daarom dat eind 2009 Peter Tom Jones samen met An 
Heyerick, Ward Bosmans en ondergetekende een groep 
mensen verzamelden uit verenigingen die een cruciale rol 
vervullen in maatschappelijke verandering. Opzet: een fris 
toekomstbeeld voor het jaar 2050 schetsen, de noodzakelijke 
stappen daartoe identificeren en die ook realiseren, onder 
andere door druk uit te oefenen op en beïnvloeden van 
economie en overheden. 
Dat is uiteindelijk het transitienetwerk middenveld geworden, 
dat op 7 oktober graag naar buiten komt met haar tweede 
transitiefestival in Gent – om in te schrijven, klik hier 
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Dirk Barrez  
 

99 miljard dollar voor outsourcing… weggegooid geld? 
Daar is 'insourcing' terug 

Outsourcing komt sterk op in de mondiale economie 
van de 21ste eeuw. In 2000 was deze activiteit 45 
miljard dollar waard. Twaalf jaar later gaat er in 2012 
maar liefst 99 miljard dollar om in de wereld van de 
outsourcing. 
 
Al die tijd steeg ook de twijfel over het nut van 
outsourcing? Want de resultaten bleven en blijven 
dikwijls ver onder de voorgespiegelde verwachtingen. 
Steeds harder dringen zich de vragen op: wanneer is 
outsourcing nuttig, en wanneer wordt het weggegooid 
geld? 
 
En zie, daar is het oude insourcing terug, vele bedrijven 
en organisaties betrouwen opnieuw meer op de eigen 
werknemers om hun resultaten te verbeteren, om te 
innoveren en om simpelweg opnieuw zelf te weten 
waarmee ze bezig zijn. In 2013 laat de sector van de 
outsourcing daardoor een flinke terugval zien tot 83 
miljard dollar, dat is een daling van meer dan 16 
procent. 
 
Altijd zijn er bedrijven die de zotternijen van over het 
paard getilde managementgoeroes sneller zien en 
adequaat reageren. Zo kocht het Zwitserse Coop al jaren 
geleden een spoorwegbedrijf, net om de expertise om 
treinen te kunnen laten rijden in eigen huis te halen. 
Deze distributiecoöperatie wil zelf in staat zijn om haar 
vele vrachtwagens van de weg te halen en te vervangen 
door treinen. De ecologische voetafdruk doen dalen 
vindt Coop te belangrijk om aan buitenstaanders over te 
laten, en dus kiest ze voor insourcing van die kennis. In 
dit geval is het in alle opzichten de meest rendabele 
keuze. (DB) 
 
Bron: MailScanner has detected a possible fraud attempt 
from "pala.impressantplusmail.be" claiming to be 
http://www.statista.com/statistics/189788/global-
outsourcing-market-size  
 



[Paginanummer]

Minder geweldsdoden in de steentijd? - Reactie op vorige 
PALA & antwoord 
Als historicus kan ik de algemene trend in het aantal 
gewelddadige doden in de wereldgeschiedenis bijtreden. Wat 
de voldoende gedocumenteerde tijdperken betreft alvast. 
Maar waarop is de stelling gebaseerd dat tijdens de 
prehistorie (steentijd) het percentage 10 tot 20 bedroeg? Niet 
uit te sluiten, maar duidelijke of betrouwbare gegevens 
ontbreken ons voor zover mij bekend. 
 
Peter Vanhooren 
 
Reactie op het PALA artikel van 2 september 2014 'Steeds 
meer gewapende conflicten, oorlog en geweldsdoden? Neen, 
toch niet' 
 
Antwoord 
 
Dank u voor uw belangstellende vraag n.a.v. de jongste PALA.
 
Een tweedelig antwoord: 
 
- belangrijkste bron voor dit artikel is het jongste boek van 
Ian Morris 'War! What is it good for?' (2014), intussen ook in 
het Nederlands vertaald met als titel 'Verwoesting & 
vooruitgang'; de auteur (en zijn team) werken o.a. op basis 
van tal van (door anderen) gevonden en verzamelde gegevens, 
waarbij ook heel recente en heel omvangrijke werken en 
onderzoeksresultaten; zo komen hij (en anderen) tot de meest 
waarschijnlijke vork van 10 tot 20 procent voor de steentijd; 
 
- maar er blijft gelden wat ik ook uitdrukkelijk in het artikel 
schreef, namelijk: ..., voor zover we over gegevens 
beschikken. Het is dus het beste wat de wetenschap ons te 
vertellen heeft op basis van wat ze tot nu toe heeft gevonden. 
Net met betrekking tot de steentijd is de kennis zowel nog 
altijd te klein, maar tegelijk wel opvallend toegenomen de 
jongste jaren. 
 
Los van de feiten - en wat we er over weten - geef ik nog dit 
mee: ik ben het niet helemaal eens met de hoofdstelling van 
Ian Morris dat de mensheid niets beters heeft dan de 
'productieve oorlog' om deze daling van de geweldsdoden te 
realiseren - een stelling die hij op het einde van zijn boek 
trouwens nuanceert. 
Mogelijk groeit die kritische kijk wel uit tot een langere en 
meer uitgewerkte PALA bijdrage want het vraagstuk van 
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oorlog en vrede blijft belangrijk. 
 
Dirk Barrez  
 

Herover de economie TOUR van boek COÖPERATIES 

Hoeilaart, vrijdag 10 oktober 2014 om 20.00 uur, lezing 
van Dirk Barrez 'Coöperaties. Hoe heroveren we de 
economie?', meteen de titel van zijn nieuwe boek. In het 
kader van het Wereldfeest Hoeilaart en de Week van de 
Fairtrade. Plaats: Gemeenschapscentrum Felix Sohie, 
Gemeenteplein 1, Hoeilaart. Organisatie GROS Hoeilaart. 
Voor meer info klik hier 
 
Lier, zaterdag 25 oktober 2014 om 16.30 uur, lezing 
door Dirk Barrez over de kracht van coöperaties. In het 
kader van een tweedaagse van Transitie Lier. Plaats: CC 
De Mol, cafetaria, Aarschotsesteenweg 3, Lier. Voor 
meer info klik hier 
 

Mediacafé | Journalistiek en ondernemerschap 
Gent, donderdag 16 oktober 2014 om 19.30 uur 
Wat je zelf doet, doe je meestal beter! Ook in de 
journalistiek? Hoe ondernemend moet een journalist zijn om 
nog aan de bak te komen? 
Met Mark Deuze (hoogleraar Mediastudies UvA), Dirk 
Barrez (Pala.be), Sanne De Wilde (fotografe, de Volkskrant) 
en Helena de Groot (radiomaker, Klara) als moderator. 
Waar? Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent 
Organisatie: deBuren, Fonds Pascal Decroos, VVOJ en 
Zebrastraat met de steun van VVJ 
Voor meer info klik hier  
 

Tweede transitiefestival in Gent 
Op dinsdag 7 oktober organiseert het Transitienetwerk 
Middenveld haar tweejaarlijkse Transitiefestival in Vooruit in 
Gent, met de volle steun van PALA, één van de leden-
oprichters van dit netwerk. 
 
Dit festival wil de transitie naar een sociaalrechtvaardige en 
duurzame samenleving zichtbaar maken. Dat gebeurt op 
verschillende niveaus, van praktische doe-ateliers tot 
systeemanalyses. 
 
Er wordt gewerkt rond enkele essentiële thema's. Dit jaar zijn 
dat: naar een rechtvaardige energietransitie,  agro-
ecologische landbouw als toekomstbeeld en de financiering 
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van transitie. 
 
Voor meer informatie en inschrijvingen, klik hier  
 

JA, IK WORD NU PALA 2 EURO STEUNGEVER 

PALA.be werkt zonder subsidies. Met slechts 2 euro per 
maand verzeker ik de verdere uitbouw van PALA... klik 
hier  
____________ 
 
WERK MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Ben je tevreden 
over PALA ? 
Mail hem dan door naar vrienden en kennissen.  
Wil je geen enkele PALA missen, 
om gratis in te schrijven, klik hier  
 
BOUW MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Zie je onze 
initiatieven zoals de PALA brief, onze websites, boeken 
en DVDs wel zitten? 
We willen graag nog meer doen. 
Uw steun is welkom op 
rekeningnummer 979-2186488-16 
met vermelding "steun Global Society vzw"  
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