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Veerle Solia

Van: Trage Wegen vzw <info=tragewegen.be@mail11.wdc01.mcdlv.net> namens Trage 
Wegen vzw <info@tragewegen.be>

Verzonden: dinsdag 27 augustus 2013 14:16
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: e-zine Trage Wegen vzw | over den Dimi, onbekend Brussel en naar school gaan

Wordt de e-mail niet correct weergegeven? Klik hier om het in uw browser te bekijken. 

augustus 2013 

Ontdek onbekend Brussel langs trage wegen 
op 1 september  

In alle hoeken van Brussel kwam 

je deze zomer enthousiaste 

mensen tegen op zoek naar trage 

wegen voor het project STAPAS. 

Ondertussen zijn ze bijna allemaal 

in kaart gebracht. Op een paar 

plekken na. Plekken vol natuur die 

niemand kent... of bijna niemand. 

STAPAS neemt je mee op een 

ontdekkingstocht langs 

Brusselse parels. Via trage 

wegen natuurlijk! 

Zin om mee te speuren? Wees er 

dan bij op 

Zondag 1 september, 11u-13u 

Afspraak aan metrohalte CERIA, voor de BRICO. Graag een seintje als je 

meegaat: geert.teboveldt@tragewegen.be of 0489/94 27 47. 

Meer info over STAPAS in Brussel vind je op www.stapas.be. 
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Je kent ze vast en zeker: van die 

kleine doorsteekjes in de 

dorpskern waar alleen fietsers en 

voetgangers kunnen passeren. 

Trage sluipwegen naar de bakker 

of de school die er altijd al 

geweest zijn. Onmisbare schakels 

voor zachte weggebruikers. 

Lees meer 

 

Dag van de Trage Weg 2013 - wat staat er op 
het programma?  

Nog een kleine twee maanden en 

't is weer Dag van de Trage Weg. 

Benieuwd naar de activiteiten die 

je kan beleven op 19 en 20 

oktober? 

Hou dan 

zeker www.dagvandetrageweg.be 

in de gaten. Je vindt er nu al 

wandelingen en fietstochten in alle 

Vlaamse provincies en in Brussel. Er komen nog regelmatig nieuwe activiteiten 

bij. Zin om eens aan de andere kant van de taalgrens van trage wegen te 

proeven? Dan kan je terecht op www.sentiers.be. 

In september krijg je van ons nog een programmabrochure in je bus. 

  

De Dag van de Trage Weg kan rekenen op de steun van 

 

 

Hoe kan ik terug naar school langs trage 
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wegen?  

Maandag 2 september is het weer 

zover: meer dan één miljoen 

kinderen en jongeren beginnen in 

ons land aan het nieuwe 

schooljaar. En – zo leren de cijfers 

– dat doen ze in grote mate te 

voet of met de fiets (nagenoeg 38 

%). Maar evenzeer worden 

kinderen nog erg veel met de auto 

naar school gebracht (ongeveer 

32 %). Sterker nog: bijna 6 % van 

alle kinderen en jongeren worden 

voor een afstand van minder dan 

1 kilometer met de wagen tot aan 

de schoolpoort gebracht. De 

redenen daarachter zijn vaak het 

comfort: “eerst snel de kinderen 

afzetten en vervolgens doorrijden naar het werk”. Of de veiligheid: “in dat drukke 

verkeer durf ik mijn kinderen niet naar school sturen.” En zo krijgen we bij Trage 

Wegen af en toe de vraag: “Hoe kan mijn kind veilig naar school via trage 

wegen?”. Ja, dat kan. Maar helaas nog veel te weinig. 

Lees meer 

 

Getipt: het mooiste 
wegske van 
Hombeek  

Deze maand in onze mailbox: een 

mailtje met de vraag of we het 

mooiste fiets- en wandelwegske 

van Hombeek kennen? 

Lees meer 
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Tjoep den Dimi - ofte speel eens een spel op 
de Dag van de Trage Weg  

Tjoep den Dimi... Wat is me dat? 

Speciaal voor de Dag van de 

Trage Weg bedacht Trage Wegen 

een avontuurlijke schattentocht. 

Een spel dat je op elke trage weg 

kan spelen.  

Hoe werkt het? 

Heel simpel. Tjoep den Dimi is een schattentocht. De schat heet den Dimi en 

iemand verstopt hem langs een trage weg. Bij den Dimi hoort ook een logboekje. 

De verstopper noteert de geografische coördinaten van de verstopplaats en geeft 

die door aan de zoekers. Op zoek gaan naar den Dimi kan met behulp van een 

GPS maar kan ook met gewoon kaartmateriaal. Voor extra lang spelplezier kan je 

bijkomende zoekopdrachten en tips in het spel verwerken. 

Waarom? 

De vindplaats van den Dimi ligt altijd in de buurt van een trage weg. En ook de 

andere zoekopdrachten die de schattenjagers moeten uitvoeren brengen hen 

langs bijzondere wegjes die ze anders nooit zouden ontdekken. Tjoep den Dimi is 

dus niet alleen een leuk spel. Je helpt er ook de trage wegen mee. Want deze 

wegjes voor niet-gemotoriseerd verkeer blijven de tofste wegen voor een spel en 

je stippelt er de meest avontuurlijke tochten mee uit. 

Zelf zin? 

Wil je zelf wel eens een Dimi verstoppen of zoeken? Dat kan. Vraag snel het 

spelpakket aan bij Trage Wegen vzw en steek je eigen schattentocht in elkaar. 

Succes gegarandeerd en je helpt trage wegen te beschermen. 

  

De Dag van de Trage Weg kan rekenen op de steun van 

 

 

Hoe ging jij naar de zomerfestivals?  
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De zomer zit er bijna op. Het 

seizoen van de dorpsfeesten en 

festivals. Jij ging vast ook wel 

eens langs op zo'n evenement. Wat wij dan willen weten: hoe ging je daar naar 

toe? 

Met de auto, te voet, per fiets of met het openbaar vervoer?  

Leef je even in, beantwoord de drie vragen op deze pagina en je maakt kans op 

een cadeaucheque van 25 euro van de NMBS. 

 

Tip voor de 
lezende wandelaar 

De filosofie van het wandelen: een 

onderwerp waarover de laatste tijd 

veel geschreven wordt. Een tijdje 

geleden passeerde De oude 

wegen van Robert Macfarlane al 

de revue in het e-zine. Deze 

maand is het de beurt aan 

Wandelen. Een filosofische gids 

van de hand van Frédéric Gros, 

docent filosofie aan de universiteit 

van Parijs. 

Wandelen. Een filosofische gids is 

opgevat als een verzameling van 

beschouwende essays over 

wandelen. Over de verschillende 

soorten wandelen - trektochten, 

pelgrimstochten, stappen in de 

stad of op het platteland. En over 

het leven van wandelende 

schrijvers en filosofen. Denk aan Thoreau, Rimbaud, Nietzsche. Het boek maakt 

daarmee zijn titel 'Filosofische gids' helemaal waar: de insteek is vooral 

beschouwend. De schrijfstijl verrassend meeslepend. 

Wat is wandelen? 

Al in zijn eerste zin schrijft Gros dat wandelen alles behalve een sport is. Omdat 

er geen prestatie mee gemoeid is. Integendeel: het echte wandelen is traag, 

eentonig en desolaat. Wandelen maakt nederig en verruimt de geest. De 

nietigheid van de eigen wandelpas in een landschap dat er altijd al was en altijd 
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zal zijn resorteert altijd effect. De wandelaar wordt vrij, rebels zelfs. En net dat 

verlangen om afstand te doen van het overbodige, zich te bevrijden uit het 

keurslijf van het gewone, verbindt de meest uiteenlopende soorten wandelaars. 

Van de Griekse cynische filosoof tot Mahatma Ghandi die wandelend 

protesteerde. Van de middeleeuwse pelgrim tot de boeddhistische monnik. 

Een aanrader. 

Praktisch 

Frédéric Gros, Wandelen. Een filosofische gids, De Bezige Bij, 2013 -  € 16,90. 

Lees meer 
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