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Veerle Solia

Van: Uilekot <uilekot@skynet.be>
Verzonden: woensdag 9 mei 2012 15:49
Aan: uilekot@skynet.be
Onderwerp: Natuurlijk ben je moederdag weer vergeten!

Of op z’n minst heb je nog geen cadeau, én ook geen tijd om er om te gaan! 
 
Tot zo lang de voorraad strekt, kunnen wij je leveren, eventueel met de post (indien ja vandaag nog bestelt): 
 

‐ De Nieuwste CD van Derek: De Banneling (17 €): http://www.derekmusic.be/De‐Banneling 
‐ Het boek ‘De Verzwegen Boon’ van Pol Hoste (20 €): http://www.hetbalanseer.be/uitgaven/de‐verzwegen‐

boon‐%E2%80%93‐pol‐hoste/ 
‐ Palestijnse keramiek (te bezichtigen in ’t Uilekot): diverse prijzen 
‐ Ontbijtmanden van de Wereldwinkel (wij maken ze op aanvraag voor jou klaar tegen vrijdagavond!): diverse 

prijzen 
‐ Het boek ‘De Markt voorbij’ van André Gorz voor de ecosocialistische moeders (12 €): 

http://www.oikos.be/component/content/article/37‐actueel/207‐de‐markt‐voorbij‐voor‐een‐hedendaagse‐
politieke‐ecologie.html 

‐ Het boek ‘De Terugkeer van de dwarsliggers’ van Erik De Bruyn (15 €): http://www.dekaft.be/online‐
boekhandel/De‐terugkeer‐van‐de‐dwarsliggers.html 

‐ Het Prentenboek van Anne Provoost ‘Springdag’ (16 € ): 
http://anneprovoost.be/nl/pmwiki.php/Springdag/Springdag 

‐ Het kinderboek ‘Twee Stenen( van Elvis Peeters (14 €): 
http://www.eenhoorn.be/eenhoornsite/boeken/kinderboek.php?bkdetail=OTYxNA== 

 
Ziezo, eventueel aan te vullen mét paraplu’s, flessen bier, persoonlijke gedichten… U mailt maar en wij draaien! 
 
Filip 
 

vzw 't Uilekot 
groenlaan 39 
9550 Herzele 
053/626436 
0496/718472 

http://www.uilekot.org 
001‐0597918‐86 

 


