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Nieuws 

 

Schaliegas strategisch bekeken 

Freddy De Pauw 

Op het mondaine World Economic Forum in Davos kwamen 
dit jaar economische experten met een interessant rapport over de perspectieven 
voor Rusland. Natuurlijk moeten we economische experten niet altijd ernstig 
nemen. Toch is het merkwaardig dat ze als eerste uitdaging voor Rusland  de snel 
stijgende exploitatie van schaliegas noemden. Indien de opmars van dat schaliegas 
zich doorzet, bedreigt dat immers de positie van Rusland als gasuitvoerder, ook al 
heeft het zelf schaliegas. Het eventueel succes van schaliegas kan ingrijpende 
gevolgen hebben op de internationale verhoudingen. 

Lees verder 
 

Qatar als de spin in het Afrikaanse web 

Willy Van Damme 

Volgens het Algerijnse dagblad Le Temps d’ Algérie, dat 
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een bericht van het doorgaans goed ingelichte Franse weekblad Le Canard Enchaîné 
citeerde, financieren de emirs uit Qatar de verschillende rebellengroepen die recent 
zowel Noord-Mali veroverden als een aanval lanceerden op de Algerijnse 
gasinstallaties van In Ramenas. 

Lees verder 
 

Globale jihad tegen sjiieten 

Freddy De Pauw 

Een recente aanslag in de Pakistaanse stad Quetta kostte het 
leven aan 114 burgers, allemaal Hazara’s. Die Hazara’s zijn een volksgroep die 
vooral in het midden van Afghanistan leeft, maar de vele oorlogen dreven veel 
Hazara’s op de vlucht naar Pakistan. Een aanslag enkele dagen later in Irak kostte 
meer dan 40 sjiieten het leven. In Afghanistan houden de Hazara’s hun hart vast 
voor wat na 2014 kan komen. In Syrië zeggen buitenlandse strijders ronduit dat ze 
naar daar zijn gekomen om de “ketters” – de met het sjiïsme verwante alawieten – te 
verdrijven. 

Lees verder 
 

Conferentie van de democratische en pacifistische 
Syrische oppositie in Genève 

Ludo De Brabander 

In Genève kwamen tientallen leiders en prominente figuren 
van de 'andere oppositie' binnen en buiten Syrië samen om te pleiten voor een 
geweldloze transitie naar een democratische en seculier Syrië. Het gaat volgens de 
organisatoren om de eerste Syrische internationale conferentie van de populaire en 
vreedzame burgerbeweging die streeft naar “vrijheid en rechtvaardigheid, 
waardigheid en gelijkheid voor de Syrische bevolking, zonder discriminatie op 
grond van nationaliteit, religie en ideologie”. Mooie principes, maar inmiddels is de 
vreedzame revolutie monddood gemaakt door zowel het autoritaire Syrische regime 
als door de 'contrarevolutie' van reactionaire krachten. Op de conferentie is het 
ongenoegen over de 'dominantie' van de media uit het Westen en de Golfstaten die 
vooral oog hebben voor de gewapende opstand of zij die de militarisering van het 
conflict bepleiten, duidelijk groot. Veel van de deelnemers en sprekers zijn 
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opposanten van het eerste uur. 

Lees verder 
 

Hugo Chavez en Latijns Amerika 

Fabiana Frayssinet 

De President van Venezuela is al meer dan een maand 
afwezig. Hij kon de eed als nieuw verkozen president niet afleggen, want herstelt 
van een ernstige kankeroperatie in Cuba. Dit leidt meer en meer tot grote 
onzekerheid in het land, tot democratische problemen en vooral ook tot grote 
onzekerheid in de rest van Latijns Amerika. Chávez heeft inderdaad een erg 
belangrijke rol gespeeld in de nieuwe relaties die Latijnsamerikaanse landen met 
elkaar en met de rest van de wereld onderhouden. Dat bleek ook op de recente top 
met de Europese Unie in Santiago de Chile. 

  

Lees verder 
 

Joke Kaviaar veroordeeld voor opruiing 

Astrid Essed 

“Ik was er bij toen het vonnis werd voor gelezen. 
Belangrijkste voor mij is dat mevrouw Kaviaar zich na dat vonnis was voorgelezen 
zich uiterlijk ongebroken toonde en strijdlustig. Wie doet dat haar na? Mevrouw 
Kaviaar prominent Nederlands mensenrechtenactiviste is een voorbeeld voor allen 
vind ik. Laat niet door gebrek aan belangstelling gevestigde media de indruk 
ontstaan dat mevrouw Kaviaar alleen staat. Ik zei zo dat iedereen het kon horen in 
de rechtszaal 'waar is mijn fakkel' en herhaal dat nog maar eens hier. De fakkel was 
erg aanwezig in het vonnis dat werd voorgelezen. Kent u de uitdrukking 'fiets 
terug'? Een uitdrukking die oudere Nederlanders die W.O. II nog hebben 
meegemaakt zullen herkennen. Ik zie 'Waar is mijn fakkel' als soortgelijk. U zal mij 
regelmatig 'Waar is mijn fakkel' horen roepen als de macht aanwezig is. Het proces 
tegen mevrouw Kaviaar een politiek proces ongetwijfeld met grote gevolgen voor 
de vrijheid van meningsuiting en activisme in kader No Border en in ander kader. 
De mobiliserende werking van beslissing van Justitie ? We zullen het zien.” 

BEZOEKER, AANWEZIG BIJ HET VONNIS VAN JOKE KAVIAAR, 
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DINSDAG 22 JANUARI ANNO DOMINI 2013 

Lees verder 
 

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn 
daden 

Antoine Uytterhaeghe 

Onze media hadden veel aandacht voor de inauguratie en de 
eedaflegging van president Obama. Een groot spektakel in ware Hollywood stijl 
moest de hoop en illusie opwekken van verandering. Maar de realiteit achter 
Obama's leiderschap van de voorbije vier jaar is er een van niet nagekomen 
verkiezingsbeloften. Dezelfde lijn zal hij wellicht ook tijdens zijn tweede 
ambtstermijn in het Witte Huis verder doortrekken. 

Lees verder 
 

Onwetende aspirant-leraren. Hoe zou dat komen 

Freddy De Pauw 

Als we een enquête onder leerkrachten in opleiding mogen 
geloven, is het erg droevig gesteld met de algemene kennis in die groep. We 
geloven het, het was zelfs voorspelbaar. Ze is een gevolg van veel processen, 
waaronder de inhoud van het onderwijs zelf en de evolutie van de media. Men oogst 
wat men zaait. Maar vinden onze overheden dat wel erg? 

  

  

Lees verder 
 

Palestijnen grootste verliezer van Israëlische 
verkiezingen  
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Ludo De Brabander 

Het politieke landschap in Israël mag dan al na de 
verkiezingen van 22 januari 2013 erg versnipperd lijken, over de essentie van de 
Palestijnse kwestie zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. En daar valt 
weinig positiefs over te rapen. 

  

  

Lees verder 
 

De Franse interventie in Mali 

Samir Amin 

Ik ben principieel tegen elke militaire interventie van 
westerse mogendheden in landen van het Zuiden. Dergelijke interventies 
beantwoorden per definitie aan de eisen van het dominante monopoliekapitaal dat 
de hele wereld wil controleren. 

Kan de Franse interventie in Mali een uitzondering zijn op de regel? Ja en neen. Dat 
is de reden waarom ik oproep deze interventie te steunen, hoewel ik helemaal niet 
denk dat zij een oplossing kan brengen voor de verslechterende politieke, sociale en 
economische problemen van Mali en van andere landen in de regio. Die situatie in 
het resultaat van het kapitalistisch beleid van de monopolies van de imperialistische 
triade (Verenigde Staten, Europa, Japan). Die is nog steeds aan het werk en ligt ook 
aan de basis van de aanwezigheid van de politieke islam in de regio. 

  

Lees verder 
 

De ene Al Qaeda groep is kennelijk de andere niet 

Georges Spriet 
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Vooreerst moet ik wellicht zeggen dat ik volop de analyse 
deel dat er geen eengemaakte, gecentraliseerde Al-Qaeda-beweging bestaat. Wel 
bestaan er op zovele plaatsen groepen die menen hun specifieke maatschappijvizie 
gebaseerd op hun conservatieve interpretatie van geloofsgeschriften, aan iedereen 
met geweld te moeten opdringen in functie van eigen belangen. Ze situeren zichzelf 
binnen Al-Qaeda om het lokale niveau te overstijgen en grotere uitstraling te 
verwerven in eigen streek maar ook in het buitenland. Daar waar ze politiek, 
economisch en strategisch interessant zijn krijgen ze steun van bepaalde 
conservatieve elites uit de Arabische wereld. 

Lees verder 

 
 
Opinie 

 

Eindeloze Israëlische straffeloosheid? 

Ludo De Brabander 

De Israëlische luchtmacht zou een militair doelwit hebben 
gebombardeerd in Syrië. Volgens Syrische bronnen was het doelwit een militaire 
wetenschappelijke installatie in het Jamraya district in de wijde omgeving van 
Damascus. De New York Times citeert anonieme Amerikaanse officiële bronnen 
die stellen dat de Israëlische regering Washington op voorhand heeft ingelicht. 
Volgens Amerikaanse en Israëlische bronnen was de aanval evenwel gericht tegen 
een wapenkonvooi met onder meer SA-17 raketten bestemd voor de Libanese 
verzetsorganisatie Hezbollah. Dat zijn grond-luchtdoelraketten van Russische 
makelij. Israël bevestigt, noch ontkent de berichten. 

Lees verder 
 

Bij het artikel van Samir Amin "interventie in Mali"

Georges Spriet 

Dit boeiende artikel toont een aantal verschillende gelaagdheden van het conflict in 
Mali. Een daarvan is de strijd tussen verschillende imperia: het Franse tegen het VS-
GB-Golfstaten 'kartel'. Hij refereert hierbij naar het grote belang van de 
grondstoffen in deze regio: uranium, olie, gas. Een andere gelaagdheid situeert zich 
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bij de politieke islam en de salafistische fanatici die “een archaïsche theocratie 
willen installeren die haaks staat op een zelfs minimale democratie”.  De auteur 
verwijst ook naar de absolute ongerijmdheid in het beleid van Parijs dat op bepaalde 
plaatsen (Libië, Syrië) deze islamisten steunt, en vandaag in Mali tegen hen 
optreedt.  Toch hoopt  en wenst Samir Amin dat de Franse militaire interventie 
succesvol zal zijn om de islamisten uit te roeien. 

Lees verder 
 

Mali, de vergeten les 

Ludo De Brabander 

Opnieuw is een land het toneel van een militaire interventie. 
Frankrijk is begonnen met het bombarderen van de islamisten in Mali in een poging 
hun offensief richting hoofdstad Bamako te stoppen. Volgens president François 
Hollande dient het Franse militaire optreden in deze ex-kolonie geen ander doel dan 
“strijden tegen het terrorisme”. Hij benadrukte ook dat Frankrijk de territoriale 
integriteit wil herstellen conform aan de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De 
Veiligheidsraad stemde de afgelopen maanden drie resoluties (2056, 2071 en 2085) 
onder hoofdstuk VII van het Handvest van de VN. De laatste resolutie van 
december 2012 geeft een mandaat voor een internationale missie onder Afrikaanse 
leiding. Maar de Afrikaanse landen die de operatie op het getouw moeten zetten 
hebben verschillende maanden nodig om deze operatie op poten te zetten. En dus 
greep Frankrijk in. 

Lees verder 
 
 

Boeken 

In Brussel, een reis door de wereld  
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Hans Vandecandelaere, In Brussel, een reis door de wereld, EPO, Berchem, 2012, 
515 blz. ISBN 9789491297359 

 
De cover was me al eerder opgevallen: het is de close up van iemand van ‘vreemde’ 
origine genomen tijdens de Brusselse Zinneke Parade. Hij (of zij?) kijkt onbevangen 
in de lens. Etymologisch zou ‘zinneke’ op straathonden slaan die zich vroeger 
ophielden rond de Kleine Zenne. Nadien kreeg de term de bijklank van bastaard, 
een onzuivere Brusselaar, eentje zie zowel bloed van buiten als van binnen de stad 
in zich draagt. Intussen is ‘zinneke’ een geuzennaam geworden voor het 
multiculturele Brussel met de afgeronde mythische cijfers van 170 à 180 
verschillende nationaliteiten waarin de Brusselse historicus Hans Vandecandelaere 
‘een reis door de wereld’ maakte. Hij probeerde ‘In Brussel’ stukken bij elkaar te 
schrijven van zestig jaar migratie naar Brussel. Het werd een zeer ambitieuze en 
tevens unieke onderneming. Twee jaar lang werkte Vandecandelaere aan het bij 
elkaar brengen van wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met eigen interviews en 
veldwerk, om de groei van het zeer hybride Brussel in beeld te brengen. Het is het 
boeiende en tot nu toe ongeschreven verhaal geworden van zestig jaar migratie naar 
Brussel, van kort na de Tweede Wereldoorlog tot vandaag. 

Read more.. 
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