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Nieuws 

 

Lukrake opmerking wordt vredesvoorstel 

Lode Vanoost 

In antwoord op een 
vraag van een journalist stelde Amerikaans minister van buitenlandse zaken John 
Kerry dat Syrië zijn chemische wapens kon overdragen als oplossing om een 
militaire aanval door de VS alsnog te vermijden. “Dat doet die toch niet”, zei hij er 
bij. Hij zei dit tijdens een gezamenlijke persconferentie op maandag 9 september 
met de Britse minister van buitenlandse zaken William Hague. 

Lees verder 
 

Militaire vergelding met desastreuze gevolgen 
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Antoine Uytterhaeghe 

Met zijn optreden op de G20 top in St. Petersburg hoopte 
Obama aan te tonen dat hij nog altijd de machtigste man van onze planeet is, dat hij 
zonder toestemming van de VN-veiligheidsraad een militaire strafactie kan 
ontketenen tegen ieder land dat zich niet wil onderwerpen aan de VS dictaten. 
Tegelijkertijd leek zijn optreden tijdens dat economisch wereldforum alsof hij de 
Russische President Poetin wilde vernederen. Een teken dat hij over geen 
onweerlegbare bewijzen beschikt die een strafactie rechtvaardigen.Lees verder 

 

Oorlog integraal deel van de westerse diplomatie 

Antoine Uytterhaeghe 

 

Het Westen gebruikt militaire interventie als een normaal instrument in de 
internationale relaties en de wereldpolitiek. Dat doet ons denken aan een uitspraak 
van Clausewitz: “oorlog is een voortzetting van de politiek met andere middelen”. 
Het is kenmerkend voor de heersende ideologie, het wordt maatschappelijk 
aanvaard. Hierdoor wordt het volkenrecht echter wel met de voeten getreden. 
Dergelijk beleid zal voor het merendeel van de wereldbevolking zwaar negatieve 
gevolgen met zich meebrengen. 

Lees verder 
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Over het verdoemde Cambodja  

Walter Lotens 

Van Pol Pot tot Hun Sen 

Verkiezingen in Cambodja verlopen nooit rimpelloos. Dat was ook op 28 juli weer 
het geval. De regerende Cambodian People's Party (CPP) heeft zich al tot winnaar 
van de verkiezingen uitgeroepen, maar de oppositie vecht dit aan. De partij van 
premier Hun Sen zou op grote schaal gefraudeerd hebben. De Cambodjanen leven al 
decennia met geweld, intimidatie en fraude. Het Khmers Rouges-regime bestaat niet 
meer, de praktijken nog wel. Walter Lotens reikt enkele achtergronden aan en 
baseert zich daarvoor op eigen waarnemingen en het uitstekende Cambodia’s curse, 
the modern history of a troubled land van de Amerikaanse journalist Joel Brinkley 
(*) 

Lees verder 
 

Brits parlement verbaast vriend en vijand. 

Georges Spriet 

De stemming in het Brits parlement waarmee premier 
Cameron werd tegengehouden om te participeren aan een militaire aanval op Syrië, 
is van bijzonder politiek belang.  Ze stopte het elan waarmee enkele westerse landen 
op weg waren naar een nieuwe overtreding van het internationaal recht. Uit de 
zwaar morele toon van de officiële verklaringen is zo af te leiden dat men inderdaad 
zeer goed weet dat er geen juridische grond is voor een militaire interventie. De 
toestand vroeg naar een alert parlement om het eigengereid gedrag van 
regeringsleiders tegen te gaan.Lees verder 

 

Waarom Obama 'toestemming' Congres vraagt 

Lode Vanoost  
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Obama gaat de instemming vragen van het Amerikaanse 
Congres voor een luchtaanval op Syrië. Hij doet dat omdat het een ‘meer effectieve 
boodschap’ zal zenden, niet omdat hij vindt dat hij dat moet vragen. Werkelijk? 

Lees verder 
 

Het Westen speelt met vuur in Syrië 

Ludo De Brabander 

De gruwelijke beelden van honderden doden in Ghouta, ten 
oosten van Damascus, zorgen voor een shockgolf in de hele wereld. Volgens de 
eerste berichten zijn ze het slachtoffer van een aanval met een uiterst toxisch gas. 
Even shockerend is de wijze waarop in het Westen de gruwelijke beelden van de 
gasaanval in Syrië worden gebruikt om de publieke opinie voor te bereiden op een 
militaire interventie. 
Lees verder 
 

Egypte voor en na de slachtingen 

Mohamed El Khalfiou 

 

De tijd dat bijna alle Egyptenaren op het Tahrirplein verenigd riepen om het vertrek 
van president Moebarak, is definitief voorbij. De afgelopen dagen heeft het leger de 
Moslimbroederschap met harde hand aangepakt. Het einde is nog niet in zicht (op 
dit moment duizend doden). Wat heeft geleid tot deze bloedige impasse? 

  

Lees verder 
 

Doorzichtig VS manoeuvre 
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Antoine Uytterhaeghe 

De Verenigde Staten van Amerika sloot 22 van haar 
buitenlandse bureaus in 17 landen. De grote Europese bondgenoten, Duitsland, 
Frankrijk en Groot –Brittannië, als trouwe vazallen van Washington, sloten tijdelijk 
hun ambassade in Jemen. Tijdens een interview op CNN zegt een CIA-medewerker: 
“Dat heb ik in mijn ganse carrière nog niet beleefd”. 

Lees verder 

  

Opinie 

 

Een oorlog wegens gezichtsverlies 

Ludo De Brabander 

Geostrategische belangen, economie, religie, culturele 
verschillen, militaire belangen, misschien zelfs – laat me even het voordeel verlenen 
van de twijfel – een beetje een bekommernis om mensenrechten of het respect voor 
internationaal recht... het speelt allemaal mee in beslissingen over oorlog en vrede. 
Politieke leiders zijn ego's, ja narcisten zelfs, die voortdurend in de schijnwerpers 
vertoeven. Zij moeten zich ten aanzien van hun kiespubliek standvastig en 
besluitvaardig tonen. Nobelprijswinnaar voor de vrede Obama heeft maanden 
geleden al in Syrië zijn 'rode lijn' gedeclameerd. Niet omwille van de tienduizenden 
slachtoffers of de honderdduizenden vluchtelingen, maar omwille van een aanval 
met chemische wapens. Misschien was het in een opwelling ingegeven door zijn 
ijver om zich van een lastpost te ontdoen dat hij meteen in de richting van 
Damascus wees? 
Lees verder 
 

De Dow Jones Index is het grootste piramidespel ooit

Wim Grommen (met Lorimer Wilson) 

De Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index – de oudste aandelenindex van de 
VS en de meest invloedrijke in de wereld – bestaat uit dertig bedrijven en heeft een 
extreem interessante en moeilijke geschiedenis ten aanzien van het begin, de 
transformatie en de structurele ontwikkelingen die de index alle attributen heeft 



6

gegeven van wat men een Ponzi piramidespel noemt.Lees verder 

 

Kernwapens weg? 

Georges Spriet 

De vredesbeweging 
in België, Nederlandstalig en Franstalig, zet dit najaar in op de verwijdering van de 
kernwapens uit België, met name de B61-bommen van Kleine Brogel. Deze 
campagne vormt een onderdeel van een bredere beweging die het atoomwapen wil 
elimineren, wereldwijd. Naar aanleiding van een gesprek rond de herdenking van 
Hiroshima en Nagasaki werd ik uitgedaagd door een stelling die oordeelt dat een te 
sterke focus op de kernwapens  de vredesbeweging tot objectieve bondgenoot maakt 
van de VS.Lees verder 

 

Waarom de Palestijns-Israëlische onderhandelingen 
zullen mislukken 

Ludo De Brabander 

 

Onder Amerikaanse bemiddeling startten de Israëlische en Palestijnse 
afgevaardigden eind juli voor het eerst in drie jaar opnieuw met de 
vredesonderhandelingen die een einde moeten maken aan het decennia oude 
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conflict. Het is niet moeilijk om nu al te voorspellen dat deze nergens zullen toe 
leiden. Daar zijn verschillende redenen voor. 

Lees verder 

  

Boeken 

 
   

Out of the mainstream  

 

Rutgerd Boelens, David Getches and Armando Guevara-Gil, Out of the mainstream, 
water  rights, politics and identity, Earthscan, London, New York, 2011, 366 blz, 
ISBN 9781849714556 
 
Lectuurervaringen kunnen soms een eigenaardige wending nemen. Bij het lezen van 
‘De utopie van de vrije markt’ verwijst de Nederlandse filosoof Hans Achterhuis 
met veel nadruk naar het werk van de jonge Wageningse hoogleraar Rutgerd 
Boelens die zich gespecialiseerd heeft in de waterproblematiek van de Hoge Andes. 
Samen met enkele andere wetenschappers van verschillende disciplines en 
nationaliteiten is hij de samensteller van het zeer inspirerende ‘Out of the 
mainstream’. Water en het beheer ervan, zeker in een onherbergzame streek als de 
hoge Andes, is van levensbelang. Elke Indianengemeenschap organiseert het 
gebruik van het in hoofdzaak voor irrigatie bestemde water op haar eigen manier. 
Mannen en vrouwen, rijken en armen, leiders en ondergeschikten, bovenstroomse 
en benedenstroomse boerenfamilies blijken steeds via ingewikkelde netwerken en 
afspraken hun eigen deel van het gemeenschapsrecht op water te hebben. Het is 
over dat zeer vernuftig en fijnmazig sociaal mechanisme en de neoliberale 
bedreigingen die op de loer liggen dat dit boek gaat. ‘Out of the mainstream’ 
onderzoekt de strijd voor socio-economische redistributie en politiek-culturele 
rechtvaardigheid wanneer lokale gemeenschappen hun recht op toegang tot en 
beheer van het water opeisen. 
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Read more...  
  

Impasse in Bolivia  

 

Benjamin Kohl en Linda Farthing, Impasse in Bolivia, Zed Books London/New 
York, 2006, 236 blz ISBN 9781842777596 

Gedegen onderzoek en betrokkenheid. Kan dat samengaan? Benjamin Kohl en 
Linda Farthing bewijzen met Impasse in Bolivia dat het kan. Beide auteurs, een 
Amerikaans stel, weten uitstekend waarover ze schrijven. Meer dan twintig jaar zijn 
ze in het kader van ontwikkelingssamenwerking en onderzoek bezig met Bolivia. 
Tussen 1984, één jaar voor het begin van de neoliberale periode, en 2006, het jaar 
van verschijnen van dit boek, leefden en woonden zij gedurende grote periodes in 
Cochabamba en La Paz. 

Read more...  
  

Oorlog in Sint-Truiden  
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Roger Rutten - De nazirazzia van 25 mei 1943 - EPO - 391 blz. - 29,5 euro 

 
Over oorlogen zijn ontelbare boeken geschreven. Meestal handelen ze over de grote 
politieke ontwikkelingen en militaire gebeurtenissen. We zouden dat de macro-
geschiedenis kunnen noemen. Maar er bestaat ook zo iets als de micro-geschiedenis: 
hoe heeft ieder land, iedere gemeente, ieder individu de oorlog beleefd? Roger 
Rutten heeft zich de voorbije jaren ontpopt als specialist van deze micro-
geschiedenis. Na 'Wit & Zwart. Verzet en collaboratie in een Vlaams dorp', 'Van 
Genk tot Mauthausen' en 'Oorlog & zwijgen. Kinderen van verzetsmensen 
vertellen', verscheen nu 'De nazirazzia van 25 mei 1943', een minitieuse 
beschrijving van de oorlogsjaren 1940-1945 in de fruitstad Sint-Truiden. 

Read more...  
  

Islam en radicalisering in Brussel  

 

Bilal Benyaich (met medewerking van Zibar Omar), Islam en radicalisering bij 
Marokkanen in Brussel, Uitgeverij Van Halewyck, 2013, 206 blz. ISBN 978-94-



10

6131-0040 

Bilal Benyaich is politicoloog, verbonden aan de VUB, en werkzaam bij de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen. Met medewerking van onderzoeker Zibar 
Omar bestudeerde hij de islambeleving en het radicalisme bij Marokkanen in 
Brussel. Het is een belangrijk boek onder meer omdat het geschreven is door een 
intelligente ‘tussenfiguur’, door iemand die twee werelden kent. Benyaich is immers 
niet alleen Diestenaar die tien jaar geleden naar de hoofdstad verhuisde, hij is ook 
de zoon van Marokkaanse migranten. 

Read more...  
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