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Nieuws 

 

Frankrijk en de onderhandelingen met Iran – L’oeil 
d’Israel 

Willy Van Damme 

Grote verrassing in de Zwitserse stad Genève waar de begin 
deze maand gevoerde gesprekken tussen Iran en de zogenaamde P5 + 1, en dat zijn 
de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Rusland en Duitsland, 
uiteindelijk tegen alle verwachtingen in niet tot een akkoord leidden over het 
Iraanse kernenergieprogramma. 

Lees verder 
 

Hollande zoekt nieuwe plaats in het Midden-Oosten 

Antoine Uytterhaeghe 

Met zijn officieel bezoek in het Midden-Oosten wil de 
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Franse president, François Hollande, de eigen rol van Frankrijk benadrukken in de 
Syrische en Iraanse problematiek. Hollande's populariteit is op het thuisfront naar 
een historisch dieptepunt gezakt, daarom zoekt hij  te scoren op vlak van zijn 
buitenlands beleid met een bezoek aan Israël en Ramallah. De Franse president 
wordt op deze reis vergezeld door zijn minister voor Buitenlandse Zaken Laurent 
Fabius. 

Lees verder 
 
 

Frankrijk grootste struikelblok voor akkoord met 
Iran 

Lode Vanoost 

Waar iedereen dacht dat het de VS zou zijn die het hardst 
een nucleaire deal met Iran zou tegenwerken, blijkt Frankrijk het land te zijn dat 
zich het vlijtigst tegen een akkoord verzet. Voor Frankrijk gelden blijkbaar andere 
prioriteiten dan een oplossing voor het conflict met Iran. 

Lees verder 
 
 

Schaken met Iran 

Francis Jorissen 

Terwijl de zogenaamde P5+1 en Iran zich voorbereiden om 
de volgende ronde van de nucleaire onderhandelingen in Genève aan te vatten moet 
in diezelfde stad nagenoeg nog alles betreffende een andere bijeenkomst worden 
geregeld. Daar moeten oplossingen voor de Syrische crisis gevonden worden. Beide 
bijeenkomsten lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Lees verder 
 
 

De Syrische gifgasaanval – En Barbertje zal hangen 

Willy Van Damme 
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Dit dossier over de aanval met gifgas op 21 augustus in de 
omgeving van Damascus is het resultaat van lang en diepgaand onderzoek naar wat 
er juist gebeurde. Het is zeker niet het definitieve verslag hierover daar er, zoals 
steeds, veel vragen onbeantwoord blijven. Elke bijkomende informatie hierover is 
dan ook zeer welkom. 

Lees verder 
 
 

Samenwerking Wilders en Le Pen: winden des 
onheils waaien om Europese rotsen 

Astrid Essed 

"Het geweld in de Kristallnacht kwam niet uit de lucht 
vallen, maar brak uit nadat jarenlang de geesten rijp waren gemaakt. Het moment 
was aangebroken waarop in de hoofden van genoeg mensen het waanidee had 
postgevat dat de Joden de oorzaak waren van alle maatschappelijke ellende. 

Lees verder 
 
 

Taubira, racisme zonder grenzen 

Freddy De Pauw 

Racistische beledigingen worden in een groot deel van 
Europa zo banaal, dat velen de moed opgeven om er tegen in te gaan. Zo liet de 
Franse regering een tijdlang na om het op te nemen voor  minister van Justitie 
Christiane Taubira. Nochtans voerden rechts en uiterst-rechts een ware 
haatcampagne tegen haar. Nu het uiterst-rechtse weekblad ‘Minute’ uitpakte met 
een erg racistische aanval op haar, grijpt premier Jean-Marc Ayrault de gelegenheid 
aan om eindelijk terug te slaan. Trop c’est trop? 

Lees verder 
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Filipijnen, natuur- en andere rampen  

Freddy De Pauw 

De familie van Imelda Marcos heeft haar tv afgezet, want de 
vroegere First Lady van de Filipijnen mag niet geschokt worden over de schade die 
de storm Haiyan in haar thuisgebied, het eiland Leyte, heeft aangericht. Dat eiland 
wordt niet alleen door natuurrampen getroffen, dit is het gebied van een van de 
beruchte clans uit de tijd van de Marcos-dictatuur. Die clan, waartoe ook Ferdinand 
Marcos junior behoort, heeft zich de jongste jaren extra verrijkt met de verduistering 
van fondsen voor ontwikkelingsorganisaties! De Filipijnse bevolking heeft niet 
alleen met natuurrampen te maken, de clans die er heersen vormen een permanente 
ramp. 

Lees verder 
 
 

Vrijhandelsakkoorden bedreigen vrijheid internet 
en zoveel meer 

Lode Vanoost 

WikiLeaks heeft net het geheime hoofdstuk gepubliceerd 
over intellectuele eigendomsrechten in de onderhandelingen voor een 
vrijhandelsakkoord van de VS met de landen van de Stille Oceaan. Tot bewijs van 
het tegendeel mag men er van uitgaan dat de onderhandelingen met de EU over 
hetzelfde gaan. 

Lees verder 
 
 

Latijns-Amerika: zelfbeherend werken in tijden van 
crisis (2) 

Walter Lotens 
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In dit tweede artikel focust Walter Lotens i op Bolivia onder 
Evo Morales, waar sinds 2006 een linkse regering aan het bewind is, en op Ecuador 
onder Rafael Correa die in datzelfde jaar tot president werd verkozen. In de 
afgelopen zeven jaar heeft de MAS-partij in Bolivia afstand genomen van de 
vigerende neoliberale maatregelen en is overgegaan tot een gedurfde politiek van 
renationalisatie in vrijwel alle economische sectoren. Ook in Ecuador doen zich 
gelijkaardige ontwikkelingen voor. 

Lees verder 
 
 

Van Bretoense naar Franse woede 

Freddy De Pauw 

Bretagne kookt. Op 2 november betoogden tussen 20.00 en 
30.000 woedende betogers in Quimper tegen de ecotaks, voor hen symbool van de 
verdere aftakeling van de Bretoense economie. Ze schreeuwden “Re ‘zo re”, teveel 
is teveel, om hun woede te uiten tegen de golf van afdankingen en 
bedrijfssluitingen, ook bij bedrijven die veel winst maken. Op 30 november komt er 
een nieuwe betoging van protest "tegen Parijs". Het Bretoense regionalisme viert 
hoogtij, maar de vakbonden waarschuwen de regering dat die woede makkelijk naar 
de rest van het land kan overslaan. 

Lees verder 
 
 

14-18, nog altijd de Union sacrée 

Freddy De Pauw 

De herdenking van de oorlog 1914-1918 komt de volgende 
maanden ook in Uitpers aan bod. We trachten vooral aspecten te benaderen die 
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wellicht minder aan bod komen in de ‘mainstreem media’. Zoals in deze eerste 
bijdrage: de houding van de socialistische Tweede Internationale, een thema waar 
we op terugkomen. 

  

De grote herdenking van de Grote Oorlog is ingezet, de Franse president François 
Hollande heeft op plechtige wijze de centenaire van de oorlog 1914-1918 ingeluid. 
Het gebeurde in de geest van 1914. Want al had hij het over een vredesboodschap, 
het belangrijkste was toch het oproepen van de geest van de “Union sacrée”: “De 
oorlog herdenken betekent het patriottisme hernieuwen”. Miljoenen nutteloze doden 
ter ere van het vaderland? Toen op 2 augustus 1914 de oorlog uitbrak, slikten de 
Franse – maar ook de Belgische en veel andere – socialisten al hun vredesresoluties 
in om zich in de patriottische “verdedigingsoorlog” te gooien. Het internationalisme 
was ineens een vod papier. 

Lees verder 
 
 

Topbijeenkomst moet de EU verder militariseren 

Ludo De Brabander 

In december 2013 zal de Europese Raad zich buigen over de 
defensiepolitiek van de Europese Unie. Catherine Ashton, de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, 
publiceerde daarover in juli 2013 een voorbereidend interim-rapport. De inhoud 
daarvan sluit nauw aan bij de pleidooien van de verschillende Europese 'Think 
Tanks' van de 'veiligheidsgemeenschap' en de militaire industrie om de EU militair 
nog sterker op de wereldkaart te zetten. 

Lees verder 
 
 

Latijns-Amerika: zelfbeherend werken in tijden van 
crisis (1) 

Walter Lotens 

In Latijns-Amerika is er sociale dynamiek aanwezig. Meer 
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dan in de oude wereld. Ook dat subcontinent was niet immuun voor economische 
crises, maar er bestaat op dit ogenblik meer veerkracht van onderuit. De fábricas 
recuperadas in Argentinië en Uruguay én de politieke ontwikkelingen in Bolivia 
onder Evo Morales illustreren dat. In een tweedelig artikel gaat Walter Lotens in op 
die ontwikkelingen. [i] 

Lees verder 
 
 

Naar Lampedusa op een stronk 

Freddy De Pauw 

“Als het niet anders kan, zullen die mensen desnoods op 
boomstammen naar hier komen”, zei me een Italiaanse politie-officier op Sicilië 15 
jaar geleden. Rechtse politici riepen toen om langs de Italiaanse kust geschut te 
plaatsen om de “vloed” tegen te houden. De recente, zoveelste, schipbreuk bij het 
eilandje Lampedusa op 3 oktober illustreert hoe goed de officier de toekomst 
inschatte, de boomstammen zijn niet ver meer af. Enig Europees beleid daarentegen 
is nog zeer ver af. 

Lees verder 
 
 

Het neoliberalisme begon in Chili 

Georges Spriet 

Op 17 november 2013 grijpen er in Chili presidentsverkiezingen 
plaats. Tegelijkertijd wordt er gestemd om volksvertegenwoordigers en senatoren 
aan te duiden, en voor de eerste maal ook voor regionale raadsleden. Mocht er een 
tweede ronde nodig zijn is die voorzien voor 15 december. De grote favoriet is 
voormalig presidente Michelle Bachelet, die in de peilingen boven de 45% uitkomt. 
Een van de cruciale vragen is of de neoliberale grondwet, die nog dateert van tijdens 
de dictatuur, zal kunnen worden veranderd tijdens de komende regeerperiode. 

Lees verder 
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Interview 

 

“In de wereldpolitiek heerst een voortdurende 
dynamiek van samenwerking en confrontatie” 

Ludo De Brabander 

Interview met Rik Coolsaet 

Rik Coolsaet is hoogleraar internationale betrekkingen en voorzitter van de 
Vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij was adjunct-
kabinetschef van minister van Landsverdediging Guy Coëme (1988–1992) en 
daarna adjunct-kabinetschef bij opeenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken. 
Hij schreef tal van boeken, waaronder een standaardwerk over het Belgisch 
Buitenlands beleid. 

Lees verder 
 

“In drie delen van Koerdistan gaat het in de goede 
richting, nu Oost-Koerdistan (Iran) nog” 

Kristel Cuvelier en Mauro Desira 

Eén van de minder bekende Koerdische bewegingen is de 
Partij voor een Vrij Leven (PJAK), die zich de voorbije jaren ontwikkeld heeft tot 
de voornaamste Koerdische partij in Oost-Koerdistan (Iran). Een interview met Haci 
Ehmedi, secretaris-generaal van PJAK, over de toestand in die regio. 

Lees verder 
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Boeken 

  

Mutualiseren van kennis volgens Michel ‘p2p’ 
Bauwens  

 

Michel Bauwens en Jean Lievens, De wereld redden, met peer-to-peer naar een 
postkapitalistische samenleving, Houtekiet, Antwerpen/Utrecht, 2013, 216 blz, ISBN 
9789089242549, prijs: 19, 95 euro 

  

Cyberfilosoof, futuroloog, researcher, econoom, ondernemer… het zijn maar enkele 
van de titels waarmee de Belg Michel Bauwens getypeerd wordt. In 2012 werd hij 
door het Post Growth Institute, samen met Ghandi en Martin Luther King, 
opgenomen in de lijst van de honderd meest inspirerende personen voor een 
duurzame toekomst. Met zijn boek ‘De wereld redden, met peer-to-peer naar een 
postkapitalistische samenleving’ wordt zijn gedachtegoed nu ook in Nederlandstalig 
België bekend. ‘Ik wil van de commons en peer-to-peer de centrale hefbomen 
maken voor maatschappelijke verandering.’ Dat is de centrale stelling uit dit zeer 
inspirerend boek dat om een zeer zorgvuldige lectuur vraagt.  

Read more...  
  

Ergerlijk inderdaad  
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Walter Zinzen, Mens erger je! Kalmthout, Pelckmans, 2013; 115 pp. 

 
Het is niet iedereen gegeven: je ergernissen kunnen ventileren in een boek. Maar 
Walter Zinzen is nu eenmaal niet zomaar iemand. Miljoenen radioluisteraars en tv-
kijkers hebben hem leren kennen en waarderen als een gedreven journalist, als een 
van die voorbeelden (naast ettelijke collega's in datzelfde huis) van hoe een 
openbare omroep aan nieuwsgaring en -duiding kàn doen en hoort te doen. 

Read more...  
  

Dwarsliggers schrijven geschiedenis  

 

Alain DEBBAUT, Ongebonden best. Nelly Maes, vrouw en Vlaams, Kalmthout, 
Pelckmans, 2013; 267 pp. 
Jef TURF, Memoires. Van kernfysicus tot Vlaams communist, Tielt, Lannoo, 2012; 
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280 pp. 

Memoires zijn één ding, geschiedschrijving is een ander. Natuurlijk: 
gedenkschriften kunnen nieuwe en soms verrassende feiten aan het licht brengen, 
dor feitenrelaas voorzien van wat anecdotisch vlees en bloed, en in het beste geval 
zelfs nieuwe inzichten opleveren. Ze zijn dus een nuttige en soms zelfs 
noodzakelijke aanvulling van de eigentijdse geschiedschrijving. Maar je moet als 
lezer wel op je hoede blijven. Want mémoires lopen altijd gevaar af te glijden naar 
een pleidooi pro domo, om vooral het eigen optreden te rechtvaardigen. 

Read more...  
  

Verre velden  

 

Ton Lemaire, Verre velden, essays en excursies (1995-2012), Ambo Amsterdam, 
2013,  383 blz, ISBN 9789026326370 

Nadat de Nederlandse antropoloog en filosoof Ton Lemaire jarenlang geleden de 
universitaire deuren achter zich dichtgeklapt heeft en zich ergens in de natuur van 
de Dordognestreek gevestigd heeft, is zijn schrijven veranderd. Ik heb het dan niet 
zozeer over zijn denken over de wereld, maar over zijn stijl. ‘De tederheid’ (1968), 
‘Filosofie van het landschap (1970), De indiaan in ons bewustzijn’ (1986), ‘Twijfel 
aan Europa’ (1990) en ‘Wandelenderwijs’ (1997) zijn slechts een kleine greep uit 
zijn oeuvre waarin de mens in zijn verhouding tot de natuur meestal prominent 
aanwezig is. 

Read more...  
  

De nieuwe coöperatie tussen realiteit en utopie  
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‘De nieuwe coöperatie tussen realiteit en utopie’, door Walter Lotens. Voorwoord 
Rik Pinxen. Nawoord Bob Dockx. Lannoo Campus, 2013. 

Oei, alweer een boek over coöperaties, zo dacht ik. Heeft men dan nog steeds niet 
begrepen dat niet het statuut of de eigendomsstructuur van een onderneming 
bepalend is voor haar maatschappelijk nut, maar wel de doelstelling ervan, de 
democratisering en de ‘spirit’ waarmee mensen hun werk doen? 
Ik zat goed fout. Want als Walter Lotens iets erg goed heeft begrepen, is het juist 
dat. 
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