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Veerle Solia

Van: Els Keytsman, Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
<giften=vluchtelingenwerk.be@mail29.wdc01.mcdlv.net> namens Els Keytsman, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen <giften@vluchtelingenwerk.be>

Verzonden: donderdag 19 december 2013 16:48
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: Steun het Soeppunt

Wens	je	de	e‐mails	van	Vluchtelingenwerk	niet	langer	te	ontvangen?	Pas	hier	je	voorkeuren	aan	

Beste	Veerle,	

Alles	goed	met	jou?	

Je	kent	me	wellicht	als	directeur	van	Vluchtelingenwerk	Vlaanderen.	We	hebben	hier	een	project,	het	

Soeppunt,	waarbij	we	net	aangekomen	asielzoekers	bij	een	kom	warme	soep	opvangen.	Tegelijk	voorzien	we	

hen	van	de	noodzakelijke	informatie	om	hun	aanvraag	op	een	correcte	manier	in	te	dienen	en	de	eerste	

dagen	van	hun	verblijf	veilig	door	te	komen.	

Ik	weet	dat	jij	je	ook	aangesproken	voelt	door	de	thematiek	van	vluchtelingen.	Vluchtelingen	die	hier	bij	ons	

een	veilige	haven	zoeken,	weg	van	oorlog	en	ellende	in	hun	eigen	land.	Nu	is	er	een	vrijwilligster,	Isabel	

Mestdagh,	die	hier	erg	bij	betrokken	is.	En	daarom	heeft	ze	haar	verhaal	en	een	oproep	om	hulp	op	mail	

gezet.	Ik	stuur	je	graag	haar	oproep	door.	

Lees	het	eens	door	en	laat	je	er	ook	door	inspireren.	Misschien	is	het	voor	jou	niet	zo	evident	om	zoals	Isabel	

je	tijd	hier	aan	te	besteden.	Dat	is	ook	niet	nodig	want	we	hebben	vooral	ook	sympathisanten	nodig	die	ons	

financieel	steunen.	En	daar	kan	je	ons	ongetwijfeld	wel	helpen.	Met	60	euro	kan	je	al	flink	wat	kommen	soep	

en	informatie	uitdelen.	Giften	vanaf	40	euro	zijn	fiscaal	aftrekbaar.	

Beste Veerle, laat deze mensen niet aan hun lot over 

maak vandaag nog je gift over op BE06 5230 8056 2922 

			

Steunen	kan	heel	eenvoudig.	Schrijf	je	gift	over	naar	rekeningnummer	BE06	5230	8056	2922	(bic:	

TRIOBEBB)	van	Vluchtelingenwerk	Vlaanderen.	Vermeld	in	de	mededeling	gewoon	‘Soeppunt‐2’:	dan	komt	

je	gift	vanzelf	op	de	juiste	plaats	terecht.	

Weet	dat	ik	je	gulheid	heel	erg	apprecieer.	
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Nu	al	erg	bedankt,	

Els	Keytsman	

Directeur	Vluchtelingenwerk	Vlaanderen	

		

Hier	lees	je	de	getuigenis	van	Isabel,	die	we	vroegen	haar	verhaal	voor	jou	en	andere	sympathisanten	op	te	

schrijven.	Een	inspirerend	verhaal	én	een	warme	oproep.	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	

Beste	Veerle,	

We	kennen	mekaar	niet,	maar	de	mensen	van	Vluchtelingenwerk	Vlaanderen	hebben	me	gevraagd	jou	iets	

vertellen	over	een	heel	belangrijk	project	waar	ik	dankzij	hen	en	hun	Soeppunt	bij	betrokken	ben	en	waar	zij	

jouw	hulp	ook	bij	nodig	hebben.	

	

Mijn	naam	is	Isabelle	Mestdagh.	Ik	ben	46	jaar	en	woon	in	Gent.	Ik	werk	

nu	vijf	jaar	voor	de	Vlaamse	Overheid	als	vertaler	in	Brussel.	

Ken	je	het	Soeppunt?	Het	Soeppunt	is	een	plaats	waar	net	aangekomen	

asielzoekers	een	warme	kom	soep	krijgen.	Tenminste,	dat	dacht	ik	tot	voor	

kort.	In	mei	zag	ik	in	onze	kantine	op	het	werk	een	affiche	hangen	‘Wordt	

vrijwilliger	bij	het	Soeppunt’.	Tijdens	de	middag	een	uurtje	tijd	geven	aan	

de	goed	zaak,	dat	zou	geen	inspanning	mogen	zijn,	vind	je	ook	niet?	In	elk	

geval,	ik	ben	er	naartoe	getrokken.	

Ik	dacht	eerst	dat	ik	alleen	soep	zou	schenken	aan	asielzoekers.	Het	bleek	meer	dan	dat.	Naast	soep	krijgen	

asielzoekers	er	immers	ook	de	eerste	belangrijke	info	over	hun	procedure	en	hoe	ze	hier	hun	leven	kunnen	

heroppakken.	Die	info	is	van	levensbelang!	

Zo’n	Soeppunt,	dat	lijkt	banaal,	toch?	Een	kraampje,	wat	soep,	een	paar	vrijwilligers.	Maar	in	

werkelijkheid	zit	er	een	hele	logistiek	en	organisatie	achter	die	ook	flink	wat	geld	kost.	Geld	dat	

Vluchtelingenwerk	Vlaanderen	zelf	bijeen	moet	zoeken.	Al	snel	realiseer	je	je	dat	er	vrijwilligers	moeten	zijn,	

maar	dat	ook	financiële	steun	zeker	zo	hard	nodig	is!	Daarom	doe	ik	dat	vrijwilligerswerk	en	geef	ik	af	en	

toe	een	gift.	Maar	dat	is	niet	genoeg,	we	hebben	meer	financiële	steun	nodig.	Met	60	euro	kan	je	toch	al	weer	

flink	wat	kommen	soep	schenken	terwijl	we	de	asielzoekers	de	broodnodige	informatie	geven.	

De	eerste	keer	op	het	Soeppunt	was	overigens	een	succes.	Je	ontmoet	er	bijzondere	mensen.	Zoals	Joseph.	82	

jaar.	Een	echte	Brusselaar:	zeer	open	en	niet	uit	het	veld	te	slaan.	Ook	al	zie	je	in	het	Soeppunt	heel	wat	leed.	

Of	Hilde	en	Leila,	twee	dames	die	elke	week	op	hun	enige	vrije	dag	met	de	trein	naar	Brussel	komen	om	een	

handje	te	helpen.	
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Hartverwarmend.	Vind	je	niet?	

Wat	ook	opmerkelijk	is,	er	werken	ook	veel	vrijwilligers	mee	die	zelf	ooit	als	asielzoeker	ons	land	

binnenkwamen.	Johny	is	er	zo	een,	een	Congolese	vluchteling.	Johny	nam	me	op	de	eerste	dag	mee	naar	de	

asielinstanties	om	er	de	asielzoekers	op	te	halen.	Die	staan	daar	te	wachten.	Tijdens	de	pauze	van	de	

ambtenaren	moeten	ze	koudweg	naar	buiten,	weer	of	geen	weer.	Ze	krijgen	dan	een	ticketje	voor	ons	

Soeppunt	en	wij	tonen	hen	er	de	weg	naartoe.	

Wat	ik	daar	zie	raakt	me	elke	keer	weer.	Die	asielzoekers	zijn	echt	uitgeschud.	Ze	hebben	meestal	een	

lange,	gevaarlijke	vlucht	achter	de	rug.	Ze	hebben	honger	en	zijn	moe.	We	geven	hen	brood	en	een	kom	soep.	

We	spreken	iedereen	persoonlijk	aan.	We	vertellen	hen	wat	ze	die	dag	nog	mogen	verwachten,	dat	ze	een	

advocaat	kunnen	nemen	en	dat	ze	altijd	de	waarheid	moeten	vertellen	tijdens	hun	asielinterview.	

Wist	je	dat	die	asielprocedure	heel	ingewikkeld	is?	Ik	niet.	En	hoe	meer	je	er	over	leert,	hoe	ingewikkelder	ze	

lijkt	te	worden.	Hoe	moeilijk	moet	het	dan	niet	zijn	voor	iemand	die	hier	net	aankomt!	

We	zien	en	horen	op	het	Soeppunt	dus	veel	schrijnende	verhalen.	Zo	hielp	ik	gisteren	een	moeder	die	haar	

kinderen	moest	achterlaten	en	alleen	moest	vluchten.	Dat	raakt	je	altijd	weer,	vol	in	de	maag.	Heb	jij	dat	

trouwens	ook	als	je	van	die	schrijnende	beelden	ziet	op	TV	of	er	over	leest	in	de	krant?	Die	machteloosheid,	

dat	gevoel	van	‘ik	moet	er	iets	aan	doen’	…	en	dan	loopt	het	vast,	want	je	weet	niet	wat	en	je	tracht	het	van	

je	af	te	zetten.	Maar	het	blijft	knagen.	

Daarom	ook	heb	ik	de	kans	om	me	als	vrijwilliger	in	te	zetten	op	het	Soeppunt,	met	beide	handen	gegrepen.	

Het	is	mìjn	kleine	bijdrage.	Niet	iedereen	kan	zijn	tijd	op	zo’n	manier	schenken.	Maar	iedereen	kan	iets	doen,	

minstens	een	gift	storten	om	het	Soeppunt	te	laten	werken	en	voortbestaan,	want	dat	zal	nog	een	hele	tijd	

nodig	zijn.	Ik	hoop	dat	dat	voor	jou	de	manier	is	om	iets	te	doen.	Men	zegt	wel	eens	dat	geld	geven	wat	te	

gemakkelijk	is,	maar	geloof	me,	het	is	een	verdomd	belangrijke	daad!	

De	mensen	die	hier	bij	het	Soeppunt	aankomen	zitten	vol	onzekerheid	over	het	verleden,	hun	familie	thuis,	

en	over	hun	toekomst	hier.		En	toch,	iedere	asielzoeker	die	het	Soeppunt	bezoekt,	is	een	mens.	Een	mens	die	

iets	van	zijn	leven	wil	maken.	Iemand	met	hoop,	verwachtingen	en	dromen.	

Wil	jij	ook	graag	iets	doen	voor	hen?	Als	je	iets	kan	doen,	moet	je	dat	eigenlijk	doen.	Zo	denk	ik	er	over,	en	

jij	wellicht	ook.	Het	doet	deugd,	ook	voor	jezelf.	We	beseffen	vaak	niet	half	hoe	goed	we	het	hebben.	We	

weten	wat	we	gaan	eten.	Als	we	ziek	zijn	gaan	we	naar	de	dokter	etc.	Maar	pas	aangekomen	asielzoekers	

kennen	zo	veel	onzekerheid.	Ze	hebben	nood	aan	geruststelling,	een	beetje	warmte	en	

levensnoodzakelijke	basisinformatie.	Al	voor	60	euro	zorg	je	ervoor	dat	30	asielzoekers	een	kom	soep	en	

noodzakelijke	informatie	krijgen	in	het	Soeppunt.	

Beste Veerle, laat deze mensen niet aan hun lot over 

maak vandaag nog je gift over op BE06 5230 8056 2922 
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Steunen	kan	heel	eenvoudig.	Schrijf	je	gift	over	naar	rekeningnummer	BE06	5230	8056	2922	(bic:	

TRIOBEBB)	van	Vluchtelingenwerk	Vlaanderen.	Vermeld	in	de	mededeling	gewoon	‘Soeppunt‐2’:	dan	komt	

je	gift	vanzelf	op	de	juiste	plaats	terecht.	

Voor	een	gift	vanaf	40	euro	krijg	je	ook	een	fiscaal	attest,	waardoor	je	minder	belastingen	betaalt.	Voor	jezelf	

maakt	dat	je	gift	lichter.	Voor	de	asielzoekers	blijft	de	soep	een	warm	teken	dat	ze	hier	welkom	zijn.	

Alvast	bedankt	voor	je	warme	blijk	van	solidariteit.	Als	we	allebei	ons	steentje	bijdragen	‐	ik	wat	

vrijwilligerswerk,	jij	een	financieel	steuntje	‐	komt	het	vast	wel	goed.	

Isabelle	Mestdagh	

Vrijwilliger	bij	het	Soep‐	en	Infopunt	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	

Toch	een	mooie	getuigenis	en	overtuigende	oproep,	niet?	Ik	hoop	dat	ze	bij	jou	in	goede	aarde	valt.	

Zoals	gezegd,	erg	bedankt	en	tot	gauw,	

Els	

Mensen	kunnen	niet	aan	hun	lot	worden	overgelaten,	net	aangekomen	in	een	nieuw	land,	zeker	als	je	bedenkt	
dat	ze	nog	zo	veel	moeilijke	momenten	zullen	meemaken.	Je	gift	is	meer	dan	ooit	belangrijk	voor	mensen	op	de	
vlucht.	Help	ons	het	Soeppunt	in	leven	te	houden	en	maak	vandaag	nog	je	gift	over.	
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