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ZOALS GEWOONLIJK!? 

In de komende maanden trekt Volkskunde Vlaanderen vzw er op uit om te achterhalen 
hoe het juist zit met onze tradities. Daarvoor hebben we onlangs het project ‘Zoals Gewoonlijk!?’ gelanceerd. 
Eigenlijk willen we daarmee vooral duidelijk maken dat tradities helemaal niet zo gewoon, maar juist heel 
bijzonder zijn. En het mooie is dat werkelijk iedereen tradities heeft! Daarom willen we het liefst van al zoveel 
mogelijk mensen bij dit project betrekken. Doe dus met ons mee en surf naar www.tradities.be . Daar vind je een 
online invulformulier waarmee je ons kan laten weten welke tradities voor jou het belangrijkst zijn. Nog maar net 
in zwang, eeuwenlang gebruikt of alleen heel speciaal voor je familie: het interesseert ons allemaal! Zonder er bij 
stil te staan geeft een generatie via tradities namelijk een stukje van haar cultuur door aan de volgende. Op de 
website vertellen we wat achter deze tradities schuilt en hoe ze in de loop der jaren geëvolueerd zijn. Ga er dus 
regelmatig eens een kijkje nemen om meer te weten te komen over deze alledaagse, maar tegelijk heel 
waardevolle gewoonten. Want hoe meer we over tradities weten, hoe makkelijker het wordt om elkaar te 
begrijpen! 

www.tradities.be 

  

 

DE GAZET 

Ook het derde nummer van De Gazet staat helemaal in het teken van tradities. Voor wie 
niet onmiddellijk uit het blote hoofd zijn favoriete tradities kan opsommen, kan deze 
krant dus wellicht een beetje inspiratie bieden. In het hoofdartikel lees je meer over een 
aantal vergeten, verdwenen, alomtegenwoordige en nieuwe tradities. Verder willen we 
je ook laten kennismaken met enkele tradities waar niet iedereen van op de hoogte is. 
Zo mochten we op bezoek bij Saban Gök van de Turkse Unie van België, die ons 

uitgebreid vertelde over de tradities rond het Turkse huwelijk, en werpen we een licht op enkele Nederlandse 
gewoonten en gebruiken. Daarnaast mochten we ook Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur, uitgebreid interviewen naar aanleiding van het Nederlandse Jaar van de Tradities. We hebben 
het ook over caféspelen, UNESCO en een aantal nieuwe publicaties over volkscultuur.  

Wil jij in de toekomst graag een exemplaar van De Gazet thuis ontvangen? Stuur dan gewoon een mail naar 
info@volkskunde-vlaanderen.be. 

  

 

VERSLAGBOEK HART VOOR VOLKSCAFÉS 



Begin 2008 lanceerde Volkskunde Vlaanderen vzw het project Hart voor volkscafés . Zo wilden we aandacht 
vragen voor de volkscafés die in een steeds sneller tempo verdwijnen. Daarom riepen we iedereen op om nog 
bestaande volkscafés te registreren op www.volkscafes.be, stelden we een fotoboek en een fietstocht samen en 
gingen we met een heleboel mensen praten over hoe zij (de toekomst van) het volkscafé zien. Nu, anderhalf jaar 
later, blikken we nog een laatste keer terug en ronden we dit project af met het Verslagboek Hart voor volkscafés 
. In deze studie wordt in de eerste plaats verslag uitgebracht van de dialoog die aangegaan werd met café-
uitbaters, brouwerijen en andere belanghebbenden. Er werd gepolst naar hun visie, noden, behoeften en 
toekomstverwachtingen. Daarnaast werd een enquête verstuurd naar de volkscafés die opgenomen zijn in de 
basisinventaris op www.volkscafes.be en naar de brouwerijen. Behalve de huidige stand van zaken komen in het 
verslagboek ook internationale voorbeeldprojecten aan bod en wordt de vigerende wet- en regelgeving toegelicht. 
Ook het erfgoedveld (roerend en onroerend) werd in het denk- en discussieproces betrokken. Volkskunde 
Vlaanderen vzw is de uitdaging aangegaan om bestaande concepten zoals behoud en bescherming van dit 
cultureel erfgoed op een dynamische manier te benaderen. Op die manier konden een aantal aanbevelingen 
geformuleerd worden die de weg kunnen helpen effenen voor een toekomstig erfgoedbeleid omtrent volkscafés in 
Vlaanderen en Brussel. 

Lees het verslagboek Hart voor Volkscafés. Een onderzoek naar de leefbaarheid van volkscafés. 

  

 

COLLOQUIUM DE GULLE GEVERS 

Bijna is het zo ver: dan komt de stoomboot uit Spanje weer aan en wordt het schoentje 
van iedereen die braaf geweest is, gevuld met heel wat lekkers. Kan je niet meer wachten tot 6 december, dan is 
Sint-Maarten je op 11 november misschien al gunstig gezind. Vast staat dat beide kindervrienden ook dit jaar 
weer de handen vol zullen hebben aan het uitdelen van snoep en speelgoed. Dat deze gebruiken gekoesterd 
moeten worden, is duidelijk. Voormalig minister van cultuur Anciaux besliste dan ook om de Sinterklaas- en 
Sint-Maartensgebruiken in Vlaanderen op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed te plaatsen. In navolging 
van deze erkenning en om de aanvraag om erkend te worden als UNESCO-Werelderfgoed voor te bereiden, 
organiseert de Erfgoedcel Waasland i.s.m. de gemeente Beveren, het Sint-Maartenscomité Beveren, het Sint-
Nicolaasgenootschap Vlaanderen, de stad Sint-Niklaas, Toerisme Waasland, Faro vzw en Volkskunde Vlaanderen 
vzw op 21 november 2009 een studiedag over deze geversheiligen. Op het ‘Colloquium De Gulle Gevers. 
Sinterklaas- en Sint-Maartensgebruiken: een grenzeloos verhaal’ wordt dieper ingegaan op de erfgoedwaarde van 
de kindervrienden en de betekenis van de gebruiken waarvoor zij staan. Het colloquium heeft plaats in kasteel 
Walberg in Sint-Niklaas. Deelnemen kost 15 euro. Vooraf inschrijven via erfgoedcel@interwaas.be is 
noodzakelijk. 

Lees meer 

  

 

STUDIEMIDDAG HALLOWEEN 

Halloween, een veelkoppig monster, is een merkwaardig fenomeen dat een haat-
liefderelatie opwekt. Voor jongeren fungeert dit feest als een kleurrijke uitlaatklep, 
ouderen ervaren het als een totaal misplaatste grap in het licht van hun traditionele 
Allerheiligen en Allerzielen. Wat er ook van zij, Halloween staat ondertussen stevig op 

de kaart. Vanwaar deze indringer komt en wanneer en hoe hij zich in Vlaanderen en Europa sinds jaar en dag 
genesteld heeft, dat alles maakt het fascinerende onderwerp uit van de boeiende studiemiddag ‘Halloween: een 
exotische (?) nieuwkomer in de feestkalender’, die de Werkgroep Volkscultuur van het ANV in samenwerking 



met Faro vzw en Volkskunde Vlaanderen vzw op 30 oktober in Brussel organiseert. Een originele Halloween-
borrel is de kers op de feesttaart. Mee griezelen kan door je aan te melden bij het ANV en 8 euro over te schrijven. 
Stuur een mail naar backaert.anv@edpnet.be.  

Lees meer 

  

 

ANTIEK- EN KUNSTEVALUATIE 

Op vrijdag 13 november 2009 organiseert Volkskunde West-Vlaanderen vzw in het 
Parochiaal Centrum Maria Assumpta in de Keurlingenweg in Assebroek een grote 
Antiek- en Kunstevaluatie. Geïnteresseerden kunnen er gratis hun objecten laten 
beoordelen door de experten Piet Swimberghe en Philippe Lisabeth. Je kan er zowel 
terecht met meubelen uit de 18de eeuw als met 20ste-eeuws design. Ook porselein, 
faience, aardewerk, glas, zilver, brons, ijzer, schilderijen, etsen, oude boeken en 
volkskundige curiositeiten kunnen er beoordeeld worden. De deuren van deze Antiek- 

en Kunstevaluatie gaan open om 19u. De toegangsprijs is 3 euro. Wie meer informatie wil, kan een mailtje sturen 
naar d_vanloocke@hotmail.com. 

Lees meer 
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