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Volkskunde Vlaanderen - Huis voor immaterieel 
erfgoed vzw 

Met blijdschap en trots stellen wij vandaag onze aangepaste naam voor: voortaan heet onze organisatie 
Volkskunde Vlaanderen – Huis voor immaterieel erfgoed vzw. Hiermee versterken we onze rol als huis voor 
immaterieel erfgoed in het erfgoedveld. Zo treden we in de voetsporen van UNESCO, dat in 2003 de term 
“immaterieel cultureel erfgoed” introduceerde als standaarduitdrukking voor wat in veel landen nog volkscultuur 
of de cultuur van het alledaagse van vroeger en nu wordt genoemd. 

Lees meer 

  

 

Tradities… Zoals gewoonlijk!? 

Volkskunde Vlaanderen heeft in samenwerking met diverse partners de website 
www.tradities.be gelanceerd. Op deze website kan je niet enkel interessante informatie 
sprokkelen over allerhande tradities, je kan er ook zélf je steentje bijdragen! Dit kan je 
op twee manieren: ten eerste kan je ons via een invulformulier laten weten welke 
tradities jij het belangrijkst vindt en ten tweede kan je een leuke reactie en zelfs een foto 
plaatsen via de reageer-knop onderaan ieder tekstje. Zo kunnen wij, én alle bezoekers 
van de site, te weten komen op welke speciale manier in jouw streek of binnen jouw 

familie een bepaalde traditie wordt beleefd. Surf dus allemaal als de gesmeerde bliksem naar de website en laat 
ons onder andere weten welke grappen en grollen jij uithaalt op 1 april, wat voor jou gebruikelijk is bij de viering 
van een geboorte, hoe jij met je familie Kerstmis viert, op welke manier jij je moeder in de watten legt op 
moederdag, …  

Lees meer 

  

Accreditatie Volkskunde Vlaanderen vzw 

In juni 2010 wordt Volkskunde Vlaanderen geaccrediteerd door de Algemene Vergadering van lidstaten van de 
UNESCO-conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. Volkskunde Vlaanderen wordt 
met andere woorden officieel erkend door de internationale wereldgemeenschap, in het bijzonder inzake 
immaterieel erfgoed. Bovendien kunnen het UNESCO-secretariaat en het Comité een beroep doen op de 
organisatie om advies te verlenen over immaterieel erfgoed dossiers die worden ingediend. 

Lees meer  



  

 

Tradities bij Schuttersgilden 

Schuttersgilden vind je in bijna alle Europese landen. In de meeste grote steden en in 
veel kleinere gemeenten en dorpen in Vlaanderen zijn nog één of meerdere schuttersgilden en 
schuttersmaatschappijen actief. De gilden hebben heel wat tradities en dragen die vanzelfsprekend hoog in het 
vaandel. Dat betekent echter niet dat de gilden statisch zijn en dat ze niet mee met de tijd evolueren. De tradities 
en rituelen van de gilden verwijzen weliswaar naar het verleden, maar worden tegelijkertijd geherinterpreteerd. 
Omdat de diverse gilden er verschillende gebruiken op na houden, is het wenselijk om dieper in te gaan op deze 
verscheidenheid aan tradities binnen het gildewezen. Daarvoor heeft Volkskunde Vlaanderen samen met de Hoge 
Gilderaad der Kempen vzw een enquête opgesteld. Voor meer informatie hieromtrent kunnen schuttersgilden 
een e-mail sturen naar info@volkskunde-vlaanderen.be. Op de website www.tradities.be kan iedereen intussen 
meer te weten komen over de tradities bij de schuttersgilden van de Hoge Gilderaad der Kempen vzw. 

  

 

7de midwinterfeest te Brugge 

Op zondag 14 december 2009 organiseert Volkskunde West-Vlaanderen vzw voor de 
zevende maal het midwinterfeest. Deze volksculturele kerstmarkt met straatanimatie in 
de Balstraat in Brugge kan worden bezocht van 10u00 tot 18u00. Bovendien is het 
mogelijk om gratis het Bruggemuseum-Volkskunde te bezoeken. Ook Volkskunde 
Vlaanderen zal aanwezig zijn op dit midwinterfeest om het project ‘Zoals gewoonlijk!?’ 

voor te stellen aan het Brugse publiek.  

Lees meer 
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