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Van: Volkskunde Vlaanderen <info@volkskunde-vlaanderen.be>
Aan: Solia <veerle.solia@amsab.be>

Datum: 08/24/2011 10:28 AM

Onderwerp: Nieuwsbrief Volkskunde Vlaanderen

Indien u deze e-mail niet kunt lezen, klik hier

Rond de Rokken van de Reus

Het minste dat je over de reuzencultuur in Vlaanderen kan zeggen, is dat ze springlevend is. Sinds de vijftiende
eeuw hebben reuzen met hun opvallende verschijning al ontelbare stoeten en feesten opgevrolijkt. Vandaag de
dag telt ons land niet alleen heel wat reuzen; ook de vrijwilligers die zich over deze poppen ontfermen en de
gebruiken die zij in stand houden, zijn bijzonder talrijk. En net dat wil Volkskunde Vlaanderen de komende
maanden bij zo veel mogelijk mensen onder de aandacht brengen. Speciaal daarvoor lanceren we dan ook ons
gloednieuwe initiatief Rond de Rokken van de Reus, met onder meer een volledig nieuw luik rond reuzen op onze
feestwebsite www.feestelijkvlaanderen.be. Op die manier willen wij de reuzenverenigingen een zetje geven.

Ben jij net als wij helemaal in de ban van de reus, dan ben je van harte welkom om met ons mee te doen! Op onze
reuzensite kun je uitgebreid in het online reuzenregister grasduinen. Ook je eigen verhalen en foto’s kun je er in
een handomdraai aan toevoegen. Ben je zelf bij een reus betrokken, dan kan je er een reuzenfiche aanmaken.
Voorts komt er ook een meldpunt waar allerlei weetjes, vragen en zoekertjes rond reuzencultuur verzameld
worden. In de loop van 2012 staat bij Volkskunde Vlaanderen nog veel meer rond de reuzencultuur op stapel.
Hou dus vooral ook deze nieuwsbrief in de gaten om van onze plannen op de hoogte te blijven!

Lees meer

Vrijwilliger gezocht voor Volkscafé-project

Van begin 2008 tot halverwege 2009 stond bij Volkskunde Vlaanderen alles in het teken van ‘Hart voor
volkscafés’. Daarmee wilden we duidelijk maken hoe jammer het zou zijn als het volkscafépatrimonium in
Vlaanderen verloren zou gaan. Bij het project hoorde onder meer de website www.volkscafes.be , waar iedereen
nog bestaande volkscafés online kon aanmelden. Op die oproep werd toen massaal gereageerd. Twee jaar nadat
het project afgerond werd, maakt Volkskunde Vlaanderen plannen om na te gaan hoe het de volkscafés sindsdien
vergaan is. Hiervoor zijn we op zoek naar een gedreven vrijwilliger die ons een handje wil helpen met het updaten
van de volkscafé-inventaris. Heb jij een hart voor volkscafés, hou je ervan om telefonisch contacten te leggen en
kun jij je op geregelde tijdstippen vrijmaken om ons op ons kantoor in Gent te vervoegen? Neem dan zeker
contact met ons op via het nummer 09 223 97 00 of via info@volkskunde-vlaanderen.be.

Lees meer

Cultuurmarkt Antwerpen

Op de laatste zondag van de zomervakantie verzamelt de hele cultuursector zich naar goede gewoonte in
Antwerpen om tijdens de Cultuurmarkt het nieuwe cultuurseizoen met een knal in gang te trappen. Op 28
augustus 2011 kun je je er volledig laten onderdompelen in wat cultuurorganisaties uit heel Vlaanderen het
komende jaar voor jou in petto hebben. De organisatie van dit alles is ook nu weer in handen van Prospekta vzw.
De editie van dit jaar staat bovendien helemaal in het teken van ecologie. Ook Volkskunde Vlaanderen is op 28
augustus uiteraard van de partij. Je vindt onze stand op de Meir, die die dag helemaal ingenomen wordt door
organisaties rond erfgoed, literatuur en beeldende kunst. Tussen 11 en 18u stellen we er ons nieuwe initiatief
Rond de Rokken van de Reus voor. En dat zal niet onopgemerkt gebeuren! Omdat jong geleerd ook nu weer oud
gedaan is, brengen we namelijk een heus reuzenonderstel mee. Zo kan ieder kind aan den lijve ondervinden hoe
fijn reuzen wel niet zijn.

Lees meer
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CLTRMRKT Gent

Ook in Gent is het begin van het nieuwe cultuurseizoen ieder jaar goed voor een groot feest op de Kouter. Onder
de noemer ‘CLTRMRKT 2011’ tekenen meer dan 100 culturele organisaties daar op zaterdag 17 september 2011
present om je kennis te laten maken met hun cultuuraanbod. Omdat Gent sinds jaar en dag de thuisbasis van
Volkskunde Vlaanderen is, zijn ook wij daar uiteraard bij. Ook hier staan we een hele dag klaar om je alles te
vertellen over ons nieuwe initiatief rond reuzen en onze dagelijkse werking. Centraal thema van deze Gentse
happening is het vrijwilligerswerk: in het Europese jaar van de Vrijwilliger zet ook organisator Uitbureau Gent
vzw graag alle vrijwilligers in de bloemetjes.

Lees meer

Herbeluister Traditie-reportages op Radio 2

Tradities zijn alomtegenwoordig deze zomer! Niet alleen kan je nog tot 15 november 2011 onze gastexpo Tradities
meepikken in het Gentse Huis van Alijn, ook Radio 2 was de afgelopen 4 weken helemaal in de ban van tradities.
N.a.v. Zoals Gewoonlijk!?', het initiatief van Volkskunde Vlaanderen rond tradities, trok reporter Kris Janssens
er namelijk op uit om verhalen te verzamelen over een aantal bijzonder levendige gebruiken en gewoonten. De
getuigenissen die hij sprokkelde, werden vervolgens gebundeld in 4 levensechte reportages, waarvan er elke
dinsdag van augustus eentje uitgezonden werd in het programma ‘Mooie Dagen’. Radiominnend Vlaanderen kon
zo niet alleen kennis maken met de autowijding in Londerzeel, het gansrijden in Zandvliet, de collecte van de
Zwarten in Brussel en de hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve, maar ook met de mensen die met hart en ziel
met die tradities bezig zijn. Heb jij de reportages om de een of andere reden gemist? Geen nood: dankzij de
website van 'Mooie Dagen' kun je alles nog eens opnieuw beluisteren.

Herbeluister hier de Traditie-reportages
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