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4 lezingen over tradities

In de vorige nieuwsbrieven konden we al vol trots onze expo Tradities in Het Huis van Alijn voorstellen. Aan de 

hand van foto’s van Nick Hannes kun je in de kapel van het museum nog tot 15 november 2011 ontdekken hoe 

bijzonder, veelzijdig en actueel de tradities zijn die vandaag de dag worden beleefd. Plan je binnenkort een 

bezoek aan het museum, dan kun je dat bovendien combineren met een prikkelende lezing. Drie 

zondagvoormiddagen lang nodigt Volkskunde Vlaanderen je namelijk uit voor een boeiende uiteenzetting door 

een expert ter zake. Na elke lezing trakteren we je op een aperitief. Op 16 oktober 2011 bijt Luk Indesteege de 

spits af met ‘Vieren en versieren!’. Twee weken later, op 30 oktober 2010, verneem je van Dries De Zaeytijd van 

het Wielermuseum in Roeselare alles over ‘Koersen onder de kerktoren’. Op 13 november 2011, het 

finissageweekend, werpt Stefaan Top met ‘Overal carnaval!’ dan weer een licht op de vele tradities die 

carnavalisten in ere houden. Om het finissageweekend helemaal in schoonheid af te sluiten geven we op 13 

november ook graag het woord aan niemand minder dan de fotograaf zelf. In de namiddag vertelt hij hoe hij met 

deze opdracht aan de slag is gegaan en wie en wat zijn pad gekruist hebben tijdens zijn tocht door Vlaanderen.

Het volledige lezingenprogramma ontdek je hier. 

Praktisch 

Alle lezingen hebben plaats in het Huis van Alijn en starten stipt om 11u00. Deelnemen kost 5 euro, die je ter 

plaatse betaalt. In de prijs zijn naast de lezing ook 1 aperitief en een bezoek aan de expo Tradities en het museum 

inbegrepen. Wie de laatste aperitieflezing uit de reeks combineert met de uiteenzetting van Nick Hannes, betaalt 

8 euro. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is vooraf inschrijven verplicht. Inschrijven kan door een mail te 

sturen naar tradities@volkskunde-vlaanderen.be. Aanmelden kan telkens tot de vrijdag die aan de lezing in 

kwestie vooraf gaat.  

www.tradities.be

www.huisvanalijn.be

 

Nieuwe ICE-Breker sessies

In de komende maanden wordt het ICE-Brekertraject voortgezet. Bij deze kunnen we je dan ook de data van 2 

nieuwe sessies meegeven. Op 2 december 2011 kan je bij FARO terecht voor een ICE-Brekersessie met Bert 

Demuynck rond ambachtelijke vaardigheden en transmissie vanuit historisch perspectief. Op vrijdag 13 januari 

2012 is Rieks Smeets, voormalig hoofd van de sectie Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco, te gast bij FARO. 

In het kader van het ICE-Brekertraject zal hij er een workshop begeleiden over de Unesco-Conventie 2003 en de 

operationele richtlijnen die in 2010 opgesteld werden. De focus ligt daarbij op uitdagingen, problemen en kansen 

die zich nu voordoen.

ICE-Breker is een traject met oriënterende sessies en verdiepende masterclasses dat verschillende perspectieven 

op het borgen van immaterieel erfgoed brengt. De organisatie van dit traject is in handen van FARO, Het 

Firmament, tapis plein en Volkskunde Vlaanderen. Deelnemen aan een sessie is gratis. Wel is het nodig om 

vooraf in te schrijven via de kalender op de website van FARO.

Lees meer
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VV op de Cultuurmarkten

Op 28 augustus 2011 tekende Volkskunde Vlaanderen samen met honderden andere culturele organisaties 

present op Cultuurmarkt 2011 in Antwerpen. De aftrap van het nieuwe cultuurseizoen was meteen ook de ideale 

gelegenheid om iedereen kennis te laten maken met ons nieuwe initiatief Rond de Rokken van de Reus. Aan onze 

stand op de Meir konden klein en groot dan ook aan den lijve ondervinden dat het niet altijd even simpel is om 

een reus rond te balanceren. Dat alles werd natuurlijk een dag lang op de gevoelige plaat vastgelegd. De foto’s in 

kwestie kun je bekijken door simpelweg op deze link te klikken: 

http://www.flickr.com/photos/volkskundevlaanderen.

Heb jij ons in Antwerpen gemist? Geen nood: op zaterdag 17 september 2011 vind je Volkskunde Vlaanderen - 

met reus! - tussen 13 en 18u op CLTRMRKT 2011 op de Kouter in Gent.

 

Schatgraven in het filmarchief 

Op 23 september 2011 organiseert het Interlimburgs Volkskundig Samenwerkingsverband (IVOS) in het 

Provinciehuis in Hasselt een themadag over het belang van het ontsluiten en hergebruiken van documentair-

historisch filmmateriaal. Beeldmateriaal is immers van onschatbaar belang voor onze kijk op het recente 

verleden. Tijdens de studiedag, die aansluit bij de projecten Limburg in klank en beeld van Heemkunde Limburg 

en Een blikje geluk van het Limburgs Museum in Venlo, staat de vraag hoe en voor wie filmisch erfgoed ingezet 

kan worden, dan ook centraal. Deelnemen aan de studiedag kost 19,50 euro. Inschrijven kan tot uiterlijk 16 

september 2011 via e.tielemans@limburgsmuseum.nl.

Het volledige programma en alle info over de inschrijfprocedure kun je hier nalezen.

 

Boek Limburg siert en viert 

Heb jij in Limburg al eens een versierde gevel of voortuin gespot? Prijs je dan gelukkig, want dan heb je van 

dichtbij een bijzonder stukje Limburgse volkscultuur kunnen aanschouwen. Omdat er meer dan 20 verschillende 

redenen voor het versieren opgetekend kunnen worden, heeft het Limburgs Volkskundig Genootschap onder de 

noemer Limburg siert en viert het afgelopen jaar een grootschalig project rond het gebruik opgezet. Speciaal 

daarvoor werd een uitgebreid informantennetwerk uitgebouwd. Tientallen interviewers hebben zo meer dan 100 

versierders en feestvierders gesproken. Het resultaat van dat alles is nu gebundeld in een boek, dat eveneens 

Limburg siert en viert als titel kreeg. Hilde Schoefs, conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk, schreef het 

voorwoord. Voor de realisatie van het project kon het Limburgs Volkskundig Genootschap rekenen op financiële 

steun van de provincie Limburg.

Het boek Limburg siert en viert wordt op de hierboven toegelichte studiedag van het IVOS op 23 september 2011 

aan de erfgoedsector voorgesteld. Daarna kan u zelf een exemplaar van het boek bestellen door 20 euro (incl. 

verzending) over te schrijven op rekeningnummer BE 4569 5892 5152 (BIC-code KREDBEBB) van het Limburgs 

Volkskundig Genootschap, met als vermelding Limburg siert en viert. Voor grotere bestellingen neemt u contact 

op met Willy Remans via willy.remans@telenet.be.

 

In de kijker: May Driesen, hoofdvrouw van de Sint-Sebastiaansgilde 
van Tielen 

Sinds 11 december 2010 staat May Driesen aan het roer van de Sint-Sebastiaansgilde van Tielen. May is daarmee 

de eerste hoofdvrouw in zeer lange tijd die binnen de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK) actief is. Volkskunde 

Vlaanderen belde May dan ook op om haar te feliciteren met de nieuwe functie en had met haar een interessante 

babbel over ‘haar’ gilde.

Lees hier het volledige interview
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Indien u de nieuwsbrief van Volkskunde Vlaanderen niet meer wenst te ontvangen, klik hier
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