
Van: Volkskunde Vlaanderen <info@volkskunde-vlaanderen.be> 

Aan: Solia <veerle.solia@amsab.be> 

Datum: 10/03/2011 10:11 AM  

Onderwerp: APERITIEFLEZINGEN

Indien u deze e-mail niet kunt lezen, klik hier

APERITIEFLEZINGEN

Nog tot 15 november 2011 is Volkskunde Vlaanderen te gast in Het Huis van Alijn met de tentoonstelling 

Tradities . Net als het raamproject ‘Zoals gewoonlijk!?' (www.tradities.be) waar ze deel van uitmaakt, toont deze 

foto-expo met foto’s van Nick Hannes duidelijk hoe bijzonder en divers de tradities zijn die vandaag de dag in 

Vlaanderen beleefd worden. Plan je binnenkort een bezoek aan het museum, dan kun je dat bovendien 

combineren met een prikkelende lezing. Drie zondagvoormiddagen lang nodigt Volkskunde Vlaanderen je 

namelijk uit voor een boeiende uiteenzetting door een expert ter zake. Na elke lezing trakteren we je op een 

aperitief.

 

Vieren en versieren | Zon. 16 oktober 2011, 11u00

Naar aanleiding van gebeurtenissen zoals een geboorte, een kroonverjaardag of een jubileum zie je overal in 

Vlaanderen spandoeken, poppen en tal van andere attributen - tot ossen toe! - in voortuintjes opduiken. Is de 

gefêteerde iemand die het zonder voortuin moet stellen, dan vormt gevel of balkon een handig alternatief. Het 

doel van dit alles is gewoonlijk een feestje afdwingen of de gevierde aanzetten tot trakteren. Hoe creatief voortuin

- en gevelversieringen vaak zijn, was ook het Limburgs Volkskundig Genootschap vzw niet ontgaan. De 

organisatie besloot dan ook prompt een heel project aan dit bijzondere fenomeen te wijden. Voorzitter Luk 

Indesteege komt op zondag 16 oktober haarfijn uitleggen wat voortuin- en gevelversieringen zo bijzonder maakt.

 

Koersen onder de kerktoren | Zon. 30 oktober 2011, 11u00

Een beetje wielergekte is Vlaanderen nooit vreemd geweest. In wielermiddens is ‘de Flandrien’ niet voor niets het 

nec plus ultra. Hoezeer Vlaanderen bij momenten in de ban van de fiets verkeert, is absoluut niet moeilijk vast te 

stellen. Van de eerste voorjaarsklassieker tot de laatste etappe van een rittenwedstrijd, van lokale kermiskoers tot 

‘Vlaanderens mooiste’: allemaal brengen ze groepen enthousiaste supporters op de been die hun favoriete renner

(s) met hun aanmoedigingen naar de overwinning schreeuwen. Op zondag 30 oktober licht Dries De Zaeytijd van 

het Wielermuseum (Roeselare) toe waar die liefde voor het wielrennen vandaan komt en tot welke vreemde, 

grappige en populaire tradities die aanleiding heeft gegeven.

 

Overal carnaval! | Zon. 13 november 2011, 11u00

Op 11 november wordt om 11u11 stipt op tal van plaatsen in Vlaanderen het carnavalsseizoen weer plechtig voor 

geopend verklaard. Dat maakt van de laatste aperitieflezing uit deze reeks het ideale moment om een licht te 

werpen op de vele tradities die carnavalisten in ere houden. Waar die liefde voor het getal 11 bijvoorbeeld 

vandaan komt, waarom we maskers opzetten en hoe carnavalsmuziek eigenlijk hoort te klinken zal na deze lezing 

door Stefaan Top, emeritus hoogleraar Volkskunde (K.U.Leuven) en huidig voorzitter van Volkskunde 

Vlaanderen, geen geheimen meer hebben.

 

De blik van de fotograaf | Zon. 13 november 2011, 14u00

Om de rijkdom en diversiteit van tradities in beeld te brengen stuurde Volkskunde Vlaanderen een jaar lang Nick 

Hannes op pad. Het werk van deze gerenommeerde fotograaf werd in 2009 met een prestigieuze Nikon Award 
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bekroond. Ook nu is het resultaat een reeks eigenzinnige beelden, die treffend en gevat toont hoe Vlaanderen 

vandaag de dag met de meest uiteenlopende tradities omgaat. Tijdens het finissageweekend geven we Nick 

Hannes dan ook maar al te graag het woord. Op 13 november vertelt hij over hoe hij tijdens zijn opdracht te werk 

gegaan is om en wie en wat in dat jaar zijn pad gekruist zijn.

 

PRAKTISCH

Alle lezingen hebben plaats in het Huis van Alijn en starten stipt om 11u00. Deelnemen kost 5 euro, die je ter 

plaatse betaalt. In de prijs zijn naast de lezing ook 1 aperitief en een bezoek aan de gast-expo Tradities en het 

museum inbegrepen. Wie de laatste aperitieflezing uit de reeks combineert met de uiteenzetting van Nick 

Hannes, betaalt 8 euro. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is vooraf inschrijven verplicht. Inschrijven kan 

door een mail te sturen naar tradities@volkskunde-vlaanderen.be. Aanmelden kan telkens tot de vrijdag die aan 

de lezing in kwestie vooraf gaat. www.tradities.be en www.huisvanalijn.be

 

 

Indien u de nieuwsbrief van Volkskunde Vlaanderen niet meer wenst te ontvangen, klik hier
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