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Van: Nieuwsbrief van Vrede VZW <nieuwsbrief@list.vrede.be>

Aan: Nieuwsbrief van Vrede VZW <nieuwsbrief@list.vrede.be>

Datum: 03/19/2009 10:56 AM

Onderwerp: [Vrede-nieuwsbrief] Irak: 6 jaar later - 20/03 om 18u trappen van de Beurs e.a.

Irak: dat nooit meer!

Symbolische wake aan de trappen van De Beurs
20 maart 2009 - 18u
Anspachlaan Brussel

Ronde tafels met Irakese experts:
Donderdag 19/03 - 20u30: Irak, Humanitaire ramp — in Les Halles (Brussel)
Vrijdag 20/03 — 20u: Welke toekomst voor Irak? — in de Beursschouwburg (Brussel)
Meer info: http://www.brusselstribunal.org/OccupationYear7.htm

Op 20 maart 2003, begon de door de VS geleide oorlogsmachine een bloedige oorlog tegen Irak. Zes jaren
later blijven de gevolgen catastrofaal. Honderdduizenden mensen verloren hun leven, miljoenen burgers
sloegen op de vlucht. Alle medische rapporten wijzen op de grootschalige fysieke, psychische en sociale
trauma’s waaraan de lraakse bevolking lijdt.

De daders hebben nooit rekenschap moeten afleggen voor deze misdaad. Irak vormt nu een van de trieste
symbolen van de machts- en belangenpolitiek van de VS en hun bondgenoten.

De vredesbeweging blijft herhalen dat voor Irak, het hele Midden-Oosten en waar ook ter wereld
afgestapt moet worden van een beleid gebaseerd op militaire dreiging of gebruik van geweld. We hebben
geen militaire opbouw nodig, maar een solidaire politiek die zorgt voor welvaart en welzijn voor de
bevolking. Problemen en conflicten kunnen enkel opgelost worden door een niet aflatende bereidheid tot
dialoog tussen alle belanghebbende partijen én door indringend diplomatiek overleg binnen het kader
gecreéerd door het humanitair recht en het Handvest van de Verenigde Naties.

De vredesbeweging vraagt zoals elk jaar opnieuw aandacht voor het leed dat het Iraakse volk is

aangedaan. In het verlengde van de eisen van het anti-oorlogsplatform de afgelopen jaren blijven we op
deze zesde verjaardag van de oorlog herhalen:

Neen aan de oorlog, stop de bezetting

Het recht op politieke, economische en culturele soevereiniteit

Respect voor het internationale recht en geen straffeloosheid

Geen Belgische of Europese medeplichtigheid

Amerikaanse en Britse herstelbetalingen voor de veroorzaakte schade in Irak

Solidariteit met het Iraakse volk
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Irak: plus jamais ¢a!
Veille symbolique sur les marches de la bourse
20 mars 2009 — 18h

Boulevard Anspach - Bruxelles

Le 20 mars 2003, la machine de guerre dirigée par les Etats Unis a lancé une guerre sanglante contre
I'lrak. Six ans plus tard, les conséquences sont catastrophiques. Des centaines de milliers de personnes ont
perdu la vie, des millions de citoyens irakiens ont pris la fuite. Tous les rapports médicaux signalent des
traumatismes physiques, psychiques et sociaux au sein de la population irakienne.

Les coupables n'ont jamais du rendre de comptes pour ces crimes. L'lrak est aujourd'hui le triste symbole
de la politique de force et d'intéréts poursuivie par les Etats Unis et leurs alliés.

Le mouvement pour la paix continue de répéter qu'en Irak, au Moyen Orient et partout dans le monde, il
faut abandonner une politique basée sur la menace militaire ou I'emploi de la force. Nous n‘avons pas
besoin d'action militaire mais d'une politique de solidarité qui vise le bien étre de la population. Les
problemes et conflits ne peuvent étre résolus que par une réelle volonté de dialogue entre toutes les
parties impliquées et par une concertation diplomatique en profondeur dans le cadre du droit humanitaire
et de la charte des Nations Unies.

Le mouvement de paix attire, comme chaque année, l'attention sur le sort du peuple irakien. Dans la
continuité des exigences de la Plateforme anti-guerre ces derniéres années, nous répétons pour ce sixieme
anniversaire les points suivants:

Non a la guerre et a I'occupation

Droit a la souveraineté politique, économique et culturelle

Respect du droit international et pas d'impunite

Pas de complicité belge ou européenne

Réparations américaines et britanniques pour les dégats causés en Irak

Solidarité avec le peuple irakien
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