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Nieuwsbrief van Vrede vzw 
Stop het geweld in het Midden-Oosten 

Beste, 

Het Midden-Oosten staat weer volop in de trieste actualiteit. In Syrië komt er maar geen einde aan de gruwelijke 
burgeroorlog. In Irak is het geweld nooit weggeweest, maar sinds het einde van de invasie van 2003 is de schaal er van 
nooit zo groot geweest. Ook in Libië, Egypte en Libanon gaat het van kwaad tot erger. Alsof dat niet genoeg is, laait het 
bezettingsgeweld in Palestina nu weer op. 'Onze' wereld is mee verantwoordelijk: onze regeringen leveren wapens, laten 
zich al te gemakkelijk leiden door economische, politieke en militaire belangen en kijken vervolgens al eens de andere 
kant op. Wij, burgers, kunnen en moeten reageren: tegen oorlog, onderdrukking en onrechtvaardigheid. In de agenda 
van de nieuwsbrief vindt u alvast enkele suggesties. We hopen te mogen blijven rekenen op uw steun. 

Het team van Vrede vzw 

  

Artikels 

 
Europa, de media en het Palestijns-Israëlisch bezettingsconflict 
 

Het zit er weer bovenarms op. Het Israëlische leger reageert bijzonder
hard op de moord op 3 jonge joodse kolonisten waarop de Palestijnen
dan weer antwoorden met massale protestacties. Wie geregeld in Israël
en de Palestijnse gebieden reist kan soms met verstomming kijken naar
het beeld dat we van dit conflict krijgen voorgeschoteld. Het Israëlische
leger 'reageert' op het Palestijns geweld zo horen we op de radio. En de
ene (Israëlische) dode is duidelijk mediagenieker dan de (Palestijnse)
andere. 

Lees verder  

 
De neergang van de traditionele partijen 
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Met enige afwijkingen werden de opiniepeilingen bevestigd door de 
stembusuitslag. Centrumrechts en centrum-links blijven de twee 
dominante partijen in de Europese Unie en haar parlement. Hoewel ze
beiden verliezen. Meer dan de helft van de kiesgerechtigden is niet
komen opdagen. Kennelijk liggen vele burgers helemaal niet wakker van
hun participatie in de Europese constructie. 

Lees verder  

 
Stop G4S schudt gemeenteraad wakker in Gent 
 

Op de laatste gemeenteraadszitting voor de vakantie verzamelden zich
maandagavond 23 juni een dertigtal mensen aan het stadhuis met de
boodschap “G4S weg uit Gent”. Deze internationale bewakingsfirma
schendt de rechten van de mens, maar het stadsbestuur wil zijn contract
met G4S pas heroverwegen nadat een officieel onderzoek is voltooid. 
Vrede vzw doet mee aan de  campagne en was ter plaatse. 

Lees verder  

 
Libië: toenemend militiegeweld aan de vooravond van parlementsverkiezingen  
 

Op 25 juni trekt een verdeeld en door geweld getroffen
Libië naar de stembus voor nieuwe
parlementsverkiezingen. De val van Khadaffi eind 2011
– met de steun van de NAVO – moest een nieuw, 
democratisch tijdperk inluiden. Maar vandaag 
balanceert het land aan de rand van een burgeroorlog. 

Lees verder  

  

Agenda 

  

We are with you - Solidarity protest for Palestine - 9 juli, 18u00 
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Sinds midden juni zijn de oorlogsmisdaden van Israël in Palestina dramatisch geëscaleerd. Het officiële excuus daarvoor 
is de verdwijning en gruwelijke dood van 3 jonge kolonisten. Moordpartijen moeten veroordeeld worden. Maar deze 
recente aanval is ook gewoon een onderdeel van de lopende illegale bezetting van Palestijns land en de laatste in een 
lange reeks Israëlische oorlogsmisdaden. 

Wij roepen op tot een betoging tegen deze nieuwe ronde oorlogsmisdaden van Israël tegen het Palestijnse volk. 

Stop de Israëlische oorlogsmisdaden nu! Geen Belgische regeringssteun voor Israëlische oorlogsmisdadigers! Boycott het 
Israëlische apartheidsregime! Vrijheid voor alle politieke gevangenen nu! 

  

ICAN Actie Academie in Berlijn - 11 t.e.m. 14 september 2014 - inschrijven voor 20 juli 2014 

De ICAN Actie Academie is een vierdaagse training voor jonge campagnevoerders of voor zij die dat willen worden. Heb 
je al gewerkt op het gebied van (nucleaire) ontwapening en ervaring met campagnes opgedaan, of je bent gemotiveerd 
om dit in de toekomst te doen? In beide gevallen is de Actie Academie het evenement dat je niet mag missen. 

Deelnemers uit 15 verschillende Europese landen ontmoeten elkaar in Berlijn om te leren over alle relevante aspecten 
van een succesvolle campagne tegen kernwapens en voor een internationaal verdrag die deze gruwelijke wapens 
verbiedt. Wij willen u uitrusten met kennis over projectmagagement, pers en media, lobbyisme, campagne voeren, 
strategie, publieke acties, fondsenwerving en spreken in het openbaar. Maak deel uit van wat de spannenste wereldwijde 
campagne van het decennium zou kunnen worden! 

Meer info en inschrijvingen via http://ican.berlin/actionacademy/ 

  

Vrede op de Gentse Feesten - 18 t.e.m. 27 juli 2014 

Ook dit jaar staat Vrede vzw met een infostand op de Gentse Feesten. Kom gerust een kijkje nemen! Enthousiaste 
helpers mogen zich aanmelden bij maarten@vrede.be. 

  

Loop mee met de rebelse parade tijdens de Gentse Feesten - 19 juli 2014, 13u30  

Op zaterdag 19 juli trekken we met een rebelse parade door Gent. In het zog van de officiële stoet laten we als Gentse 
middenveldorgansiaties, buurt- en actiegroepen zien hoe het nog schoner en eerlijker kan in onze stad. Alle organisaties, 
vrijwilligers en actievelingen zijn welkom om met een creatieve en kleurrijke knipoog duidelijk te maken voor welke 
uitdagingen onze stad staat. Want Gent is geen eiland. Internationale conflicten en akkoorden, Europese besparingen en 
Belgische toestanden laten ook hier hun sporen zien. Gent is een stad waar we samen aan bouwen door geen 
uitdagingen uit de weg te gaan. Kortom: blijven lachen, blijven werken en nie pleuje! 

We delen op 19 juli ons eigen krantje uit vol gedroomd nieuws. Aan het einde van de parade plannen we een ludieke 
persactie om goed de aandacht te vestigen op onze aanwezigheid. Spread the word via mail of Facebook!  

We verwachten jullie op zaterdag 19 juli om 13u30 in de Kartuizerlaan voor lagere school ‘De Buurt’ (dicht bij Meerhem, 
waar de stoet start). 

  

25ste Gentse Feestendebatten - 19 t.e.m. 27 juli 2014 

‘Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden’ door Eric Goeman. Het volledige programma vindt u op www.mo.be. 
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Hiroshima & Nagasaki herdenking - zaterdag 9 augustus 2014, 21u00 

Vredesoverleg Gent herdenkt jaarlijks de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Deze twee Japanse 
steden werden op het einde van de tweede wereldoorlog (respectievelijk 6 en 9 augustus 1945) door atoombommen 
totaal vernietigd, met honderdduizenden doden als direct gevolg. We herdenken niet alleen deze slachtoffers, we willen 
ook dat dit verschrikkelijke wapen nooit meer gebruikt wordt. Dit kan enkel in een kernwapenvrije wereld! 

De meeste kernwapenstaten moderniseren echter hun kernwapenarsenaal in plaats van te ontwapenen. Gaan we verder 
investeren in een binnen de NAVO opererend Belgisch interventieleger dat nood heeft aan nieuwe jachtvliegtuigen die 
kernwapens kunnen afleveren? Of zal België zich oriënteren op goed afgebakende, echte humanitaire opdrachten binnen 
VN-verband? Wij kiezen resoluut voor de tweede optie! 

Om 21u Gratis vredesconcert in de St. Niklaaskerk: 

De 2de Adem selecteerde voor 2014 (herdenking van de grote oorlog) muziek rond vele oorlogen, van bij de Romeinen, 
over Jeanne dʼArc, de beide wereldoorlogen tot de oorlog in Irak en het aanslepend Palestijns-Israëlisch conflict. Een 
uniek programma, ditmaal begeleid door orgel. 

Om 22u Harp, zang en kaarsen op het water aan de Korenlei: 

We laten samen de drijvende vredeslampionnen te water onder muzikale begeleiding van Lakshmi (harp) en Kyoko 
Ishida (zang) in de authentieke houten boot van Viadagio vzw. 

  

Stop de NAVO: acties in Wales tegen de grote NAVO-top - 29 augustus t.e.m. 1 september 2014 

Op 4 en 5 september komen de regeringsleiders van de NAVO bijeen in Newport/Wales. Samen met andere 
vredesorganisaties organiseren we vervoer om deel te nemen aan de betoging op zaterdag 30/08 en de tegentop op 
zondag 31/08. Vertrek is voorzien op vrijdag 29/08. Terug op 1/09. Aantal plaatsen is beperkt. Geschatte kostprijs: 85 
euro heen en terug. Verblijf en maaltijden moet je zelf regelen. Meer info: vrede@vrede.be en op www.vrede.be 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Je wenst deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? schrijf je hier uit 

 


