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NIEUWSBRIEF 11 11 2013 
 

 

BEKIJK DE VIDEO VAN DE ACTIE 

11 november: actie op de 
militaire basis van Kleine 
Brogel 

Met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid op de 
militaire basis van Kleine Brogel 'vierden' Bomspotters een 
weinig gekende verjaardag: sinds exact 50 jaar liggen er 
kernwapens op ons grondgebied. Een 15-tal activisten 
betraden samen met Bomspotters Claes, Verhofstadt en 
Dehaene de luchtmachtbasis. Tegelijkertijd publiceert 
Vredesactie het dossier 'Kernwapens in België, vijftig jaar 
achterkamertjes-politiek dat 50 jaar politieke besluitvorming 
rond kernwapens op Belgisch grondgebied reconstrueert. 

Lees meer

DOSSIER: Kernwapens, een halve eeuw achterkamertjes-
politiek 
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Uit archiefstukken in de VS blijkt dat in november 1963 de eerste kernwapens op de basis van Kleine Brogel werden 
gestationeerd. Op basis van o.a. vrijgegeven notulen van de ministerraad, maakte Vredesactie een reconstructie van 50 jaar 
besluitvorming rond de nucleaire wapens in België. Van het buiten spel zetten van het parlement eind jaren '50 tot de recente 
beslissing om de kernwapens te moderniseren: de geschiedenis van kernwapens in België is er één van achterkamertjes-
politiek en de afwezigheid van democratische controle. 

Lees meer

STUUR NU EEN BRIEF AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE 

  

We staan er niet vaak bij stil, maar we zijn nauwer betrokken bij die oorlogen dan we zelf zouden willen. Terwijl in een ver 
land bommen vallen, rinkelt bij ons de kassa. Bedrijven profiteren van het geweld om handel te drijven en houden met hun 
activiteiten gewapende conflicten aan de gang. 
Een voorbeeld. De Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever leven al generaties lang onder militaire bezetting. De illegale 
Israëlische nederzettingen staan elk vredesproces in de weg. Het fruit, de groenten en kruiden uit die nederzettingen 
worden hier bij ons verkocht. Dat is illegaal. Deze handel schendt het internationaal humanitair recht. Eigenlijk zijn het 
gestolen goederen. Wij kunnen die handel stoppen. Dat zet een rem op de nederzettingenpolitiek en neemt een obstakel 
voor duurzame vrede weg.  
Illegale handel tegengaan is een taak van de minister van Economie. Vredesactie bezorgde hem een jaar geleden het 
dossier en vroeg om maatregelen, tot nu toe zonder resultaat. Onze overheid reageert niet. 
STUUR DAAROM ZELF EEN BRIEF AAN ONZE MINISTER VAN ECONOMIE. VRAAG HEM OM HET 
INTERNATIONAAL RECHT TE RESPECTEREN EN DEZE HANDEL TE STOPPEN. 

 

De brief 

Print de voorbeeldbrief, vul hem aan met je naam en 
een persoonlijke boodschap en stuur hem met de 
gewone post naar: 
Minister van Economie Vande Lanotte,  
Kunstlaan 7 
1210 Brussel 
Laat Vredesactie via brievenactie@vredesactie.be 
weten dat je de brief verstuurde. 
Dank. 

 

Het dossier 

Vredesactie stuurde begin november de brief samen met 
dit dossier voor een tweede maal  naar het kabinet.  
In januari zullen we proberen om een afspraak te maken 
met onze minister om dit dossier opnieuw te bespreken. 
 
Wij hopen dat de talrijke brieven die hij dan ontvangen 
heeft, hem aansporen tot actie. 
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Steun Vredesactie 

Met oorlog valt grof geld te verdienen. Wie vrede wil moet niet 
rekenen op de vrije markt maar op jouw vrije gift. Daarom durven 
we je om financiële steun vragen.  
Vredesactie zoekt Partners. 
Partners steunen onze campagnes en acties met een 
maandelijkse gift. Partner worden is eenvoudig. Je vult het 
contactformulier in op onze website of  je geeft een doorlopende 
opdracht via elektronisch bankieren. Dit zijn onze gegevens:  
IBAN BE02 5230 4030 0040 - BIC TRIOBEBB, Vredesactie, 
mededeling: Partner. 
 
Een eenmalige gift op hetzelfde rekeningnummer is uiteraard 
ook meer dan welkom!  
Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. 

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden 
opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie en de 
invulling van een pacifistisch vredesbeleid. 
Vredesactie, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, info@vredesactie.be, www.vredesactie.be, 03 281 68 39 
 
Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? 
Stuur een mail naar info@vredesactie.be met vermelding 'uitschrijven e-vredesactie'. 
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