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NIEUWSBRIEF 19 12 2013 
 

19 DECEMBER: actiedag “EU, 
business as usual” 

Vandaag en morgen komen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU bij 
elkaar in Brussel. Hoog op de agenda: de uitbouw van een militair Europa en de 
versterking van de Europese wapenindustrie. De voorlopige conclusies van de top 

lekten gisteren al uit. Het meest in het oog springen de voorstellen om de wapenindustrie te versterken met subsidies. 
Daarnaast wil de EU de verkoop van Europese wapentechnolgie wereldwijd promoten.  
Vredesactie en Agir pour la Paix voeren actie op diverse plekken waar het Europese beleid gemaakt wordt: de 
lobbykantoren van de wapenindustrie, de gebouwen van de Europese administraties, ... Met de acties leggen we de 
verwevenheid tussen bedrijven en politiek bloot.      

Foto's van de actiedag

Afrondend persbericht
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Blokkade Europees 
Defensie Agentschap 
trapt actiedag op gang. 

Om 6 uur vanochtend blokkeerden vredesactivisten de 
toegang tot het Europees Defensieagentschap (EDA). 
De EDA heeft als opdracht het stimuleren van de 
Europese defensie-industrie. De wapenindustrie wordt 
er gezien als een centrale belanghebbende en is er 
vriend aan huis.  
Vredesactivisten ketenden zich vast aan de poort, 
anderen vatten post voor de deur. Overgoten met 
afwasbare rode verf belemmerden ze de toegang. Na 
een uur heeft de politie iedereen aangehouden. 

 

Merry crisis, happy new 
war. 

Om half elf werd de blokkade van het kruispunt bij het 
Jubelpark geanimeerd met een spandoekactie op het 
gebouw van de Directorate-General. Vier actievoerders 
klommen op de gevel van het gebouw. Eén spandoek 
luidde: “Thank you, EU”, in naam van “the arms 
dealers.” De Europese wapenindustrie is heel erg blij 
met de miljoenen euro's die de EU haar jaarlijks 
toestopt. Activisten met maskers van Angela Merkel en 
Emanuel Baroso hingen een spandoek aan het 
gebouw: “Merry crisis, happy new war.”  

Lobbytour Deluxe 

Rond halftwaalf ging de Lobbytour Deluxe van start. 
Deelnemers kregen een Open Air Masterclass in 
Lobbywerk: via een geanimeerde wandeling langs 
kantoren van lobbygroepen, wapenbedrijven en 
Europese instellingen werd hen de kneepjes van het 
betere lobbywerk bijgebracht. Op die manier maakten 
ze de vervlechting tussen bedrijfsleven en politieke 
besluitvorming zichtbaar.  

Nobelprijs voor de oorlog

In de buurt van het Jubelpark reikte een groep 
vredesactivisten de Nobelprijs voor de Oorlog uit. 
Gelukkige winnaar: de Europese Unie, omwille van 
haar militaire ambities en haar genereuze steun aan de 
wapenindustrie. Dit ludieke straattheater zorgde voor 
veel animo en kreeg flink wat bijval op het 
blokkadepunt. De roep naar meer militaire uitgaven 
staat immers diametraal tegenover de strenge 
bezuinigingen die de EU overal oplegt. 



3

 

Groot Dictee der 
Europarlementariërs 

Op de esplanade van het Europees Parlement en 
vervolgens ook bij de Bibliothèque Solvay, zetel van de 
denktank annex lobbygroep SDA, was er het Groot 
Dictee der Europarlementariërs. In een strak 
geregiseerd stukje theater hielden de actievoerders de 
parlementsleden een confronterende spiegel voor: 
lobbyisten spelden parlementsleden de wet, de 
parlementsleden noteerden gedwee. Opnieuw kon de 
actie op veel bijval rekenen.  

 

Nieuwe EU-brochure 

De Europese Unie. Een onbegrijpelijk gedrocht? Een 
ver van mijn bed show? Het centrum van de macht ligt 
steeds meer in Brussel. Niet in de Wetstraat of aan het 
Martelaarsplein, maar wel aan het rond punt van 
Schuman. Daar staan de gebouwen van de Europese 
Commissie en de Europese Raad. Iets verderop ligt het 
Europese parlement.  
Vredesactie volgt de EU met argusogen. Immers, de 
EU militariseert. Het oorspronkelijk civiele vredesproject 
krijgt alsmaar meer militaire kantjes.  

Download de nieuwe brochure

 

Steun Vredesactie 

Met oorlog valt grof geld te verdienen. Wie vrede wil moet 
niet rekenen op de vrije markt maar op jouw vrije gift. 
Daarom durven we je om financiële steun vragen.  
Vredesactie zoekt Partners. 
Partners steunen onze campagnes en acties met een 
maandelijkse gift. Partner worden is eenvoudig. Je vult het 
contactformulier in op onze website of  je geeft een 
doorlopende opdracht via elektronisch bankieren. Dit zijn 
onze gegevens:  
IBAN BE02 5230 4030 0040 - BIC TRIOBEBB, Vredesactie, 
mededeling: Partner. 
 
Een eenmalige gift op hetzelfde rekeningnummer is 
uiteraard ook meer dan welkom!  
Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. 

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden 
opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie en 
de invulling van een pacifistisch vredesbeleid. 
Vredesactie, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, info@vredesactie.be, www.vredesactie.be, 03 281 68 39 
 
Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? 
Stuur een mail naar info@vredesactie.be met vermelding 'uitschrijven e-vredesactie'. 
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