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NIEUWSBRIEF 29 08 2014 
 

 
 
De voorpagina van de DS vatte het samen: besparen op 
kinderopvang en miljarden spenderen aan overbodige 
gevechtsvliegtuigen. Vredesactie roept op om in speeches 
of opiniestukken, op twitter of facebook of... de vraag van 
zes miljard te beantwoorden. "Zes miljard voor nieuwe 
gevechtsvliegtuigen zou men beter besteden aan 
…".  #devraagvan6miljard   facebook 

Lees meer

 
 
Vredesactie gaf in het VRT-nieuws van 27 augustus 
commentaar op de plannen van het leger dat voor de 
komende regeerperiode 575 miljoen extra vraagt. 

Oekraïne: falend EU-buitenlandbeleid 
Vredesactie interviewt Goddeeris , hoofddocent imperiale geschiedenis 
KULeuven 

Het conflict in Oekraïne en de Russische bezetting van de Krim zetten de verhoudingen tussen EU en NAVO enerzijds 
en Rusland anderzijds onder hoogspanning. Met de wederzijdse economische sancties voelen we ook in eigen land de 
gevolgen. De EU gaat er prat op dat ze Oekraïne helpt op weg naar meer democratie. Maar speelde de EU werkelijk de 
rol van bemiddelaar in dit conflict? Of zat er meer achter? Hoe moet het verder met het nabuurschapsbeleid van de EU? 
We vroegen het aan Idesbald Goddeeris, die aan de KU Leuven onder meer '(Post-)koloniale geschiedenis' en 
'Geschiedenis van de Koude Oorlog' doceert. Hij volgt de oorlog in Oekraïne op de voet en kijkt met argusogen naar het 
optreden van de EU. 

Lees meer
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Burgers, bommen en 
buitenlandse zaken 

Zeven weken oorlog in de Gazastrook heeft in de politiek 
vooral voor accentverschuivingen gezorgd, en dat is goed 
nieuws. Maar in tegenstelling tot de fluisterende politiek 
hebben burgers wereldwijd luid en duidelijk uiting gegeven 
aan hun woede en verontwaardiging. Want we staan niet 
machteloos tegenover veel oorlogen, we zijn er te vaak 
zelf bij betrokken. 

Lees meer

 

Gentenaren roepen 
stadsbestuur tot de orde 

Gentenaren roepen hun stadsbestuur op om de 
contracten die Stad Gent heeft met Group4Securicor, 
beter bekend als G4S, stop te zetten. Dit 
bewakingsbedrijf werkt actief mee aan de Israëlische 
bezetting van Palestijns grondgebied. Sterker nog: G4S 
slaat munt uit deze misdaden.  

Lees meer

 

Vredesactie traint voor 
geweldloze actie 

Het trainerscollectief van Vredesactie vindt zijn oorsprong 
in de anti-kernwapenbeweging van de jaren tachtig en 
heeft ervaring en expertise opgebouwd. Ze geven 
trainingen geweldloze actie in het kader van onze eigen 
campagnes, maar verzorgen ook trainingen voor 
bewegingen en organisaties. Ieder programma wordt op 
maat van de noden en verwachtingen van de deelnemers 
gemaakt. 

Lees meer

 

Irak en Syrië : een 
opeenstapeling van 
militaire-interventie-
blunders 

De wereld kijkt met lede ogen naar Irak en Syrië, en elke 
dag zijn er nieuwe meningen over de regio waarover de 
Islamitische Staat (IS) heerst. Zoals met de meeste 
pogingen om complexe politieke problemen te 
vereenvoudigen, is het resultaat ervan gevaarlijk 
oppervlakkig.  

Lees meer
 

21 september: Lobbytour 
door de Europese wijk in 
Brussel 

Hoe zit het met de militarisering van de EU? Welke rol speelt 
de Europese wapenindustrie in dit verhaal? Tijdens de 
Lobbytour, een wandeling door de Europese wijk in Brussel, 
leiden gidsen van Vredesactie u rond in de wereld van de 
lobby van de wapenindustrie. Hoe is de industrie 
vertegenwoordigd in de Europese hoofdstad? Via welke 

kanalen beïnvloeden ze het Europees beleid? Wandel mee op 21 september van 14u tot 16u. Schrijf je in 
via  lobby@vredesactie.be of  bel 03 281 68 39 



[Paginanummer]

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden 
opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie en 
de invulling van een pacifistisch vredesbeleid. 
Vredesactie, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, contact@vredesactie.be, www.vredesactie.be, 03 281 68 39 
 
Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? 
Stuur een mail naar contact@vredesactie.be met vermelding 'uitschrijven e-vredesactie'. 
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