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NIEUWSBRIEF 16 10 2014 
 

Spandoekactie in federaal 
parlement:  
Belgen willen kernwapens weg 

Bomspotters ontrolden vanmiddag spandoeken tijdens de plenaire 
vergadering van de Kamer met een duidelijke boodschap aan onze politici: de 
kernwapens moeten uit België weg. 
“Er gaapt een enorme kloof tussen wat de meerderheid van de bevolking wil 
en wat de politici doen. Voor de verwijdering van de Amerikaanse 
kernwapens uit Kleine Brogel bestaat een groot maatschappelijk draagvlak. 
De nieuwe regering moet hier dringend werk van maken en aan de VS en de 
andere NAVO-bondgenoten laten weten dat België van haar nucleaire taak in 
de NAVO af wil.” 
 

Lees meer
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Kernwapens in 
regeerakkoord: opnieuw 
stap achteruit 

Welke ambities heeft de nieuwe federale regering wat 
betreft nucleaire ontwapening? Afgaande op het 
regeerakkoord ligt de lat wel erg laag. In vergelijking met 
het vorige regeerakkoord zet de regering-Michel zo 
mogelijk nóg een stap achteruit. 

Lees meer

Barco verkoopt 
defensietak 

De aangehouden acties van Vredesactie schudden in 
de jaren negentig het Vlaamse publiek en politici 
wakker: Vlaanderen heeft een eigen wapenindustrie. 
Barco was een schoolvoorbeeld van een bedrijf actief 
op de hoogtechnologische wapenmarkt. Vandaag 
verkoopt Barco zijn defensietak aan het Amerikaanse 
Esterline. Wat betekent dit? Mogen we juichen of blijft 
alles bij het oude? 

Lees meer

Ik zou me schamen 

Op 26 september, de International Day for the Total 
Elimination of Nuclear Weapons schreef Elvis 
Peeters  een brief aan onze beleidsmakers: 
" Beste politici, 
Wat prijs ik me gelukkig dat ik niet tot het gilde van de 
volksvertegenwoordigers hoor: ik zou me schamen." 

Lees meer

Gent voert actie tegen 
G4S 

Sinds 2013 heeft Stad Gent drie grote contracten voor 
meer dan 4 miljoen euro afgesloten met het 
bewakingsbedrijf G4S. Deze samenwerking is echter 
zeer zorgwekkend want G4S maakt zich in Israël en 
Palestina schuldig aan de schending van het 
internationaal humanitair recht en de internationale 
mensenrechten.  

Lees meer

 

In een periode van algemene besparingen en economische crisis heeft onze regering de procedure opgestart om de 
allerduurste gevechtsvliegtuig ter wereld aan te kopen. Totale kostenplaatje waarschijnlijk zes miljard. Waanzin!  

 
Bespaar op oorlog, niet op onderwijs 
 
Op 2 oktober kwamen drieduizend studenten op straat om te protesteren tegen de geplande 
stijging van de inschrijvingsgelden voor hoger onderwijs. Geen gevechtsvliegtuigen, maar een 
toegankelijk en kwaliteitsvol hoger onderwijs! Dat was hun boodschap.  
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Socioloog Dieter Vandebroeck (VUB): F35: anatomie van een miskoop 
 
"Onder de resem termen die al gebruikt werden om de F-35 te omschrijven, zijn woorden als 
“efficiëntie”, “spaarzaamheid”, “flexibiliteit” en “realisme” opvallend afwezig. " 
 
Lees meer 
 
 
Prof. internationale politiek Tom Sauer: Gevechtsvliegtuigen zonder vizier (of visie) 
 
"Onze minister van Defensie, gesteund door zijn oppergeneraal, stelt dat een leger zonder 
gevechtsvliegtuigen gelijkstaat met een opgedoekt leger. Er wordt gewezen op de talrijke 
conflicten die onze wereld momenteel teisteren, en klaar is Kees. De aanstormende regering 
nam weliswaar alleen de principiële beslissing. Ocharme de minister van Financiën die over vijf 
jaar met zo’n factuur op zijn bord van start mag gaan." Lees meer 

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden 
opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie 
en de invulling van een pacifistisch vredesbeleid. 
Vredesactie, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, contact@vredesactie.be, www.vredesactie.be, 03 281 68 39 
 
Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? 
Stuur een mail naar contact@vredesactie.be met vermelding 'uitschrijven e-vredesactie'. 
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