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Marcel is tegen geweld, jij ook? 

Over de hele wereld dragen mannen vanaf 25 november, de internationale dag voor de uitroeiing van geweld tegen 

vrouwen, gedurende twee weken een wit lint tegen geweld op vrouwen. Ook zij-kant spreekt mannen rechtstreeks aan 

met de slogan “Marcel tegen geweld” en verspreidt duurzame witte lintjes onder de vorm van pins. Bestel je eigen 

unieke witte lintje via info@zij-kant.be en speldt het op van 25 november tot 6 december! Meer informatie over hoe je 

relatie gezond te houden lees je op de campagnewebsite www.horenzienenpraten.be. 

Thematafel gezinsgeweld: 28 november Leuven 

zij-kant, VIVA-SVV, de provinciale cel Gelijke Kansen Vlaams-Brabant en gedeputeerde voor Gelijke Kansen Karin 

Jiroflée nodigen je van harte uit voor de derde thematafel ‘Als de liefde toeslaat’ over de aanpak van intrafamiliaal 

geweld in de provincie Vlaams-Brabant. Ditmaal ook met namiddagprogramma rond de specifieke thematiek van 

kinderen en gezinsgeweld. Experts van politie, hulpverlening en justitie voeren er het woord en slachtoffers getuigen. 

Krijg je professioneel te maken met het thema huiselijk geweld óf ben je begaan met het probleem, noteer dan alvast 28 

april in je agenda en schrijf je snel in via info@zij-kant.be.  

Met goesting en genot naar Leuven 

Op donderdag 29 november organiseert zij-kant i.s.m. curieus Vlaams-Brabant en het cc Oratoriënhof Leuven een 

gespreksavond met auteur en rasvertelster Diane De Keyzer over haar boek “De schaamte en de schrik. Goesting en 

genot.” In dit lijvig werk laat ze vier generaties vrouwen terugkijken naar het meisje dat ze ooit waren. Naar een 

verleden waarin niets mocht, maar wel veel gebeurde. Kom mee luisteren naar Diane De Keyzer en de verhalen van 101 

vrouwen, vier generaties, onze grootmoeders en moeders.  

Fe-mail wedstrijd: win het boek “In de schoot geworpen, 11 
vrouwen over moederschap, over zichzelf” 

Op initiatief van zij-kant en De Sloep krijgen 11 vrouwen uit Djuma, een project rond ontmoeting en emancipatie in 

open huis De Sloep in Gent, een gezicht en een stem. 11 vrouwen met een eigen verhaal, achtergrond en levensloop 

vertellen in dit boek over hun leefwereld, het moederschap en de relatie met hun kinderen. Deze unieke 

vrouwenportretten in woord en beeld belanden misschien in jouw schoot als je ons het juiste antwoord stuurt op de 

vraag: hoeveel dagen worden mannen aangespoord een wit lintje te dragen n.a.v. de internationale dag voor de 

uitroeiing van geweld tegen vrouwen? zij-kant verloot drie exemplaren onder de deelnemers, veel succes!  

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Stuur een mail met vermelding "uitschrijven" naar: fabienne.bruyneel@zij-kant.be 

of bel naar het zij-kant nationaal secretariaat: 02/552.02.63 
Een uitgave van zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, Grasmarkt 105/ bus 43, 1000 Brussel. 
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