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Labyrint

Lesbiennevereniging

Gratis Nieuwsbrief 2014/27

De sportieve zomer van Labyrint is nog niet voorbij. De komende dagen kan je bij ons lopen,
sjotten, zwemmen, petanquen en nog veel meer.
Maar we doen echt meer dan sport. We houden ook van tooghangen, cinema, tuinfeesten,

uitstapjes,... Je hebt maar te kiezen dus.

Dinsdag 5 augustus :
Looptraining en pleintjesvoetbal

Dinsdag geven we opnieuw het beste van onszelf tijdens een
leuke sportieve avond.

Om 18u Looptraining
Om 19u Pleintjesvoetbal

Place to be : Provinciaal domein aan piste 3

K ﬁ YA Woensdag 6 augustus K.O. kaffee

PLUS Woensdag zijn we weer paraat voor een K.O. kaffee in de Rocco.

Jong of oud, man of vrouw, iedereen die houdt van een gezellige
babbel in een rustig café (bij mooi weer kan je op 't terras zitten)
of wie zin heeft in een spelletje kaarten, is van harte welkom
tussen 16u en 19u.
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Na 19u is de Rocco gewoon open dus je kan natuurlijk blijven
hangen. Of je kan mee gaan petanquen.

Woensdag 6 augustus om 19u30: Petanque

Begin alvast maar te oefenen, want op 6 augustus vind het meest
prestigieuze petanquetornooi van het jaar plaats !

Voor liefhebbers van een beetje heuse competitie staat deze dag
in het geheugen gegrift, want vanaf 19u30 start de strijd op de
petanqueterreinen van het provinciaal domein Kessel-Lo.

We spelen korte wedstrijdjes, met teams van drie tegen drie. De
uiteindelijke winnaar gaat naar huis met de enige echte Boule d'or
trophée en eeuwige roem.

Stel je team al maar samen en mis deze afspraak niet!

Leden doen gratis mee, het heeft zo zijn voordelen lid te zijn, niet-
leden betalen een faire deelnameprijs van 2€. Lid worden kan ter
plaatse of via de website.
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Dinsdag 12 augustus om 14u : Met Kaya60plus naar "12
years a slave"

"12 Years a Slave" is het onvoorstelbare waargebeurde verhaal
van een man wiens vrijheid gestolen werd, maar nooit de hoop

opgaf. De Verenigde Staten, 1841. Solomon Northup, een vrije
zwarte man uit New York, wordt ontvoerd en verkocht als slaaf.
Zijn gevangenschap is een constante strijd om te overleven en

zijn waardigheid te behouden.

Heb je deze prachtige film een paar maanden geleden gemist?
Geen probleem, dinsdag 12/8 heb je nog eens de kans om hem
te zien.

We spreken af om 13u50 aan de kassa van de Kinepolis. Het zijn
genummerde plaatsen dus om samen te zitten moeten we de
tickets samen kopen.

Onze contactgegevens:
vzw Labyrint - Diestsesteenweg 24, 3010 Leuven (Kessel-Lo) - info@labyrint-vzw.be - 0487/36.21.13
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