Skellie en Pom queeren het strand

Posted on 19 februari, 2014 door tikara

Na een lange reis met heel

Véééél te wat vertragingen door de

warm hier! privatisering van het spoor,
komen ze aan op hun
bestemming.

Internationaal gerenommeerde genderexperts Skellie en Pom zijn terug. Dit keer
brengen ze een bezoekje aan het strand, waar ze praten over het begrip queer.



Na een lange reis met heel
Véaasl te wat vertragingen door de
warrti hiefl privatisering van het spoor,
komen ze aan op hun
bestemming.

Laten we
naar het
strand gaan!

Omdat we anders
zijn dan de anderen”
Pomﬂaﬁneksueel? Ik ben nog altijd

hetzelfde maar als

ik gekke kleurige

kleding draag ben
plots queer?

Queer is zogezegd een

hokje dat geen hokje is, a, soms lijkt het wers

iets dat iedereen kan zijn, een beetje zo.

waar iedereen welkom is,

maar moet je toch een : Maar er zijn ook veel
"uniform” dragen om mee A voordelen aan queer!




In sommige queer-ruimtes
of queergroepen heb ik me
al heel erg goed gevoeld -
vrolijk én veilig.

(Praktisch queeractivisme is
een stuk cooler dan dat
academische gezwimzwam.)

Die totale acceptatie van
diversiteit is misschien wel
het grootste voordeel maar
lijkt ook iets dat heel wat
problemen kan veroorzaken.

Ook de relatie met
feminisme moet nog
beter worden bekeken.

Hoewel die ruimtes niet
perfect zijn, is het wel

een erg mooi streefdoel.

<< Vorige strip: wie is de vijand?

Of je nu dik bent ]

of dun

of bi

of leshisch
of femme, butch of bea

of transgender
of transseksueel

of je weet het niet
of je hebt een handicap

of je hebt iets meegemaakt

; je bent sowieso welkom

< come as you are ;-)

Skellle'?

Ja Pc:m'?

Mag ik mijn
hoed Gphouden?

(Tuurlljk Pom.




