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Evie Embrechts, Ida Dequeecker, Nina Nijsten 

Feministes lijken vaak schrik te hebben van zichzelf en vooral van andere feministes. Waarom? Is dat 

een patriarchaal overblijfsel dat we nog niet hebben kunnen uitroeien, de drang om respectabel over 

te komen meer dan solidariteit of sisterhood te tonen? 

- 

Want het zit overal. Allerlei organisaties en groepen spreken zich voortdurend uit tegen bepaalde 

feministes, namelijk die feministes die tuinbroeken dragen, harig zijn, lesbisch zijn... 

Lees meer ... 1.434 woorden meer 
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Een tijd waarin Twilight en 50 shades of grey nog onbestaande nachtmerries waren... 

Buffy was voor mij een openbaring. Ik kocht in een vreemde impuls de Dvd's van het eerste seizoen en

werd enorm positief verrast. Een serie die - net toen ik in een soort tweede puberteit terechtkwam - op 

een mooie manier tienerdrama's, monsters, verlies, verwerking, vriendschap en nog zoveel meer 

thema's aan elkaar weefde, met zowel humor als voldoende sérieux... ik werd onmiddellijk fan. 

 

Schooldirecteur Snyder is een geweldig karakter, irritant, bevooroordeeld en bij wijlen hilarisch. 

"Let's do donuts in the football field!" 

Het verhaal speelt zich af in Sunnydale, een klein Amerikaans stadje. De hoofdpersonages zijn tieners

die samen naar school gaan en met behulp van de schoolbibliothecaris proberen het hoofd te bieden

aan vampieren, weerwolven, en een heleboel andere gevaren. 



[Paginanummer]

 

Giles, de schoolbibliothecaris en tevens mentor van Buffy - een klassieke patriarchale rol die 

naarmate de serie vordert onderuit wordt gehaald. 

De vampieren en andere demonen in de serie zijn vaak een metafoor voor andere zaken die veel van

ons tegenkomen. De vampier die zijn ziel verliest als metafoor voor gewelddadige mannen / seksueel

geweld bijvoorbeeld. Of misbruik van magie als drugverslaving. 

 

Joyce, de moeder van Buffy, heeft initieel een heel interessante rol maar jammer genoeg wordt die 

in de latere seizoenen minder uitgediept, toch een gemiste kans voor deze serie. 

Lees meer over dit bericht 
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