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(1) Tijd om te spreken

by tweedesekse

Een bijdrage door S.
Tijd om te spreken.

Ik ben razend. En ik moet het kwijt. Want soms is het goed om kwaad te zijn. Zeker
als je altijd al je mond houdt uit angst de ander kwetsen, terwijl die ander hier dan
weer geen reet om lijkt te geven ...

Ik ben kwaad op hem. En op mezelf. En op deze hele verdomde machocultuur.

We hebben net een zware discussie gehad. De vader van mijn kind en ik. Hij is zes
maanden in het buitenland aan het werken terwijl ik in Belgie ben met ons kind (dit
al voor de tweede keer sinds haar geboorte).
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