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Anonieme gastbijdrage, vertaald uit het Duits. 

ik krijg de kriebels van mijn links progressieve vrienden, onder andere die van de 

queer/feministische scene, die zeggen dat prostitutie oké is ‘zolang de prostituee er 

zelf voor gekozen heeft’. uiteraard moet men respect moet hebben voor de keuze van 

de prostituee, maar dat wil nog lang niet zeggen dat prostitutie in orde is! 

om te beginnen werkt een groot deel van de (vooral) vrouwen tegen hun wil in de 

prostitutie, enerzijds omdat ze ertoe gedwongen worden, anderzijds omdat hun 

economische situatie hen daartoe dwingt of weinig andere opties overlaat. natuurlijk 

is er ook een klein deel prostituees die ‘vrijwillig’ in de branche stappen, maar dat 

betekent niet dat het daarom een leuke, ‘empowerende’ job is! ik kan het weten want 

ik was zelf een prostituee, ik was een van die meisjes die dringend veel geld nodig 

had, nieuwsgierig was en dachten: ‘waarom ook niet? ik reageerde op de advertentie 

van een high class escort bureau en een paar dagen later zat ik al in het vak. mijn 

bazin, zelf een ex-prostituee, was vriendelijk en betaalde goed, de chauffeurs die me 

naar de klanten brachten waren vriendelijk, mijn vrouwelijke collega’s waren 

vriendelijk, de klanten waren vriendelijk, hebben me nooit slecht behandeld en 

achteraf meestal een goede fooi gegeven. wat was dan het probleem? 

ten eerste slaap je als prostituee, ook diegenen die er met plezier voor gekozen 

hebben, met mannen (en vrouwen) met wie je voor geen geld ter wereld naar bed zou 

willen gaan, tenzij je er -paradoxaal genoeg- genoeg geld voor krijgt. prostituees zijn 

geen nymfomanen die niet genoeg kunnen krijgen van seks (zoals sommige idioten 

denken), maar mensen van vlees en bloed die eronder lijden met personen te slapen 

die ze allesbehalve aantrekkelijk vinden. het verschil met verkrachting is dat men 

ervoor betaald wordt niet ‘nee’ te zeggen.. 

in het begin dacht ik dat ik er geen grote problemen mee had te slapen met vreemde 

mannen, ik was er zelfs verbaasd over dat alles zo van een leien dakje ging, tot ik 

ontdekte dat ik zwaar dissocieerde en het werk zware consequenties voor mijn 

liefdes- en seksrelaties had. zo kon ik me voor en tijdens de seks niet meer afgrenzen, 

ik kon geen ‘nee’ meer zeggen omdat ik geen ‘nee’ meer voelde, wat echter niet 

betekende dat ik me tijdens of na de seks niet vreselijk voelde. verder konden de 

kleinste dingen (een uitspraak, beweging, blik, geur..) me triggeren, waardoor ik een 

wee gevoel in mijn maag kreeg, ziek werd en soms zelfs opnieuw begon te dissociëren. 



een tweede reden waarom prostitutie, zelfs op het hoogste, bestbetaalde niveau, kak 

is, is omdat er van je verwacht wordt onveilige seks te hebben. uiteraard gebeurt 

penetratie met condoom, maar orale seks gebeurt in de allermeeste gevallen zonder 

en als je het toch met wilt doen, krijg je geen klanten want de andere prostituees doen 

het wel zonder condoom. 

verder is prostitutie een van de meest genderstereotype beroepen die er bestaan. 

zonder lange, liefst geblondeerde haren, gladgeschoren benen, oksels en poes, 

geëpileerde wenkbrauwen, tonnen make up, parfum, sexy lingerie, minirokjes en -

kleedjes en torenhoge hakken kom je als vrouwelijke prostituee niet aan de bak. 

bovendien moet je zo jong mogelijk zijn (of er tenminste zo uitzien, de minderjarige 

look is erg in trek!) en het liefst ook maatje 36 hebben. natuurlijk is er niets mis mee 

je ‘vrouwelijk’ uit te dossen of jong en slank te zijn, maar ik vraag me af wat er zo 

‘empowerend’ aan is telkens opnieuw de natte droom van onze patriarchale, 

kapitalistische maatschappij te bevestigen, ook als je jezelf daarbij helemaal niet goed 

voelt, zoals in mijn geval het geval was. 

soms, in mijn zwakke momenten, denk ik er nog wel eens over na opnieuw als 

prostituee te werken en op een korte tijd veel geld te verdienen, vooral sinds ‘sex 

work’ in bepaalde kringen enorm gerelativeerd wordt. gelukkig kom ik altijd snel 

weer bij zinnen en herinner me dat een prostituee niet alleen haar lichaam, maar ook 

haar ziel verkoopt. ik was een van de weinige ‘happy hookers’ die er zelf voor gekozen 

hebben als prostituee te werken. als het voor mij, achteraf bekeken, al zo’n 

traumatiserende ervaring was, kan ik me voorstellen hoe het is voor de 90% die niet 

als prostituee willen werken, maar het toch doen. 

 


