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23/2/14	      16u

9/3/14	      16u

16/3/14             12u

6/4/14	      17u
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Spelletjesnamiddag: Homonopolis

Eveline van de Putte over haar boek
Stormachtig stil, levensverhalen van 
roze ouderen

Boekvoorstelling Verder
het nieuwe boek van Isabelle van Ewijk 

Boekvoorstelling Labyrint
de nieuwe verhalenbundel van 
uitgeverij ’t Verschil

Slotevenement van ’t Verschil
op zondag 2014 met:

Bart Stouten, 
Renze Ferwerda & 
Katelijne de Vuyst 
over Georges Eekhoud

Kom naar ’t Verschil op zondag en maak kans op Sociaal Contact

[ f o r  e v e r y t h i n g  g a y ] www. v e r s c h i l . b e

’t Verschil
GAY & LESBIAN BOOKSHOP

Minderbroedersrui 33 • 2000 Antwerpen - T 03 226 08 04
Open van woensdag tot zaterdag van 11u tot 18u. 
Open op zon- en feestdagen van 13u tot 18u. Maandag en dinsdag gesloten.

zaterdag 12 april - 18u -tot 21u 
Slotevenement met muziek en literatuur

Met Escal-Vigor (1899) schreef de Franstalige 
Vlaamse auteur Georges Eekhoud een 
verhaal waarin, voor het eerst in de Westerse 
moderne literatuur, homoseksualiteit op een 
onverbloemd positieve manier aan bod komt. 
Vertaalster Katelijne de Vuyst praat met Bart 
Hellinck van Fonds Suzan Daniel over het 
boek en over de auteur, die zichzelf omschreef 
als ‘een Belgische homoseksuele anarchist en 
pacifist, die nooit de mond heeft gehouden voor 
de conservatieve katholieken’.

Bart Stouten leest voor en vertelt 
over zijn bekroonde boek Kersen 
eten om middernacht. We kennen 
hem als de begeesterde en 
hoogst originele Klara-presentator 
met de warme stem. Maar hij is 
ook een begenadigd schrijver. Hij 
publiceerde diverse dichtbundels 
en een essayboek. Kersen 
eten om middernacht is een 
overrompelende memoir én een ode aan de klassieke muziek. 

We sluiten de avond af met muziek en 
teksten van Renze Ferwerda, “kleinkunst in 
z’n grootste vorm”. 
Deze zanger van het hart met zijn warme 
stem, brengt poëtische en heldere teksten. 
Renze is synoniem voor warmte, verbinding 
en verwondering. Hij raakt zijn publiek recht 
in het hart. Live is Renze op zijn best. Dus 
kom zeker meegenieten!

www.facebook.com/VerschilOpZondag échte vrienden maak je in ’t Verschil



zo.	23	februari	-	16u	-	
Spelletjesnamiddag 
Zin in een potje Homonopolis? Nooit 
van gehoord? Het is de holebi-versie 
van het bekende Monopoly-spel. 
Leer jezelf en elkaar kennen via dit 
meeslepende spel waarbij je de tijd 
vergeet...   

zo.	9	maart	-	16u	-	Stormachtig	stil 
Eveline van de Putte vertelt over haar boek 
Stormachtig Stil, levensverhalen van roze 
ouderen. 

In dit boek komen zevenentwintig oudere 
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
transgenders, biseksuelen en een ‘moeder 
van’ aan het woord. Zij vertellen openhartig 
over hun stormachtige (liefdes)leven en hun 
eenzame strijd om zichzelf te kunnen zijn. 
Een kleurrijke reeks portretten, respectvol 

en integer in beeld gebracht door schrijfster en fotografe Eveline 
van de Putte. 
Voor veel homoseksuele ouderen in een verzorgingstehuis of 
andere woon-zorgsituatie, is het moeilijk zichzelf te zijn, sociale 
contacten te leggen en de juiste zorg en aandacht te krijgen. 
Onbekend maakt onbemind, hierin lijkt de sleutel te liggen. Op 
initiatief van COC Leiden en Stichting Radius heeft Eveline van de 
Putte daarom deze levensverhalen door het hele land verzameld. 
In Vlaanderen loopt momenteel een gelijkaardig project. Door deze 
verhalen te bundelen hopen de initiatiefnemers de situatie van 
oudere holebi’s te verbeteren. 
De verhalen en foto’s in Stormachtig Stil zijn interessant voor een 
breed publiek, zowel voor holebi’s zelf als voor hulpverleners, 
verpleegkundigen en vrijwilligers in zorginstellingen. 

zo.	16	maart	-	12u	-	Verder 
Isabelle van Ewijk, auteur van Verpand, 
stelt haar nieuwe boek voor.

Verder gaat over omgaan met een groot 
verlies, maar ook over de onverwoestbaar-
heid van vriendschap en over onze 
capaciteit om opnieuw lief te hebben. Met 
Verder laat Isabelle opnieuw zien dat ze 
haarscherp emoties weet te omschrijven. Ze 
sleurt je vanaf het begin mee in een verhaal 
dat je niet snel zal vergeten. Spannend, 
ontroerend en vooral zeer pakkend 
geschreven, een echte pageturner.

Feestelijke boekvoorstelling in samenwerking met uitgeverij LaVita.
www.isabellevanewijk.be - www.lavitapublishing.nl

zo.	6	april	-	17u	-	Labyrint
Feestelijke boekvoorstelling van de nieuwe 
verhalenbundel van Uitgeverij ’t Verschil.

Naast verhalen van getalenteerde beginners 
vind je in deze bundel ook verhalen van 
Sharmila Madhvani (Adem) en Isabelle 
van Ewijk (Verpand & Verder). Elk op hun 
eigen manier creëren de auteurs met hun 
verhalen nieuwe beelden van vrouwen die 
van vrouwen houden. 

Met verhalen van: Annelies Mertens, Kelly Vanbrabant, 
Christine Moens, Jo Van Herck, Katja Bosman, Hein Moeurs, 
Nancy Van den Branden, Isha Van Alsenoy, Andrea Grootaers, 
Caroline Elskens, Wilfried Vanneste, Sharmila Madhvani, 
Isabelle van Ewijk, Christine Van den Hove

In samenwerking met Lesbiennevereniging Labyrint (Leuven). 


