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Veerle Solia

Van: Buren van de Abdij <burenvandeabdij@gmail.com>

Verzonden: maandag 29 juni 2015 21:50

Aan: Nieuwsarchief

Onderwerp: Binnenkort in herberg Macharius en de Sint-Baafsabdij nieuwsbrief #79

 
 

 

 

Kan je dit niet lezen? Klik hier   

 

 

 

  

 

Nieuwsbrief # nummer 79 

 
 

 

Het slachthuis verteld/t – nu binnen handbereik 

Het derde grote Burenboek is een feit. Twee jaar noeste arbeid aan 

ons Slachthuisproject onder leiding van Fabien leverde resultaat op: 

een boek, een dvd en een geleide themawandeling. Meer moest dat 

gewoon niet zijn. Bij de voorstelling van het project op 19 juni was de 

Herberg te klein (voor Lees meer »  

 
 

 

Board Games Inc., editie Macharius (8) 

WOENSDAG 1 JULI, 20.00-23.00u. Hou je van de klassieke board 

games zoals Trivial Pursuit, Stratego en Monopoly? Heb je zin om 

eens een aantal nieuwe spelletjes uit te proberen? Wil je graag 

spelenderwijs wat nieuwe mensen leren kennen? Indien je ja 

geantwoord hebt op één of meerdere vragen, neem dan Lees meer »  
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HipHopHerberg – Licht Schrijvers 

VRIJDAG 3 JULI, 20.00-22.00u. Laatste vrijdag van het voorjaar, 

hiphop op het podium, Licht Schrijvers zelf aan het woord: ‘s Nachts 

ontstaan in de donkerste schaduwen van Zwarte Zalen zoals een 

zwart gat ooit gevormd is: door aantrekkingskracht. Opgezogen in de 

leegte en verplaatst geweest in ruimte en tijd met Lees meer »  

 
 

 

Faran Flad sluit het voorjaar feestelijk af 

ZONDAG 5 JULI, 15.00-17.00u. We sluiten het voorjaarsseizoen af 

met een intussen bekende topper uit eigen buurt, Angelsaksische folk 

op zijn allerbest. Faran Flad, een naam met wortels in de Germaanse, 

Keltische en Engels taal betekent zoveel als “schitterend reizen” en 

dat is letterlijk wat dit kwartet wil doen. Ze Lees meer »  

 
 

 

MiramirO neemt de Herberg (tijdelijk) over 

MAANDAG 6 JULI tot en met ZATERDAG 15 AUGUSTUS. De 

herberg sluit tijdelijk de deuren en laat eerst de ruimte aan het 

Internationaal Straattheaterfestival MiramirO. Dat zal er naar goede 

gewoonte zijn hoofdkwartier voor de Gentse Feesten van maken, met 

als uiteindelijk resultaat zoals steeds een van de aangenaamste 

en Lees meer »  

 
 

 

De vrienden van MiramirO 

Een aankondiging van onze geliefde zomergasten, die dit jaar een 

extra duwtje in de rug, een extra hart onder de riem, best kunnen 

gebruiken. Ben je een vaste bezoeker van het jaarlijkse MiramirO 

festival? Ben je zot van straattheater en circus? Dan verwelkomen wij 

je graag in onze vriendenkring. Vanaf Lees meer »  
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Rondleiding in de abdij 

ZONDAG 12 JULI, 14.30-16.00u. Claudine Mennens, door de wol 

geverfde stadsgids én Buur van de Abdij, neemt je opnieuw mee op 

een fascinerende wandeling door de abdij. Ze onthult niet enkel het 

grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de 

samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergast u Lees meer »  

 
 

 

MiramirO – Buren van de Abdij tonen hun wijk 

ZATERDAG 18 JULI t.e.m. DINSDAG 21 JULI, 15.30-17.00u. De 

Machariuswijk heeft een rijke geschiedenis: het is een van de plekken 

waar het Keltische Gent ontstond. Er stond duizend jaar een abdij die 

werd afgebroken voor het Spaans Kasteel dat na driehonderd jaar 

moest plaatsmaken voor een 19de eeuwse wijk waarinLees meer »  

 
 

 

Rondleiding in de abdij 

ZONDAG 26 JULI, 14.30-16.00u. Jacques Huys, door de wol 

geverfde stadsgids én Buur van de Abdij, neemt je opnieuw mee op 

een fascinerende wandeling door de abdij. Hij onthult niet enkel het 

grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de 

samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergast u Lees meer »  

 
 

 

Taalcafé Macharius 

WOENSDAG 29 JULI, 18.30-22.30u. Welkom in Taalcafé Macharius, 

een maandelijkse en internationale ruilmarkt, waar je talen kunt 

oefenen en begeleiden. Blaas er het stof van je talen in gesprekken 

met mensen die de taal van je keuze goed beheersen. Evengoed kan 

je anderen begeleiden met een taal die jij zelf Lees meer »  
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Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 9 AUGUSTUS, 14.30-16.00u. Claudine Mennens, door de 

wol geverfde stadsgids én Buur van de Abdij, neemt je opnieuw mee 

op een fascinerende wandeling door de abdij. Ze onthult niet enkel 

het grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de 

samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergast uLees meer »  

 
 

 

Lubumbashi on my mind [onder voorbehoud] 

ZONDAG 16 AUGUSTUS, 15.00-17.00u. Het nieuwe Burenseizoen 

trappen we af met een try out. De 18-jarige Jana Raman ging vorig 

jaar enkele maanden aan de slag als piepjonge vrijwilligster in de 

Congo’s tweede grootste stad Lubumbashi, de hoofdstad van de 

mijnprovincie Katanga. Dit kaderde in de jaarlijkse vastenaktie van 

hetLees meer>>  

 
 

 

  

 

2015 - Buren van de Abdij 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je inschreef via www.burenvandeabdij.be 
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