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Het zat er al een tijdje aan te komen, maar 
hier is ze dan eindelijk: ‘Informant’,  de 
eerste nieuwsbrief van jullie favoriete 
anarchistische bibliotheek uit de Brugse 
Poort.  Een historisch moment, wederom 
een voetnoot in de lijvige kroniek van het 
Gentse anarchisme.  We zullen je op zeer 
onregelmatige basis verlichten en verblijden 
door je op de hoogte te houden van onze 
nieuwe aanwinsten, aankondigingen en  
oproepen.  
Voor alle kameraden en kameradinnen die 
ons nog niet kennen een, niet-zo-korte, 
introductie.   
De Infotheek is een alternatieve 
bibliotheek, gelegen op het eerste verdiep 
van het Anarchistisch Centrum (AC) in de 
Sparrestraat 1A.  Hier vind je kritische 
informatie die om obscure redenen te 
weinig aan bod komt in reguliere   

Beste vrienden en vriendinnen van de Infotheek 

bibliotheken.  Wat wil dat concreet zeggen?  
We hebben verschillende bronnen (boeken, 
brochures, dvd’s, tijdschriften, graphic 
novels, …) over zaken zoals anarchisme, 
kraken, antimilitarisme, feminisme, 
dierenrechten, ecologie, economie, 
opvoeding,  recht, repressie, 
mondialisering, antiglobalisme, directe actie 
en nog zoveel meer… .   
In totaal bezitten we over ongeveer een 
2500-tal boeken ( in verschillende talen) 
die uitgeleend kunnen worden.  Een werk 
van vele jaren  waar we dan ook zeer trots 
op zijn.   
Het uitlenen zelf  is gratis, maar we vragen 
wel een waarborg van 3 euro per 
uitgeleend item, met een uitleentermijn 
van 3 weken. De ruime selectie van lokale, 
nationale en internationale tijdschriften,  
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affiches en brochures lenen we, om 
evidente redenen,  niet uit, maar kunnen 
wel zeer op het gemak ter plaatse 
ingekeken worden met een kopje koffie of 
thee erbij.   
Daarnaast hebben we ook nog een 
verkoophoekje met cd’s, boeken, 
Zapatista-koffie, brochures en andere 
zaken die je kan kopen om de Infotheek 
mede mogelijk te maken. Het is hier dat 
de legendarische Anargenda’s verkocht 
worden.  Deze agenda’s bestaan in klein 
(5euro) en in groot (7euro) formaat.  De 
oplage is beperkt, dus je moet er snel bij 
zijn. 
We beschikken ook over verschillende 
dossiers rond verschillende thema’s.  

Sommige dossiers zijn meer uitgewerkt 
dan andere. Sinds kort beschikken we ook 
over een harde schijf met daarop 
verschillende films en documentaires over 
het anarchisme en andere aanverwante 
onderwerpen.  Als je een usb-stikje 
meebrengt zijn deze gratis en voor niets te 
kopiëren.   
Wanneer je informatie voor een werkje of 
een thesis zoekt, helpen we je graag op 
weg in ruil voor een kopietje ervan.  Op 
die manier helpen we mekaar.  
Naast de Infotheek is er ook nog een 
anarchistisch archief in Gent, het 
Anarchief. Momenteel bevat dit archief 
zo’n 5000 items uit de 19e en 20ste eeuw.  
Deze stukken kunnen op aanvraag 
geraadpleegd worden in de Infotheek.  
Vergeet ook niet eens te kijken naar 
www.anarchy.be/anarchief. Daar vind je 
verschillende fondslijsten online en meer 
info over de werking ervan en over 
gerelateerde projecten en initiatieven.  

Adres:  
Anarchistische Infotheek  
p/a ASSEZ, 
Sparrestraat 1A 
9000 Gent 
infotheekgent(at)yahoo.com 
 
Openingsuren: 
woensdag: 16-21u 
vrijdag 19-21u 
zaterdag: 14-17u 
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¡Nieuwe Aanwinsten! 

Door de (on)regelmatige financiële bijdragen van verschillende mensen, en door benefiets 
allerhande is het voor ons mogelijk om regelmatig nieuwe boeken aan te kopen.  Hier even 
een kort overzicht van onze meest recente aanwinsten, met dank aan jullie. 
 
Damian F. White, Bookchin, a critical appraisal 
  
Joao Freire, Freedom Fighters, Anarchist intellectuals, workers and soldiers in Portugal’s 
history 
  
George Woodcock, Dawn and the darkest hour 
  
Ryan Conrad (ed), Against Equality: prisons will not protect you 
  
Joe Biel, Beyond the music: How punks are saving the world with DIY, Ethics, Skills &  
Values 
  
Seeds for Change, A consensus handbook: cooperative decisionmaking for activist, co-ops 
and  communities 
 
Maurizio Antonioli, The International Anarchist congress Amsterdam (1907) 
  
Vivian Gornick, Emma Goldman: Revolution as a way of life 
  
John and Jana: A rule is to break: A child’s guid to Anarchy 
  
Uri Gordon, ea, Anarchists against the wall 
  
Green Anarchy, Uncivilised: The best of Green Anarchy 
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Evan Jacobs, My summer of hate 
 
Todd Taylor, Born to Rock: Heavy drinkers and thinkers 
  
Squatting Europe Kollective, Squatting in Europe: Radical 
spaces,Urban struggles 
  
Eveline Lubbers, Secret manoeuvers in the dark 
  
Zora van Burden, Women of the underground 
  
Max Stirner, Stirner’s critics 
 
Candace Falk (ed), Emma Goldman: a documentary history of the American years 
  
Frank Mintz, Anarchism and workers self-management in revolutionary Spain 
  
Derrick Jensen (ed), Earth at risk: Building a resistance movement to save the planet 
  
Iain Mckay, An anarchist FAQ , part 2 
  
Sara Marcus, Girls to the front: The true story of the Riot Grrrl revolution 
  
Hannah Dobbz, Nine tenths of the law: Property and resistance in the US 
  
David Lester, The gruesome acts of capitalism 
  
Derrick Jensen, Deep green resistance 
  
Steve Chick, Spray paint the walls: The story of Black Flag 
  
Robert H. Haworth (ed), Anarchist Pedagogies 
  
Neala Schleuning, Artpolitik: Social anarchist aesthetics in an age of fragmentation 
 
Cindy Milstein , ea., Paths toward Utopia: Graphic explorations of everyday anarchism 
  
Kate Khatib, We are many: Reflections on movement strategy from occupation to liberation 
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Op vrijdag 12 april vindt de 13e jaargang 
van de Alternatieve Boekenbeurs plaats in 
De Centrale (Kraankinderstraat 2), met 
Boekenmarkt (met nationale en 
internationale stands), workshops en 
lezingen.  De inkom, van 10 – 19u, is 
gratis.  
De avondactiviteiten gaan door vanaf 19u 
en zijn wel betalend.  Het programma 
verschijnt waarschijnlijk binnenkort op 
www.facebook.com/alternatieve.boekenb
eurs 
 

Elke woensdag (20u) en vrijdag (19u)kan je in het AC terecht  voor een 
Volxkeuken, een veganistisch eetfestijn voor en door het volk. 
Superdemocratisch: je kunt hier niet alleen lekker en goedkoop eten 
(2.5euro) maar als je wil mag je zelfs helpen koken of afwassen! Daarna is er.  

café.  Op 21 maart en 18 april zal de opbrengst 
van de Volxkeuken ten voordele zijn van de 
Infotheek.  Allen daarheen!!! 

 

De Infotheek is natuurlijk geen eiland.  Rondom ons zorgen wederkerige hulp en affiniteit 
voor zeer veel interessant initiatieven.  Deze initiatieven  kunnen niet overleven zonder 
jullie participatie, medewerking en inbreng.  Hier een lijstje van de activiteiten die in 
maart doorgaan. Als jullie voor de volgende nieuwsbrieven nog activiteiten willen 
aankondigen, stuur ons dan een mailtje naar infotheekgent(at)yahoo.com 

 
 

¡ Activiteiten ! 
 

Elke week kan je twee keer in de Van Monk gaan kickboxen. De Van Monck 
Autonomous Gym is de eerste autonome gym in Gent. Het is een plek waar 
anarchisten/activisten kunnen trainen om een sterke en weerbare groep te kunnen 
vormen, zowel fysiek als mentaal. Macho’s, seksisme,homofobie, racisme en ander 
rechts gedachtegoed zullen niet getolereerd worden. Dit alles tegen een vrije bijdrage, 
elke dinsdag en donderdag vanaf 19u. Meer info? Mail naar 
vanmonckautonomousgym(at)squat.net 
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BEST Steven, NOCELLA Anthony J. 
(red.): Igniting a Revolution. Voices in 
Defense of the Earth.  
 
FOREMAN Dave, HAYWOOD Bill: 
Ecodefense: a field guide to 
monkeywrenching.   
 

 

ROSEBRAUGH Craig: Burning rage of a dying planet, 
speaking for the  Earth Liberation Front.  

 
JENSEN Derrick (ed), Earth at risk: Building a Resistance  
Movement to Save the Planet 
  
GREEN ANARCHY,  Uncivilized: The best of Green Anarchy 

 

 
Het Anarchistisch Kollectief toont op maandag 10 maart tonen de documentaire ‘If A 
Tree Falls’ en op maandag 24 maart tonen ze de film ‘The East’. Allebei in de Monk 
(Désiré van Monckhovenstraat), allebei gratis. Mensen zijn welkom vanaf 19u30, de film 
begint om 20u.  De activiteit duurt, rekening houdend met de buren, tot 22u.   
Als je na deze inspirerende film en documentaire meer informatie 
wil over onderwerpen zoals het Earth Liberation Front,  
ondergrondse actiegroepen en/of  politie-infiltratie,  hier  
een korte selectie van wat aanwezig is in onze  
collectie : 

 
 

JENSEN Derrick ea, Deep Green Resistance 
   
TYPEMACHINE: Incognito, Ervaringen die de identificatie tarten 

PICKERLING James Leslie: The Earth Liberation  
Front 1997-2002 
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De vrienden de “Autonome Ecologische Volxtuinen ‘t Landhuis” 
organiseren elke 1e en 3e zondag van de maand een veganistische volxkeuken.  Als je 
je geroepen voelt om mee te helpen koken en /of je wil meer info, geef ze dan een 
seintje via tlandhuis.wordpress.com of via Landhuis(at)riseup.net. 
 
 
Misschien niet georganiseerd door anarchisten, maar zeker en vast waard om voor te 
mobiliseren: Zaterdag 15 maart wordt er een betoging georganiseerd tegen 
politiegeweld in Brussel.  De organisatie is in handen van de JOC (de franstalige 
KAJ).  Afspraak, 15 maart om 15u aan het Fontainasplein  in het centrum van 
Brussel  (dicht aan de beurs).  Meer informatie? www.stop-repression.be/ 
 

Op zondag 6 april organiseert het Anarchistisch Centrum een kuis- en klusdag. 
Iedereen die getalenteerd is in vernietiging,  annihilatie en de totale destructie, 
maar ook in schrobben en poetsen is meer dan welkom.   Deze gezellige boel gaat 
door vanaf 13u in de Sparrestraat 1A te Gent.   
Meer info? assezcollectief(at)gmail.com 
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Als je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur ons gewoon een mailtje (met 
eventuele scheldtirade, de beste wordt in de volgende editie van Informant gepubliceerd) 

naar infotheekgent(at)yahoo.com en we schrappen je van de lijst. Geen enkel probleem! Wij 
zien je nog altijd even graag. 

 

!Oproep! 
 
De Infotheek draait volledig op een  collectief van vrijwilligers.  Dit concept 
schenkt ons  zoete vrijheid, maar heeft ook een keerzijde.  Het wil  zeggen dat 
we altijd op zoek zijn naar giften allerhande om de werking draaiend en 
interessant te houden.    
Hulp kan in elke vorm: boeken, tijdschriften, pamfletten,  
materiaal,  geld, expertise, tijd, … .  Als je denkt ons met  
iets te kunnen  helpen,  dan is dit op zich al  fantastisch.   
Laat het ons even weten door een mailtje te sturen  
naar  infotheekgent(at)yahoo.com,  of door een van  
de  fantastische leden  van het collectief aan  te  
spreken.   Als je wil, kan je ook direct storten op   
BE46 8915 3420 1036  (BIC: VDSPBE91) .  
Alle beetjes helpen. 
Voor iedereen die in de volgende Informant acties  
wil   aankondigen , aankoopsuggesties wil doen, of 
zelf dingen schrijft en ze een plaatsje bij ons wil  
geven, een benefiet voor  ons  wil doen,   
flyers wil verspreiden,  een boek wil   
bespreken…   Laat het ons weten,  
 op welke manier dan ook.   
Elke bijdrage helpt.  
Dank u!!! 
 
 


