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Is feminisme moralistisch?
by tikara

Evie Embrechts

De vraag wordt wel eens gesteld of feminisme niet te moralistisch is. Feministes hebben dan zogezegd
over alles morele oordelen, dringen hun mening op, zijn eigenlijk de moraalridders van vroeger in een
nieuwe verpakking. Wat is er van aan?
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#De actualiteit van Feminisme en Socialisme — het femsoc

manifest opnieuw bekeken
by tikara

Ida Dequeecker

Dat twee grote feministische golven heel wat bereikt hebben is een open deur intrappen. Uitdagender
is de vaststelling dat het emancipatieproces van vrouwen niet alleen heel ongelijk verloopt, maar ook
dat ongelijkheid blijft bestaan, vaak in gewijzigde of nieuwe vorm. Een opvatting die bovendien meer en
meer veld wint, ook bij de beleidsmakers, is dat westerse vrouwen het min of hebben gemaakt en een
voorbeeld zijn voor hun onfortuinlijke zusters — al zal men dat woord zusters ook wel niet gebruiken —
uit andere culturen.

Zo creéert men een beeld van dé westerse vrouw, een mythisch wezen, dat “ge-empowerd” is om de
laatste obstakels, de laatste ongelijkheden op basis van gender zelfstandig op te ruimen. Zij heeft haar
emancipatie zelf in handen. Wat moeten wij met dat lichtend voorbeeld? Laten we de feministisch
socialistische visie maar eens terug opdiepen.
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